> 


856008) 


712149 


© e) 
Ye) 
S eN 
3 
Nİ 
E 
W 
W 


9 


KIİK 


Teknopark İstanbul'un okurlarına ücretsiz armağanıdır Sayı 8 


TA| Teknopark 
İstanbul Şubes 


Altınay 


di | 


teknoparkistanbul 


www.teknoparkistanbul.com 


e Sel 


ili 


e > iel kn 


İn oparkisinrini 


 x — TÜRKİYE'NİN 
— İNOVASYON MERKEZİ 


> TEKNOPARK İSTANBUL 


UZ! 
R-GE FİRMASI | 2023 HEDEFLERİNE Ka ,000 AR-GE PROJESİ | TEKNOPARK İSTANBUL'U anao AR-GE GAL esi | SİZDE YERİNİZİ ALIN R 


İZCİLİK 
HAVACILIK VE UZAY DENİZC 


gı" 


YAZILIM 
ZEME ENDÜSTRİYEL yep | SAĞLIK 


SAVUNMA SANAYİ 


İLERİ ELEKTRONİK 


Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası Ana Ortaklığıyla 


SSM 5 yl) 
k US LİN T 
A İSTANBUL TI | TAŞ ) I I TİCARET #asraaları İletme ve Hard Ereni A a oDAs STM 


İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 


Wwww.teknoparkistanbul.com.tr 


Kıymetli okuyucular 


eknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülkemiz Ar-Ge ve 

İnovasyon çalışmalarında kritik önem taşıyarak Yerli ve Milli projelerin geliştirilmesinde stratejik bir rol üstlenmektedir. Başta Savunma Sanayii olmak üzere Havacılık ve Uzay, Denizcilik, İleri Elektronik, Enerji, Sağlık Bilimleri ve Endüstriyel Yazılım alanlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizleri akı bir proje olarak çalışmalarına devam etmektedir.” 
Devletimizin son 15 yılda yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye; teknoloji kullanan ülke olmaktan çıkarak, teknoloji üreten ülke konumuna gelmiştir. Bu dönemde Ar-Ge harcamaları 3 kat artmış ve Ar-Ge personeli sayısı yaklaşık 2 katına ulaşmıştır. 


KLİK dergimiz, her geçen gün zenginleşen içeriği, genişleyen dağıtım ağı ile teknolojinin nabzını tutma hedefiyle; hem ekosistemimizde yer alan değerli girişimcilerimizi tanıtıyor hem de ülkemizde ve dünyamızda var olan gelişmeleri siz değerli okuyucularımıza sunuyor. 


Dergimizin 8. sayısında, Yapay Zeka ve Otonom Araç teknolojileri üzerine çalışmalarda bulunduk. 
Günümüzün en sık konuşulan teknoloji başlıklarından biri olan yapay zeka teknolojileri, her sektörün doğrudan veya dolaylı olarak tamamlayıcısı konumundadır. 
Teknopark İstanbul'un da hedef sektörlerinden biri arasında yer alan bu alanda yapılan yenilikler, farklı uygulama alanlarında yaşam standartlarımızı üst seviyeye taşımaktadırlar. Yapay Zeka ve Otonom Araç Teknolojileri konusunda yapılan Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları sayesinde; Savunma Sanayii, Havacılık ve Uzay, Denizcilik gibi ana hedef sektörlerimiz de her geçen gün daha ileri bir teknolojiye sahip olma imkanı buluyorlar. 


Teknopark İstanbul, 250 Firma, 4000 Ar-Ge Personeli ve 1000 yerli ve milli proje ile ülkemiz Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemine destek vermeye devam ediyor. Kurulduğu günden günümüze, 2023 hedefleri doğrultusunda katma değeri yüksek ürün ve projeler sunmak için çalışan ekosistemimiz, ilk günkü heyecanı ile gelişen ülkemizin değerli bir parçası olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Teknopark İstanbul 2. Etap Binaları LEED'e aday oldu 


eknopark İstanbul projesi tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlanarak, yapılaşma- nın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek ve kul- 


lanılan stratejiler ve sistemler ile binaların operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltacak bir süreç izlenecektir. Tasarım ve inşaatta bina kullanıcılarının konforu artırılırken, enerji ve su tasarrufu sağlanarak giderler düşürülecektir. Teknopark İstanbul'un 
1. Etap yapılarının Leed Gold sertifikasına hak kazanmasının ardından inşaatı tamamlanan 2. Etap binaları da Leed'e aday oldu. 


Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30'unun binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90'ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen unsurlar planlanmakta, inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 


Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, ener- 


Ji ve malzemenin 9470'ini, suyun 9617'sini, ormanların “025'ni tüketirler ve 9633 CO: emisyonunu arttırırlar. 
Geleneksel binalarda sadece 905 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır. 


Yeşil Binalar ile başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre 9030 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar, verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak 9050'ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek “050 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir. 


1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan 
LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. LEED sertifikasyon sisteminin 2009 yılından beri uygulanmakta olan versiyonu yakın bir zamanda güncel standartlar ve uygulamalara göre geliştirilerek düzenlenmiş ve LEED v4 adıyla yayınlanmıştır. 


klik 03 


” teknopark İstanbul'dan haberler 


Radarsan, Trafidar Projesi ile 


rafidar, Türkiye'nin ilk yerli ve 

milli “Modüler Trafik Radarı ve Elektronik Denetleme Sistemidir. 
Aynı zamanda dünyada kendi alanında ilktir ve Uluslararası Patent Başvuruları yapılmıştır. 


Mevcut Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, hali hazırda Hollanda, Almanya, İtalya ve Amerika gibi ülkelerden ithal edilmektedir. Ortalama iki yıl içerisinde güncelleme ihtiyacı olduğunda ithal ürünlerin tamamen kaldırılıp yenisiyle değiştirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durum periyodik olarak 2 yılda bir cari açığa negatif etki sağlamaktadır. Geleneksel üretim teknolojisi ve yüksek maliyetleri ile bu durum ülkeden döviz çıktısıne neden olmaktadır. 


Trafidar, yapay zeka, makina& derin öğrenim ve büyük veri kul- 


yüksek katma değer yaratıyor 


Ç Ç Radarsan, 2014 yılında Teknopark 


lanılarak üretilen yerli ve milli bir çözümdür Modüler yapısı nedeniyle güncelleme durumunda sadece ilgili modül değiştirilir böylece cihazı tamamen değiştirmeye gerek kalmaz. Bu şekilde kullanıcıya maliyet olarak büyük avantaj sağlar. Sertifikasyonu tamamlanmış, seri üretime hazır bir üründür. 


Ürün lansmanı 20-23 Mart tarihleri arasında Amsterdam'da düzenlenen, dünya çapında 900'e yakın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen sektörün en büyük fuarı İntertraffic Amsterdam'18'de yapılmıştır... Fuarın resmi yayın 


İstanbul'da kurmuş olduğu Yüksek Teknoloji Laboratuvarı'nda sivil radar teknolojileri konusunda ülkemizde araştırma, geliştirme ve üretim yaparak katma değeri yüksek yerli&milli 
projeleri hayata geçiriyor. 99 


organı ve trafik alanının dünyadaki en önde gelen dergisi olan “Traffic Technology Today” tarafından Trafidar'la ilgili bir röportaj da yapılmış, Today's Top Story (günün en önemli olayı) olarak yayımlanmıştır. Dünyada ilk olan Trafidar'ın, uluslararası arenadaki yenilikçiliği bu haberle perçinlenmiştir. 


Geliştirilen Yerli ve Milli Yüksek Teknolojinin 
Ülkemize Katkısı; 


se 2 Uluslararası Patent, 1 Faydau Model, 2 Endüstriyel Tasarım Tescili, 


se Bu projede kullanılan kullanılan sensör füzyonu, modüler omurga teknolojisi, yapay zeka, makina öğrenimi ve büyük veri gibi teknolojiler ülkemizde geliştirmeyi planladığımız. sivil alanda radar projeleri olan; - Otomotiv, 
- Tarım, 
- Üretim, 
- Sağlık gibi konularda kullanılacaktır. 


Teknopark İstanbul 


eknopark İstanbul'da bu yıl ikinci kez düzenlenen Kariyer Günü etkinliği, yoğun bir katılıma sahne oldu. 
39 firma ile 400 üniversite öğrencisini bir araya getiren 
etkinlikte staj ve iş fırsatları konuşuldu. Ülkemizin yerli ve milli projelerine istihdam sağlamak amacıyla gerçek - leştirilen Teknopark İstanbul 2. Kariyer Günü etkinliği, 
20 Şubat 2018'de Teknopark İstanbul Fuaye alanında yapıldı. Etkinlik kapsamında mühendislik bölümü öğrencileri ile buluşan Ar-Ge firmaları, staj ve tam zamanlı iş imkanlarını öğrencilerle paylaştı. 


urkcell tarafından organize 

edilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018, 4 Nisan'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. “Türkiye. 
Bugün.Şimdi” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyonda Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti., Big Data Alanında Değer Katan İş Ortağı” ödülünü aldı. 

Ödül ile ilgili görüşlerini açıklayan Asist Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan 


GÜL; “Son dönemde gerek kamu gerekse özel şirketler tarafında Big Data yönetimi konusunda gerçekleştirdiğimiz Akıllı Veri ve Mobil Nabız projelerimiz ile büyük başarılar elde ettik. Başarılı projJelerimiz sayesinde Turkcell tarafından bizim için çok anlamlı olan Big Data Alanında Değer Katan İş Ortağı ödülünü aldık. Şirketimize değer katan, bu ödülü almamızı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz.” dedi. 


dJAPIŞI 


eknopark İstanbul'dan haberler 


ICterra, Teknopark 


İstanbul'da 


a Türkiye bünyesinde telekomünikasyon ürünlerini yerel ihtiyaçlara uyarlayan bir yazılım Ar-Ge ekibi olarak geçmişi 1991 yılına 


e Yazılım mühendisliği 


kadar dayanan ICterra, yönetimin Siemens Türkiye EC'yi devralmasıyla çalışmala rını ağırlıklı 
2013 yılında 90100 yerli bir firma haline geldi. Bilişim 500 şirketi araştır- olarak ODTU Teknokent'te 
ması sonuçlarına göre, ICterra 2016 sonu itibarı ile Türkiye'de “yazılım sürdürmekte olan ICterra 


ihracatı” kategorisinde 7., sektörlere özel yazılım üretimi” kategorisinde M5 Ni . 
İse İle iner a yel olr Bilişim Teknolojileri, Teknopark 


İstanbul'da da bir ofis açtı. 99 


ICterra'nın başlıca ihracat kalemini, halen Almanya'nın “birleştirilmiş iletişim” konusunda uzman firması Unity için yaptığı yazılım geliştirme çalıştırmaları oluşturuyor. Bu arada ICterra yurt içinde de paydaşları için var gücü ile çalışıyor: 2017 yılında yerli savunma sektörüne verdiği hizmet, ilk kez ihracatını geride bırakmış. 


IS0 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, “NATO Gizli” ve “Milli Gizli” tesis güvenliğine ilave olarak yazılım süreçlerinin CMMI-3 seviyesi uy- 


gunluğu da belgelenen ICterra, bu sistemlerin kurumsal eğitim süreci aracılığı ile tüm çalışanları tarafından benimsenmesini ve yaşatılmasını sağlamaya çalışıyor. 2017 yılında ASELSAN ile yazılım geliştirme kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzalayan ve halen ASELSAN'ın tüm sektör başkanlıklarına yazılım mühendisliği hizmeti veren ICterra, TAJ, Havelsan, Roketsan gibi önde gelen savunma sanayii şirketleri ile de iş geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 


Gi güvenlik ve yazılım geliştirme/danışmanlık alanlarında hizmet veren Native Teknoloji, Teknopark İstanbul'da çalışmalarına başladı. Uygulamaları zararlı saldırılardan koruyan güvenlik süreçlerini geliştiren fir- 


7 ma, sistemlerdeki açıkları raporlayarak olası saldırıların ortadan kaldıran 

TEKNOLOJİ çözümler sunuyor. Web uygulama sızma testleri, mobil uygulama sızma , M yg yg 

testleri ve network testleri geliştiren şirket, sosyal mühendislik yöntem- 


Te kno pa rk leriyle bilgi güvenliği konusunda eksik yanları tespit ediyor. Uygulamaların 


performans ve yük testlerini yaparak hangi şartlarda zorluklar yaşanacağını 


Lİ p buluyor. Web, mobil ve bulut tabanlı yazılımlar geliştirerek, geliştirme sü-S d n U d reçlerinde danışmanlık hizmetler veriyor. 


6 klik 


11. Kalkınma Planı toplantısı yapıldı 


alkınma Planı hazırlıkları 

kapsamında Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde ve İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen yerel paydaş toplantılarına Teknopark İstanbul olarak katılım sağladık. 


Açılış konuşmasını yapan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel 


Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, “2019-2023 dönemini kapsayan 
11. Kalkınma Planı, Türkiye'nin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacaktır 2023 vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır.” diye konuştu. 


Yavuz, Bugün burada düzenlemekte olduğumuz toplantılarla İstanbul'daki siz değerli paydaşlarımızın sürece katılımını sağlayacağız. Böylece doğrudan vatandaşlar Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlenip uygulanmasında daha fazla söz sahibi olabilecektir.” ifadelerini kullandı. 


TO'dan haberler 


İTO'da yeni başkan 
Sekib Avdagiç oldu 


Türkiye'nin milli gelirinin yaklaşık 3'te birini TO'nun 81 ayrı mesleğe mensup İTO oluşturan Istanbul iş dünyası yeni Başkanını Meclis Üyeleri, yeni Yönetim Kurulu'nu seçti. Şekib Avdagiç, 400 bin İstanbullu a a : : : Binası'nda bir araya geldi. Avdagiç başfirmayı temsil eden Istanbul Ticaret ln 


: mi N kanlığındaki İTO'nun yeni yönetim kurulu Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. su isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsra- 


fiLKuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun. 


İstanbul Ticaret Odası'nın yeni Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meclis Üyelerine yaptığı konuşmada, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyüme- de anahtar rol oynayacak, nokta atışı projJelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok.” dedi. 


Avdagiç, büyük bir mutabakatla adayuk sürecine tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti. 


N 5 N N Istanbul Ticaret Odası, üye sayısı iti-Şekip Avdagiç kimdir? bariyle dünyanın en büyük beş odasın- 
Şekip Avdagiç; 1959 yılında Bosna-Hersek'in dan biri. İTO, Türkiye'deki ortalama her 4 
Zenica şehrinde doğdu. İTÜ Makine Fakültesi'ni şirketten Tini temsil ediyor. Milli gelirin bitirdi. Istanbul Üniversitesi Işletme Fakültesi'nde yüzde 28'ini, toplam vergi gelirinin yüzihtisas programını tamamladı. 2005'ten beri de 43'ünü ve toplam dış ticaret hacminin Istanbul Ticaret Odası'nda değişik kademelerde yüzde 50'den fazlasını İTO'nun üyeleri yöneticilik yaptı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti gerçekleştiriyor. 

Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı da yürüten Avdagiç, 

MÜSİAD ve Pendik Yerel Kalkınma Platformu üyesi. 


ünya hızla değişiyor. Her yeni gün, dünyanın 

merkezini farklı bir noktaya taşıyor. Şüphesiz ki bu süreçte bilgi en önemli üretim faktörü haline geldi. Tabii bilgiyi ortaya çıkarmak tek başına bir değer ifade etmiyor. Ancak onu kullanılabilir hale getiren ekonomiler rakiplerini hızla geride bırakabiliyor. 


İşte böylesi bir süreçte Teknopark İstanbul, Ar-Ge faaliyetleriyle hem bilgiyi ortaya çıkaran hem de onu ticari bir değere dönüştürebilen önemli bir platform. Bugünden yarına değil, Türkiye'nin gelecek yüzyıllarına ışık tutacak değerde, uzun soluklu bir projeden söz ediyoruz. 


Bugün Ulusal savunma mekanizmalarımı- 


Teknopark 
Istanbul 


hakkındaki görüşleriniz? 


zın, yerli ilaç ve milli uydu projelerimizin ana tasarımcıları ve alt yüklenicileri Teknopark İstanbul'da yer alıyor. Hali hazırda 250'ye yakın firma ve 1.000'i aşkın yüksek nitelikli Ar-Ge personeli 700'ün üzerinde milli projeyi Teknopark İstanbul'da hayata taşıyor. Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler kulvarına taşıyacak “Milli Sanayi Hamlemizin” ana aksları bu bölgede şekilleniyor. 


Belirtmek gerek ki, fikri temelleri 1980'lerde atılmış bu projeyi İstanbul Ticaret Odası olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığımızla ortaklaşa şekilde hayata geçirmekten büyük onur duyuyoruz. 


Sayın Cumhurbaşkanımızın da “Türkiye'nin yüz akı olarak” ifade ettiği Teknopark İstanbul'da, 2023yılına kadar 1.000'e çıkacak firma sayısıyla birlikte yıllık 10 milyar dolarlık bir katma değeri ülkemize kazandıracağımıza yürekten inaniyoruz. 


Bu vesileyle Teknopark İstanbul'da yer alan tüm firmalarımıza ve değerli çalışanlarına Türkiye'nin “Milli Sanayi Hamlesine” kattıkları güç nedeniyle teşekkür ediyorum. İstanbul Ticaret Odası olarak, Odamızın yeni icraat döneminde de ülkemizi “Lider Ülke Türkiye” vizyonuna yaklaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. 


klik 09 


eknopark İstanbul'dan haberler 


ce Teknopark İstanbul'un En'lerinin belirlendiği 4. Altın Küp Odül Töreni, Savunma Sanayii Müsteşarı Prot. 
Dr. Ismail DEMİR'in katılımıyla gerçekleştirildi. 99 


Sahiplerini Buldu 
)017 yılı başarı verilerinin ön planda tutulduğu 4. Al- 
/..tın Küp Ödül Töreni'nde, 15 kategoride Teknopark İstanbul firmalarına ödülleri dağıtıldı. Yılın Savunma Sanayii Şirketi, Yılın En Fazla İhracat Yapan Şirketi, Yılın En Fazla İhracat Yapan Orta Ölçekli Şirketi, Yılın Startup Şirketi, Yılın En Fazla İstihdam Sağlayan Şirketi, Yılın Kuluçka Şirketi, Yılın Üniversitesi, Yılın Yöneticisi, Yılın Ekibi, Yılın Şirketi, Yılın En Fazla Desteklerden Yararlanan Şirketi, Yılın Ürünü, Yılın Projesi, Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi ve Yılın En Fazla Proje Üreten Orta 


Olçekli Şirketi kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. 
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15 Kategoride Yılın En İyileri 

Yılın Savunma Sanayii Şirketi: TAl 

Yılın En Fazla İhracat Yapan Şirketi: P.1. WORKS 

Yılın En Fazla İhracat Yapan Orta Ölçekli Şirketi: SDM 

Yılın En fazla İstihdam Sağlayan Şirketi: INTERTECH 

Yılın En Fazla Proje Üreten Şirketi: ASELSAN 

Yılın En Fazla Proje Üreten Orta Ölçekli Şirketi: ARDİ FARMA Yılın StartÜp Firması: RADARSAN 

Yılın En Fazla Desteklerden Yararlanan Şirketi: RS RESEARCH Yılın Projesi: BMC YNHZA Projesi (Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç) Yılın Ürünü: FİGES - MAST Yılın Kuluçka Şirketi: APPSILON Yılın Yöneticisi: Ersel ERCEK - ASELSAN Yılın Ekibi: DELTA MARINE TCG Anadolu Detay Tasarım Ekibi Yılın Şirketi: CTECH 
Yılın Üniversitesi: SABANCI ÜNİVERSİTESİ 


aa 
> Pp iz.c$ A 


a 


Teknopark İstanbul Genel Müdürü M. Bilal MACİT'in açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteşarımız Prof. Dr. DEMİR, konuşmasında, savunma ve havacılık sanayisindeki güncel gelişmelerden, bu gelişmelerin Teknopark İstanbul'a yansımalarından ve ekosistemdeki beklentilerinden bahsetti. 


KA JALTIN KÜP MEN 
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“ savunma sanayii — -$- 


ANKA, İHA ve SİHA'lar 
095 yerlilik oranına ulaştı 


ayseri'de, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM), Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğiyle “Savunma Sanayii Çalıştayı” düzenlendi. 

Bir otelde düzenlenen çalıştayda, ülke genelindeki savunma sanayisinde üretim yapan firmalar ile üretim potansiyeli bulunan sanayiciler ve akademisyenler bir araya geldi. Kayseri Valisi Süleyman KAMÇI, çalıştayın açılışında, sanayi ile üniversite arasında güzel bir çalışma yapıldığını, tüm alanlarda yerli ve milli olmanın Türkiye'nin hedefi olduğunu söyledi. 


SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan UÇAR son zamanlarda yapılan operasyonlarda, müsteşarlığın yaklaşık 30 yıllık emek ve çabasının boşa gitmediğini herkesin gördüğünü söyledi. 


“Afrin'de kullanılan teçhizatın çok büyük oranı milli ve yerli” 


UÇAR, çeşitli konularda araştırmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: “Afrin'de gördüğünüz gibi alanda kullanılan teçhizatın çok büyük oranı milli ve yerli sistemlerimizden oluştu. TAl ve BAYKAR firmalarının ANKA, İHA ve SİHA'ları yüzde 
95 seviyesinde yerlilik oranına 
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Ç Ç SSM İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Uçar, 'TAl ve BAYKAR firmalarının ANKA, İHA ve SİHA'ları yüzde 99 seviyesinde yerlilik oranına 
ulaşmış durumda.” dedi. 9 9 


ulaşmış durumda. Motorundan kamerasına, alıcı vericisinden gövdesine tamamen millileşti. 
Ülkemiz güçlü ve ayakları sağlam bir şekilde yere basıyor Korkacak değil, korkulacak bir ülke olduk. Biz, 2017 yılında RO-BOİK 2017 İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması düzenledik. Burada hedefimiz, Türkiye'de farkındalık sağlamak ve becerikli insanları sanayici ile buluşturmaktı. 2018 yılında bunu tekrarlamak istiyoruz.” 


SSM Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Ata ŞENLİKÇİ de birlikte çalışma- nın önemine değinerek, Burada çok güzel kuluçka gibi gelişmiş işletmeler var Ankara merkez olmakla beraber Ankara'nın arka tarafının buralar olması gerekiyor. Buralarda çok ciddi alt yetenekler var.” dedi. 


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir NURSAÇAN, Türkiye'nin coğrafi konumunun NATO'nun açıkladığı 16 risk bölgesinden 13'üyle çevrelendiğini, ülke olarak milli savunmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ise Kayseri'de makine imalatı ve metal sektöründe yeni yatırımların yapıldığını, bunların teknoloji ile buluşması gerektiğini ifade etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet GÜVEN de Türk savunma sanayisinin son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Program, Erciyes Üniversitesi ve ASPİLSAN Enerji AŞ arasında imzalanan “Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge Proje İmza Töreni” ile sona erdi. 


Kaynak: Anadolu Ajansı 


- havacılık ve uzay teknolojileri >— 


TEKNOFEST İSTANBUL 


yaklaşıyor 


ip Teknoloji Takımı Vakfe (73 Vakfı) öncülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefinde önemli rol oynayan kurumların paydaşlığı ile düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Üzay ve Teknoloji Festivali 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İGA İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi amacıyla hayata geçirilen festivale katılım ücretsiz. Festival kapsamında düzenlenecek olan ve duyurulduğu günden itibaren teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği teknoloji yarışmaları ise festivalin en önemli ayağı. Türkiye'de yerli ve milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda farkındalık oluşturmak ve bu alanda çalışan gençlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek yarışmaların yanı sıra yine festival kapsamında, havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteler ücretsiz olarak ziyaretçileri ağırlayacak. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEK-NOFEST İstanbulun  teknolo-Ji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAl, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT destekle- 


Kaynak: Anadolu Ajansı 


Ğ 6 TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 


olan teknoloji yarışmalarıyla, Türkiye'de yerli ve milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda farkındalık oluşturulması ve bu alanda çalışan 

gençlerin desteklenmesi hedefleniyor. 9 


riyle düzenlenecek. Festivalin diğer paydaşları arasında Anadolu Ajansı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, HAVELSAN, İstanbul Büyüksehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), TRT ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor. 


Kazananlara, 30 bin ila 
250 bin lira arasında ödül 
verilecek 


Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları arasında; Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, 


İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka Yarışmaları yer alıyor. TÜBİ-TAK Uluslararası İHA Yarışması ve TÜRKSAT Model Uydu yarışması da bu yıl TEKNOFEST'te düzenleniyor. Yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin ila 250 bin lira arasında değişen ödüller sunuluyor. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Yarışmalara, ortaokul öğrencilerinden yüksek lisans mezunlarına uzanan geniş bir yaş grubunun başvuruları kabul ediliyor. 


Tamamlandığında Avrupa'nın en büyük havalimanı olması planlanan İGA İstanbul Yeni Havalimanı alanında 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festival kapsamında; Paraşüt, Solo Türk, Türk Yıldızları ve uluslararası profesyonel havacılık ekiplerinin gösterileri, seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları ve yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimlerin de yer alacağı Uluslararası Girişim Zirvesi de düzenlenecek. 
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" havacılık ve uzay teknolojileri 


Teknopark İstanbul 
Eurasla Airshow da yerini aldı 


CC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow 25- 29 Nisan tarihleri 
arasında Antalya Havalimanında gerçekleştirildi. , 9 


Asena 


nd Aerospace" 


Ns 


|) ünya havacılık sektörünün en 
iyilerinin buluştuğu havacılık fuarı Eurasia Airshow'da Türk havacılık unsurları yoğun ilgi gördü. 
Teknopark İstanbulun firmalarıyla birlikte stantlı katılım gösterdiği fuarda Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında yerli yerli ve milli ürünlerin yanı sıra Türk Yıldızları'da nefes kesen figürlerle fuarın ilgi odağı oldu. 


Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR'in Eurasia Airshow mesajı ise şöyle; 'Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak birçok dost ve müttefik ülke ile iş birliği ve ihracat faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetler, karşılıklı kazanım ilkesiyle savunma ve havacılık sanayilerimizin gelişimle- 
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“77 EURASIA xAlRSHOW 


rini sağlıyor; söz konusu ülkelerle kurduğumuz ilişkilerin, daha da güçlenmesine katkıda bulunuyor. 


Son 15 yılda, savunma ve havacılık sanayimizin yakaladığı ivmeye bakacak olursak... Cirosu 6 
milyar doları; ihracatı ise yaklaşık 2 milyar doları yakalamış bir sektör; bu sektörde, dünya sıralamasında ilk 100'e giren 3 şirket; KOBİ ölçeğinde, toplamda bine yakın platform ve sistem üreticisi ve envanterde yer alan çok sayıda milli ürün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin kat ettiği yolun, önemli birer göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan bu geişim, firmalarımızın ürettiği pek 


y— 


çok platform, sistem ve yeteneklerin, yurt dışında da talep edilir hale gelmesini sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışında katılım sağladığımız pek çok fuar ve havacılık faaliyeti - nin, sahip olduğumuz yeteneklerin tanıtılmasında ve uluslararası alanda, Türkiye'nin gücünü göstermede önemli faydaları oldugunu değerlendiriyoruz. 


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde gerçekleştirilen Eurasia Airshow, bu bağlamda, ülkemiz adına önemli katkılar sağlayabilecek; ülkemizde, ilk kez uçuş gösterileri eşliğinde gerçekleşirilecek bir havacılık etkinliğidir. 
Bu etkinlikle birlikte, havacılık ekosisteminin tamamını; 
ri platformlardan sertifikasyon sistemlerine, havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden kargo tedarik zincirine kadar hepsini, ülkemizde bir araya getirme ve iş birliklerimizi geliştirme imkânı bulacağız. 


aske- 


Dünyanın pek çok bölgesinden, resmi delegasyon ve üst düzey uluslararası havacılık heyeti- nin katılım sağlayacağı Eurasia Airshow'un, tüm katılımcılar için önemli bir iş geliştirme ve mevcut bağları güçlendirme fırsatı olacağını düşünüyor; bu etkinlikte yer alan tüm katılımcılara başarılar diliyor, verimli bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum.” 

Kaynak: Anadolu Ajansı 


çe Cumhurbaşkanımız 
ERDOĞAN, TCG Sancaktar gemisinin Deniz Kuwvetleri Komutanlığına teslimi dolayısıyla gönderdiği mesajında “Bugün askeri gemi, deniz altı inşası 

ve Savunma Sanayii alanında Türkiye gurur verici başarılara imza 
atmaktadır.” dedi. 9 


avunma Sanayii Müsteşarlığı tasinde yürütülen Amfibi Gemi 

LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuwetleri Komutanlığı ihtiyacına yönelik, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan iki amfibi gemiden biri olan TCG Sancaktar, ADİK Tersanesi'nde düzenlenen törenle Deniz Kuwetleri Komutanlığına teslim edildi. 


Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin teslimi dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın mesajı okundu. 


Cumhurbaşkanımız o ERDOĞAN, mesajında, Türk karasuları ve dünyanın dört bir yanında huzuru, adaleti ve barışı sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda, ülkenin her alanda kendisin teçhiz etmesi, eksiklerin tamamlanması ve hedefe doğru tam yol ilerlenmesi gerektiğini kaydetti. 


Bu amaca ulaşmak için her alanda yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdürdüklerini ve ülkeyi güçlendirecek, gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN, mesajında Şu görüşlere yer verdi: “Bugün askeri gemi ile deniz altı inşası ve Savunma Sanayii alanında Türkiye, gurur verici başarılara imza atmaktadır. Sancaktar, Deniz Kuwetlerimizin amfibi gücünü 


Kaynak: Anadolu Ajansı 


Savunma Sanayii alanında Turkiye gurur verici başarılara 


imza atıyor 


idame ettirmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek hususundaki ararlığımızın göstergelerinden biridir. Deniz Kuwetlerimizin gücüne güç atacak, hareket ve lojistik görevlerine atkı sağlayacak olan Sancaktar'ın, ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuwetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sancaktar'ın ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.” 


“Türk mühendisi, işçisi ve denizcisinin teri var” 

Törende konuşan Deniz Kuwetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖZBAL ise TCG Sancaktar'ın dizaynından inşasına kadar her safhasında Türk mühendisi, işçisi ve denizcisinin aklı ve terinin bulunduğunu ifade etti. 


Deniz Kuwetlerinde sayıları her geçen gün artan milli gemi ve silah sistemlerine bir yenisini ekleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren ÖZBAL, “Bin yıla uzanan tarihiyle ülkemizin bekası ve çıkarları uğruna çevre ve dünya denizlerinde etkinlikle varlık gösteren Deniz Kuwetlerimiz, bugün gelinen noktada hem bölgemizin hem de dünya barışının teminatı ve dünyanın en etkili deniz güçlerinden biridir.” dedi. 

Bölgede yaşanan gelişmeler ve hızla değişen güvenlik denkleminin, Deniz 


Kuwetlerinin operatif ve stratejik et- 


kinliğinin daha da artırılmasını gerekli kıldığının altını çizen ÖZBAL, bu yönde başarılı olmanın temel şartlarından birinin de istediği gücü istediği anda dünyanın herhangi bir bölgesinde bulundurabilecek bir Deniz Kuwetlerine sahip olmak olduğunu vurguladı. 


Uluslararası çevrelerden övgü ve takdir 


Daha önce denize indirilen TCG Bayraktar'ın bugüne kadar Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Malta, Ukrayna ve Rusya'da açık deniz eğitim seyrine atıldığına değinen ÖZBAL, ayrıca geminin uluslararası tatbikatlarda da komuta kontrol gemisi görevini yaptığını aydetti. Bu başarılı görevlerin ulusararası çevrelerde de övgü ve takdirle karşılandığına işaret eden ÖZBAL, bunun da Türk savunma sanayinin tanıtılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi. 


Koramiral ÖZBAL, TCG Bayraktar ve Sancaktar'ın dünya bahriyeleri arasındaki amfibi gemiler arasında üstün özellikleriyle öne çıktığını, aynı zamanda sahip olduğu sistem ve cihazlarla Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti. 


TCG Bayraktar'ın, Deniz Kuwetlerini Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün “memleket sanayisinden fışkıracak donanma” hedefine bir adım daha yaklaştırdığının altını çizen ÖZBAL, gemilerin inşası sürecinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu. 
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“ denizcilik sanayi 
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TCG Sancaktar Deniz Kuwvetleri Komutanlığı'na teslim edildi 


& 6 Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret A.Ş (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin Deniz Kuwetleri Komutanlığı'na teslim töreni gerçekleştirildi. .. 


avunma Sanayii Müsteşarı İsmail DEMİR, Deniz Kuwetleri Komutanlığı'na teslimi yapılan TCG Sancaktar gemisiyle ilgili, “Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuwvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize ilet- 


mesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur.” dedi. 
Anadolu Deniz İnşaat Kızak- 


ları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin Deniz Kuwetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail DEMİR, TCG Sancaktar gemisinin çevre ve uzak denizler- de emniyetli seyir yapabileceğini söyledi. Geminin araç ve personel taşıma kapasitesi, komuta kontrol hizmetleri ve diğer özelliklerine 


dikkati çeken DEMİR, şöyle konuştu: Dünya üzerinde sayılı ülkelerin sahip olduğu bu askeri geminin inşası yeteneğine ulaşılmasında, gemi inşa projelerini özel sektöre açma yönündeverdikleri destek için Deniz Kuwetleri Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sancaktar gemimizi birkaç ay geciktirmemizin arkasında bir Orta Doğu ülkesinin talip olması yatıyordu. Bu anlamda da Deniz Kuwvetleri Komutanlığımızın kendi ihtiyacı olan bir geminin ihracat fırsatı doğması durumunda fedakarlık yapabilecek durumda olması ve bunu bize iletmesi, ayrıca takdire şayan bir durumdur ve bu konuda şükranlarımızı arz ediyoruz.” 


Sancaktar gemisinin değişik kaderi 


ADİK İcra Kurulu Başkanı Süalp ÜRKMEZ ise daha önce inşa ettikleri TCG Bayraktar'ı, Nisan 2017'de Deniz Kuwetleri'ne teslim ettiklerini, geminin bir yıldır başarılı şekilde hizmet verdiğini söyledi. TCG Sancaktar gemisinin ise “değişik bir kaderi” olduğunu dile getiren ÜRK-MEZ, geminin 16 Temmuz 2016'da denize indirilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını ancak bir gün önce hain darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı. Gece tüm işlerini bırakarak darbecilerle mücadeleye başladıklarını belirten ÜRKMEZ, şöyle devam etti: “İşimizi gücümüzü tabii ki bıraktık. Vatanımızın peşine düştük. Velhasıl 16 Temmuz'daki törenimizi de gerçekleştiremedik. 
Tabii kocaman gemi. Yağlı kızakların üstünde fazla da durmaz. Ama milletimiz müthiş bir mücadelenin içinde. Baktık dedik ki Bize bir moral lazım. Bu terör örgütüne bir cevap lazım. Biz bunu sadece bir gün gecikmeyle pazar günü indirelim. 
dedik. Sadece bir gün sonra bu gemiyi törenle gelebilen dostlarımız ve bürokratlarımız eşliğinde marşlarla denize indirdik. İşte bu milletimizin, Türk milletinin ne kadar büyük, korkusuz ve asil bir millet olduğunun en güzel ispatıdır, göstergesidir.” 


Gemi törenin ardından, ziyaretçilere açıldı 

138,75 metre boyunda, 19,60 metre enindeki Sancaktar gemisi, 486 
personeliyle 566 yatak ve bin 200 ton çeşitli yük-araç kapasitesine sahip. 
Kaynak: Anadolu Ajansı 


“enerji teknolojileri 


dn 


Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji raporu açıklandı 


ürk Sanayicileri ve İş İnsanları 

Derneği'nin (TÜSİAD) Boston Consulting Group (BCGİ) ile birlikte hazırladığı “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” raporunun anıtım toplantısı, TÜSİAD Yöneim Kurulu Başkanı Erol BİLECİK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih DÖNMEZ ve TÜSİ-AD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç ZAİMLER'in katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. 


Toplantıda rapora ilişkin sunum yapan Kıvanç ZAİMLER, raporun girdi ve çıktıları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sunumun ardından etkinliğin kapanış konuşmasını yapan, rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih DÖNMEZ, rapor kapsamında çok değerli bulguların ortaya çıktığını, bakanlık olarak kendilerinin de gerekli data ve verilerle katkı sağladıklarını söyledi. 


DÖNMEZ rapor çıktılarına çaışarak geldiklerinin altını çizerek, çıktılar içinde katıldıkları ve katılmadıkları yerler olduğuna dikkati çekti. Bakanlık olarak özel sektörün katkılarına verdikleri önemden bahseden DÖNMEZ, “Geçtiğimiz yıl 
Milli Enerji ve Maden Stratejimizi 3 
önemli ayak üzerine yerleştirdiğimizi söylemiştik, bunlar arz güvenliği, öngörülebilirlik ve yerlileştirme. 
Rapora genel bir eleştiri olarak, yerlileştirme konusuna sadece kay- 


nak yerlileştirmesi olarak bakmamak gerek, teknoloji yerlileştirmesi de bir o kadar önemli bizim için.” 
ifadelerini kullandı. 


DÖNMEZ verimli tesislerin sistemde kalmasına önem verdikleri- nin altını çizerek, enerji şirketlerinin karlılığı konusundaki eleştirilere şu yorumu yaptı: Aslında bu karı maksimize etme amacıyla değil, şartların getirdiği sonuçlarla ortaya çıkan bir durum. Burada davranışsal ekonomi tarafından da değerlendirmekte fayda var. Bizim tesbitlerimize göre, bir indirim verdiğinizde müşteri nezdinde bir birim mutluluk oluyorsa, o indirimi geri aldığınızda iki birim mutsuzluk yaratıyorsunuz. Dolayısıyla indirip yapıp, sonradan geri almak mı yoksa sabit gitmek mi, işin bu tarafı da var. Kararları alırken bunlar da bizim dikkate aldığımız hususlar arasında yer alıyor. Belki buradan, şöyle bir ders çıkarılabilir; Bu fiyatlar akaryakıt fiyatları gibi haftalık bazda belli kurallarla hareket etmeli mi?” diye düşünülebilir, buna birlikte çalışmamız lazım ama şunu gözden kaçırmamak gerek, tüketici tarafı daha öngörülebilir, daha stabil fiyatlar bekliyor, tedarik tarafı da Benim maliyetim değiştiğinde anında müşteriye yansıtayım.' diyor. 
Toptancı fiyatının faydası, üreticinin maliyetindeki esnekliği ile tüketicinin daha öngörülebilir fiyat arasın- 


da bir bakış gibi olması gerekiyor.” 


Elektrik üretiminde kaynak optimizasyonu konusunda, daha verimli santrallerin çalışmasının orta ve uzun dönemde tüketicinin faydasına olduğunu belirten DÖNMEZ, son aylarda bununla ilgili ciddi hamleler yaptıklarını hatırlattı. 

Raporda Türkiye'nin bölgesel ihtiyaçlarına tam olarak değinilmediği eleştirisini getiren DÖNMEZ, bölgeler arasında bulunan farklılıklardan dolayı ihtiyaç ve dengelerde de degişiklikler olabileceğinin altını çizdi. 


DÖNMEZ, öngörülebilir piyasa- ya verdikleri öneme işaret ederek, bu konuda çalışmalara hız vereceklerini bildirdi. 


Verimlilikle alakalı geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bir tanıtım yaptığını anımsatan DÖNMEZ, şunları söyledi: “Özellikle verimlilikle alakalı 2023'e kadar bir 9-10 milyar dolarlık bir yatırımla, takip eden 10 yılda 30 milyar dolar geri dönüşü olan büyük bir program açıklandı. Bu, kamu yatırım yapacak geri dönüşü olacak şeklinde algılanmamalı. Hayır, kamu da üzerine düşeni yapacak ama 
80 milyon vatandaşa düşen nokta var, çok boyutlu 55 eylem var. 
Bunu sadece Enerji Bakanlığı'nın yönetmesi ve yönlendirmesi de çok zor. Tarımda, gıdada, ulaştırma tarafında, herkesin yapacağı alanda işler var. O konuda da hem KOBİ ve sanayicilerimiz ve hem de küçük tüketiciler için, kolay, erişilebilir düşük maliyetli finansman modellerine geliştirmeye ihtiyaç var, onun üzerinde de çalışıyoruz.” 
Kaynak: Anadolu Ajansı 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Ülkemizin ve insanımızın potansiyeline inanıyoruz 


Ç Ç Robotik ve akıllı sistemler, Altınay'ın kuruluşundan itibaren çalıştığı temel kabiliyet alanı olup bu alandaki faaliyetlerimizin başlangıcı 1991 yılına uzanmakta ve aralıksız devam etmektedir. Türkiye'nin ilk endüstriyel robotunu tasarlayan şirket olarak, bahsedilen konularda 
özel bir misyonumuz olduğunun bilincindeyiz. 9 9 


Kurumunuzdan ve markanızdan genel olarak bahseder misiniz? Faaliyet gösterdiğiniz alanlar hangileridir? 
Bizlere projelerinizden ve yeni ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? 


Altınay Şirketler Grubu'nun bir üyesi olan Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler A.Ş. (HİTAŞ), bugün çoğunluğu mühendislerden oluşan 100 personeliyle başta savunma ve havacılık endüsirisi olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren alanlarda ülkemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Teknopark İstanbul'daki ofislerimiz, Gebze/ Şekerpınar'da bulunan üretim tesisimiz ve Ankara'da bulunan şubemiz ile ülkemize hizmet etme gayretine aralıksız devam ediyoruz. 


Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler firmamızda Hareket Kontrol Teknoloji-Teknolojileri ve Kritik İmalat Teknolojileri olmak üzere üç temel alanda teknoloji ve ürün geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. 
Ürünlerin; tasarımından 


leri, İnsansız ve Akıllı Sistem 


kavramsal başlamak üzere mekanik, elektronik ve yazılım tasarımları, analiz, üretim, montaj, test, devreye alma ve satış sonrası destek süreçlerini kapsayacak şekilde, ürün yaşam döngüsünün tamamına yönelik olarak hizmet sunmaktayız. 

Şu anda şirketimizde 20'nin üzerinde ürün geliştirme projesi devam etmekte, bir yandan da geliştirdiğimiz 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Altınay XX 


ürünlerimizin üretimleri ve sevkiyatları gerçekleştirilmektedir. Firmamız Aselsan, Roketsan ve NATO/NSPA'in onaylı yüklenicisi olup NATO ve Milli Seviye Tesis Güvenlik Belgesi, ISO 9001, OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. 
AS9100 Havacılık Kalite Belgesi temin sürecimiz tamamlanmak üzeredir. 

Altınay HİTAŞ tarafından geliştirilmiş ve üretimi devam eden ürünlerimizden öne çıkan bazı projeler şu şekilde özetlenebilir: 


- F-16 ve F-35 uçakları için ppömatik bomba taşıma ve fırlatma salanı 

- Çokrotorlu insansız hava araçları 

- Bomba imha robotları 

- Teleskopik mast sistemleri 

-  AltayAna Muharebe Tankı ve 1-155 


Fırtına OBÜS elektromekanik aktüatörleri 


Son dönemin öne çıkan konulardan biri, geleceğin de teknolojisi olarak gösterilen yapay zeka, robotik 

sistemler ve yazılımlar. Bu alandaki 


yapılanmanız ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? 


Robotik ve akıllı sistemler, Altınay'ın kuruluşundan itibaren çalıştığı temel kabiliyet alanı olup bu alandaki faaliyetlerimizin başlangıcı 1991 yılına uzanmakta ve aralıksız devam etmektedir. Türkiye'nin ilk endüstriyel robotunu tasarlayan şirket olarak, bahsedilen konularda özel bir misyonumuz olduğunun bilincindeyiz. Bugün gerek endüstriyel gerekse askeri amaçlı robotik sistemlerin tasarımı ve uygulamaları, bu sistemlerin daha akıllı hale getirilmesi ve yapay zeka uygulamaları ile ilgili olarak geniş bir ekiple çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 


Altınay Şirketler Grubu çatısı altında insansız hava ve kara araçlarının görüntü işleme kabiliyeti kazanması, otonom hareket etmesi ve otonom kararlar alabilmesi, sürü uygulamaları, insan makine etkileşimi ve Endüstri 4.0'a yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 


Türkiye'nin teknolojik altyapısı bu sistemlerin varlığını ve işlerliğini kaldıracak düzeyde mi? Bu alanda hangi adımların atılıyor ve atılması gerekiyor? 

Ülkemizde bu sistemlerin varlığını ve işlerliğini kaldıracak hatta bunları dünyada en üst düzeyde uygulayabilecek insan kaynağı ve bilgi birikimi mevcuttur. Devletimizin bu konuda 


yönlendirici bir rol oynaması ve yerli ürünleri teşvik etmesi ile kısa sürede 


Altınay Şirketler Grubu olarak ülkemizin geleceğine ve insanımızın potansiyeline inanıyor, tüm plan ve yatırımlarımızı bu doğrultuda 

hayata geçiriyoruz. Ülke olarak 21. yüzyılda dünya sahnesinde hak ettiğimiz yeri alacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda çok 


çalışıyor, kazandıklarımızı yine ülkemize yatırıyor, teknoloji üretiyor ve istihdam yaratıyoruz. Teknopark İstanbul'un da paylaştığı iddialı hedeflere ulaşma yolunda önemli aşamalar kaydettiğini görmek 


bizi fazlasıyla memnun ediyor. 


önemli gelişmeler elde etmek mümkün olabilir. 


Devlet politikasının sektöre etkisini askeri uygulamalarda dünyayla yarışan ürünlerimiz ile somut bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Ülkemizde TSK'nın ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler yurt dışında da performans ve maliyet etkinlik kriterleri sayesinde büyük ilgi görüyor. 

Öte yandan endüstriyel uygulamalarda ise yabancı ürünler ile rekabet etme noktasında almamız gereken epey yol mevcut. Çok büyük yatırımlarla yüksek adetlerde üretim yapan, tedarik ağı tüm dünyaya yayılmış firmalarla rekabet edebilmemiz için öncelikle yurt içinde yerli ürünlerin kullanımına ciddi teşvikler sağlamamız gerekiyor. Devam eden süreçte bu ürünlerin ihraç edilmesiyle ülkemizden küresel firmaların çıkmasının mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki fikirlerimizi devlet kademelerinde de sıklıkla dile getiriyoruz ve yetkililerin aynı görüşleri paylaştığını 


memnuniyetle gözlemliyoruz. 


Biz ülkemizin ve insanımızın potansiyeline inanıyoruz. Yola çıktığımız ilk günden beri ülkemizde teknoloji üretme sevdamızı hiç kaybetmedik. Son yıllarda başta savunma ve havacılık alanında mühendislik birikimimizi somut ürünlere çevirmiş olmak, geleceğe ve ülkemizin insanına olan inancımızı daha da güçlendiriyor. 


Türk insanının azmi ve enerjisini doğru bir şekilde kanalize edebildiğimiz ve yetenekli gençerimizin ülkemizde görevlendirilerek teknoloji üretmesini sağayabildiğimiz sürece, ülkemizin güçlü ve müreffeh bir ülke olarak dünyada hak ettiği yeri alacağına inanıyoruz. 


Teknopark İstanbul bünyesinde ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? 


Teknopark İstanbulda 2014 yılının Eylül ayında öncelikle küçük bir ofis alanıyla faaliyetlerimize başladık. Ekibimiz hızlı bir şekilde genişlemesi, hemen yanımızda bulunan ofis alanını da bünyemize katmak suretiyle ofis alanımızı büyütmemizi gerektirdi. Fakat bu alan da genişleyen ekibimiz için kısa sürede yetersiz hale geldi. Geçtiğimiz yıl ilave bir ofis alanını da kullanıma alarak Teknopark İstanbul'daki çalışma alanımızı 3 yıl içerisinde yaklaş 
800 m2'ye çıkarttık. 


Kuracağımız yeni tesisimiz ile ilgili güzel bir gelişmeyi de bu vesileyle sizlerle ve okurlarınızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Teknopark yönetimiyle yaklaşık 10.000 metrekare alan üzerine 


> 


kurmayı planladığımız tesisimizle ilgili anlaşmaya vardık. Bu kapsamda, içerisinde yaklaşık 400 personelin istihdam edilebileceği bir Teknoloji Mükemmeliyet Merkezi kuracağız. 2019 içerisinde tam anlamıyla faaliyete geçmesini planladığımız bu tesisimize 29.000.000 TL'nin üzerinde yatırım planlıyoruz. Bu yatırım sayesinde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili sistem ve alt sistemlerin tasarımı, üretimi, test ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. 


Ülkemizde, başta TSKGV şirketleri olmak üzere ana yüklenicilerimiz dünya standartlarında nitelikli platformlar ortaya koyuyorlar Fakat ürünlerdeki yerlilik seviyesi ve zaman zaman kritik bileşenlerin temininde yaşanan 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problemler önümüzde aşılması gereken engeller olarak duruyor. Amacımız, ana yükleniciler ile KOBİ'lerimiz arasındaki boşluğu dolduracak bu yapı sayesinde ithalat bağımlılığını azaltmak ve bu sistemleri ihraç etmek suretiyle küresel bir oyuncu haline gelmek. Bu anlamda Batı ülkelerinde ana yüklenicileri destekleyen ve küresel ölçekte tanınan birçok örnek önümüzde duruyor ve amacımız bu firmaları en kısa sürede yakalamak hatta geride bırakmak. 


Neden Teknopark İstanbul içerisinde yer almayı tercih ettiniz? Sizin için 

bu çatı altında faaliyet göstermek ne gibi avantajlar sağlıyor? 

Teknopark İstanbul, kuruluş felsefesi itibarıyla bizim yürekten paylaştığımız bir amaca hizmet ediyor: Ülkemizi teknoloji üreten bir oyuncu haline getirmek. Ortak amaç doğrultusunda aynı dili konuşabilmek ve aynı ruhu paylaşabilmek iletişimimizi en üst seviyeye çıkartıyor. 

Teknopark'taki çalışanlarımızı motive eden kampüs havasındaki iş ortamı, devletimizin iktisadi teşvikleri, başta SSM olmak üzere devletin önemli kurum ve yetkilileri ile sürekli temas kurma imkanı, farklı kabiliyetteki teknoloji firmaları ile ortak proje geliştirme ve sinerji oluşturabilme, İstanbul'daki geniş ve yetenekli mühendis havuzuna erişim, Sabiha Gökçen Havalimanı ve TEM Otoyolu'na yakınlığı sayesinde lojistik avantajları da somut başlıklar olarak öne çıkıyor. 
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e TA|, son dönemlerde 


yaptığı anlaşmaların yanı sıra, CTECH gibi değerli bir firmayı bünyesine kattı. Bu tip değerli şirketler ile ortaklık yapılarak hem savunma sektöründe bir işbirliği ortamı oluşturuluyor, hem de şirketlerin ülkemizde çok daha faydalı olması 


sağlanıyor. 99 


Havacılık ve uzay alanında yüksek sıralara çıkmamız gerekiyor 


Uzay ve havacılık teknolojileri alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu etkin çözümleri üreten TAV'nin çalışmalarından genel olarak bahseder misiniz? Temel olarak faaliyet gösterdiğiniz alanlar hangileridir? Birlikte çalıştığınız ya da hizmet verdiğiniz önemli referanslar, kurumlar hangileri? 


Şirketimiz, yolcu uçaklarının kritik gövde yapısalları alanında tek kaynak üretici ve risk paylaşımcı ortak olarak yer alıyor. TAİ, Airbus, Boeing, Bombardier, Lockheed Martin, Spirit ve Northrop Grumman gibi dünyanın en büyük savunma ve havacılık firmalarına ihracat gerçekleştiriyor. 
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Ülkemizin savunma ve havacılık sektör ihracatında en büyük payı “havacılık ve uzay” ürünleri almakta, sektör ihracatı ise ağırlıklı olarak Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 


Havacılık alanında önemli çalışmalarınız bulunuyor. 

Bu alandaki yapılanmanız ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? 

Yerli ve milli kabiliyetlerle Ülkemizin güvenliğinde yerini alan, Şirketimizin ürettiği 1129 ATAK helikopterimiz, uydudan kontrollü 24 saat havada kalabilen ve aynı anda 6 İnsansız Hava Aracı'nın kontrol edildiği ANKA gibi önemli 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çalışmalarımız bulunuyor. Şirketimiz ayrıca, bu yıl ortasında Hava Kuwetlerinin envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B'nin ilk test uçuşlarını gerçekleştirdi. 


Dünyada uzay ve havacılık alanında son yıllardaki gelişmeler ne düzeyde? Türkiye bu gelişimin hangi noktasında bulunuyor? Havacılık ve uzay sanayi, dünyadaki teknolojinin en hızlı geliştiği ve somut olarak yansıma bulduğu alanlar arasında. Sizce önümüzdeki dönemde nasıl bir gelecek bizleri bekliyor? 


Havacılık ve uzay alanında yüksek sıralara çıkmamız gerekiyor. 


10 yıl içerisinde 10 milyar doları 
hedefliyorsak, yüksek teknoloji varlıklarımızı yukarıya taşımalıyız. Ülkemiz için çok önem verdiğimiz ve yalnızca Rusya'da, Çin'de ve ABD'de olan bir teknoloji yapacağız. Milli Muharip Uçak (IMMU), 2026'da uçurabilmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 


Ülkemizin uzay ve havacılık sanayi alanındaki stratejilerini ve yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Teknopark İstanbul bünyesinde ne kadar zamandır faaliyet gösteriyorsunuz? Neden Teknopark İstanbul içerisinde yer almayı tercih ettiniz? Sizin için bu çatı altında faaliyet göstermek ne gibi avantajlar sağlıyor? 

İstanbul'da 3 farklı lokasyon üzerinde varız. İstanbul Teknopark'ın en önemli özelliği, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yakın olması diyebiliriz. Bu bölgeler, Savunma Sanayii firmalarının kümeleştiği bir alan. Buna ek olarak, THY Teknik de burada dünyanın en büyük bakım onarım merkezi olarak konumlanmış. Ortak projelerde muazzam bir uygulama alanı oluşturuyorlar. Bu lokasyon üzerinde Şubemizi kurmamızın 
en önemli nedeni ise yaklaşık 250 
firmanın ağırlıklı olarak burada Savunma Sanayii sektöründe çauşması oldu. TAl Teknopark İstanbul Şubesi'nin temel kuruluş amacı, İstanbul'daki üniversiteleri, işgücü potansiyelini ve teknolojik güçleri şirketimizin özgün projelerinde kullanmaktır. 


Sizce Teknoparkların uzay ve havacılık sanayi alanındaki destekleri yeterli mi? Bu alanda ne tür çalışmalar yapılabilir? 

Yeterli değil, burada daha çok firmaya ve işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. TAl örneğin, son dönemlerde yaptığı anlaşmaların yanı sıra, CTECH gibi değerli bir firmayı bünyesine kattı. Bu tip değerli şirketler ile ortaklık yaparak hem savunma sektöründe bir işbirliği ortamı oluşturuluyor, hem de şirketlerin ülkemize daha çok faydalı olması sağlanıyor. 


Önümüzdeki dönem için yeni 

hedef ve projeleriniz nelerdir? 
Şu anda Teknopark bünyesinde devam eden projelerimiz var. 
Örneğin, HÜRKUŞ iniş takımları projemiz, milli ve yerli olarak bizlerin faaliyetleri arasında. 
İlerile HÜRJET, HÜRKUŞ-C ve MMU için de bünyemizde tasarım faaliyeti sağlanacak. 
TAl Teknopark İstanbul bünyesinde, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği (o bölümlerinden mezun olan yüzü aşkın tasarım mühendisi çalışmaktadır. 
Personelimiz, İstanbulun en iyi  üniversitelerinden mezun olmasıyla birlikte, neredeyse tamamı yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. 


HÜRKÜŞ 


ce Havacılık ve uzay alanında yüksek sıralara çıkmamız gerekiyor. 10 yıl içerisinde 10 milyar doları hedefliyorsak, yüksek teknoloji varlıklarımızı yukarıya 


taşımalıyız. 19 
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söyleşi 


66 Türkiye, FEV'in gelişimi 


için stratejik bir ülke; genç nüfus oldukça fazla ve daha önemlisi eğitim kalitesi yüksek. FEV Türkiye, yeni fikirler ve en son teknolojiler geliştirmeye daima hevesli olan, yüksek kabiliyette ve 
dinamik bir ekibe sahip. 99 
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FEV Grup Holding ElektrikğiA 


ve Elekirifikasyon Başkan 


Dr. Thomas HÜLSH 


Toplu taşımayı, kişisel araçları ve ortak mobilite çözümlerini görmeye devam edeceğiz 


EV Türkiye tarafından organize edilen, FEV Day of Future Mobility Solutions Turkey 
2017 uluslararası konferansı, 2 
Kasım'da, İstanbul'da gerçekleştirildi. FEV Türkiye'nin her yıl düzenlediği konferansın bu yılki öne çıkan konusu elektrikli ve akıllı araçlar oldu. Crowne Plaza Asia Hotel'de yapılan 5. FEV Day of Future Mobility Solutions Turkey, 270 kişilik bir katılımla gerçekleşti ve 42 tanınmış firma 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ve üniversitenin katıldığı organizasyon yoğun ilgi gördü. 
Konferansa konuşmacı olarak katılan Ford Otosan Motor ve Aktarma Organları Grup Müdürü Ozan NALCIOĞLU, 
IPCo CEO'su Muhammed ZALİ, BMC Power Ar-Ge Direktörü Dr. Mehmet DEMİROĞLU ve Tümosan Genel Müdürü Kurtu-Luş ÖĞÜN, araç, motor ve güç aktarma organları alanındaki en son teknolojik gelişmeleri 


katılımcılar ile paylaştı. Organizasyon interaktif bir panelin ardından yerel ve uluslararası müşteri ve uzmanlara temasta bulunma fırsatı tanıyan kokteyl ile son buldu. 


FEV Grup Holding Elektrikli Araçlar ve Elektrifikasyon Başkan Yardımcısı Dr. Thomas HÜLSHORST ile konferansın detayları ve otonom araçların geleceği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Akıllı araç teknolojilerinden kısaca bahseder misiniz? 


Günümüzde akıllı araçlar sahip oldukları haberleşme İtelematik) modülleri aracılığıyla internete bağlanıp Yoğun Trafik Asistanı gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle o (ADAS) sürücüleri (o desteklemektedir. 
Önümüzdeki yıllarda bu teknolojilere yeni özellikler eklendiğini ve bu teknolojilere sahip araçların pazar payının arttığını göreceğiz. Gelişmiş sürüş destek sistemlerinin bir sonraki aşaması Otoyol Pilotu ya da Uzaktan Park gibi ileri otomatik sürüş fonksiyonları olacaktır. 
Ayrıca araç yazılımları internet üzerinden araca bağlanılarak güncelleştirilebilecektir. . Böylece araca yeni fonksiyonların eklenmesi mümkün olacaktır. 


FEV'in akıllı araç teknolojileriyle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? 

Otonom sürüş, bağlanabilirlik (araçlar arası bağlantı ya da araç - altyapı bağlantısı) ve dijital servisler FEV'in yeni teknolojiler geliştirmeye odaklandığı alanlardan birkaçıdır. FEV'in bu alandaki yaklaşımı bu teknolojileri en yararlı sistemleri ve özellikleri oluşturacak şekilde bir araya getirmektir. FEV'de hibrit ve elektrikli güç aktarma elemanlarının geliştirilmesi de akıllı araç teknolojileriyle birlikte sürdürülmektedir. Size bir örnek vereyim. FEV SMART-DRİVE; batarya yönetimi ve güç aktarma organlarının kontrolü için FEV elektronik kontrol ünitelerinin kullanıldığı 90100 elektrikli bir araçtır. 


Bu aracın menzilinin arttırılması için FEV; kamera, radar, lidar gibi ADAS sensörlerinden elde edilen veriyi kullanan bir Öngörülü Hız Kontrol (Predictive Cruise Control) fonksiyonu geliştirdi. Bunun için ayrıca LTE, WLAN gibi haberleşme 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teknolojilerinden oluşan bağlanabilirlik özelliğinden yararlanarak araç rotası, trafik akışı ve diğer sınır koşullarının elde edilip aracın enerji tüketimini düşürecek optimal hız profilinin oluşturulması da sağlanmaktadır. Bu sistemler sayesinde 
gerçek kullanımda “07 - 9012 
arasında verimlilik artışı gözlemledik. Bunlara ek olarak, araç menzilinin yüksek doğrulukta ve güvenilir olarak kestirilmesi için bulut servislerinden yararlanmaktayız. 


Bu alandaki diğer çalışma alanlarımız ADAS ve Bağlanabilirlik çözümlerinin test edilmesi ve test sistemleridir. 


Akıllı araç teknolojileri sayesinde otomobiller her geçen gün otonom sürüşe daha çok yaklaşıyorlar. 
Otonom sürüşe sahip araçları yollarda ne zaman göreceğiz? 

Otonom sürüşün hayata geçirilmesindeki en büyük zorluklar hava durumu, ışık/aydınlatma, trafik, yol koşulları, engeller 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ve yayalar gibi çok sayıda sınır koşullarının var olmasıdır. Otonom araçların her zaman ve her yerde' sürülmesi şu an için trafiğe açık yollarda mümkün değildir. Ancak bazen ve bazı yerlerde” mümkün olan otonom sürüş uygulamalarını trafiğe kapalı sayılabilecek sınırlı alanlarda yük taşıma ve toplu taşıma gibi uygulamalar için önümüzdeki 3-59 yılda görmek mümkün olacaktır. Her durumda otonom sürüşün yasal durumunun ve koşullarının irdelenmesi ve belirlenmesi gereklidir. 
Günümüzde birçok büyük araç üreticisinin odaklandığı nokta tam otonom sürüşten ziyade 
2018 de pazara sunulmaya başlanacak olan Otoyol Pilotu gibi otomatik sürüş fonksiyonlarıdır. 


Otonom sürüşe sahip araçlar yola çıktığında yollarda ve insanlarda nasıl bir değişim olacak? 


Toplu taşımayı, kişisel araçları ve ortak mobilite çözümlerini görmeye devam edeceğiz. Kişisel araçlar için ana odak noktası daha çok ileri otomatik sürüş fonksiyonları üzerine olacaktır. 
Otonom sürüş temel olarak toplu taşıma ve diğer ulaşım çözümleri için kullanılmaya başlanacaktır. Akıllı cihazlar ve mobil uygulamaların desteğiyle, şehir içinde özel araçlar yerine (ya da özel araçlara ek olarak) paylaşımlı araçların kullanımı yaygınlaşacaktır. Bu durum özellikle mega şehirlerdeki trafik ve park sorununa büyük etki edecektir. 


Günümüzde akıllı telefonlar ve bilgisayarların belli ömürleri var. Ancak bir 
otomobilin ömrünün 10 

yıl olduğu belirtiliyor ama bu süre daha fazla uzuyor. 
Akıllı araç teknolojilerinin ömürleri hakkında bilgi verir misiniz? 

Araçların — bağlanabilirliğinden faydalanarak yazılımlarının internet üzerinden sık olarak güncellenebilmesi araç elektroniğinin makul bir süre boyunca güncel ve yeni” tutulmasını sağlayacaktır. Araç donanımının şuan alışık olduğumuzdan sık güncellenmesi/değiştirilmesi de gerekebilir. Akıllı cihazların araçlara entegre edilmesi de daha önemli hale gelecektir böylece araçların sahip olduğu 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özelliklerle, kendi cihazını getir” yaklaşımıyla ek özellikler birleştirilebilecektir. 


Günümüzde trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Akıllı araç teknolojilerinin trafik kazalarının azalmasına sağladığı katkılardan bahseder misiniz? 

Bu teknolojinin geliştirilmek istenmesinin en temel nedeni sürücü kaynaklı kazaların önlenmesi. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan kör nokta uyarı sistemi, acil fren ya da şerit takip asistanı gibi aktif güvenlik sistemleri sayesinde yol güvenliğinin artması sağlandı. Akıllı araçların pazar paylarının artmasıyla ve bu araçların sahip olduğu fonksiyonların çeşitlenmesiyle trafik kazalarının azaldığını göreceğiz. 


Bugün bilgisayar ve akıllı telefon kullanamayan insanlar var. Bu kişilerin akıllı araç teknolojilerine sahip araçları almaları kendileri ve trafik için bir risk oluşturuyor mu? 


Karmaşık teknolojiler üzerine konuşuyor olsak bile bunların kullanıcı arayüzleri oldukça basit olacaktır Araçla etkileşim kolayca anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacak ve kullanıcı ses ya da mimikleriyle araçla etkileşime girebilecektir. İnsan-Makine Arayüzü akıllı araçları oluşturan önemli bir kısımdır ve halihazır- da bu alandaki gelişmeler devam etmektedir. 


çÇ Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan kör nokta uyarı sistemi, acıl fren ya da şerit takip asistanı gibi aktif güvenlik sistemleri sayesinde yol güvenliğinin artması sağlandı. Akıllı araçların pazar paylarının artmasıyla ve bu araçların sahip olduğu fonksiyonların çeşitlenmesiyle 
trafik kazalarının azaldığını göreceğiz. 9 9 


FEV olarak Türkiye'de de geniş bir mühendis ekibiniz var. Ekip ve akıllı araçlar konusundaki çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? 

Türkiye, FEV'in gelişimi için stratejik bir ülke; genç nüfus oldukça fazla ve daha önemlisi eğitim kalitesi yüksek. FEV Türkiye, yeni fikirler ve en son teknolojiler geliştirmeye daima hevesli olan, yüksek kabiliyette ve dinamik bir ekibe sahip. Hem motor ve aktarma organları geliştirilmesi, hem de hibrit-elektrikli araçlar ve otonom araçlar konusundaki 
çalışmaları ile son 1 yılda 9055 
büyüme kaydetti. 2018'de ciddi bir ivme ile büyümeye devam etmeyi planlıyor 2017 başında Akıllı Araçlar” ekibi kurul- 


du. Ekip şimdiden 7 kişi oldu ve çok önem verdiğimiz trafik işareti tanıma, şerit tanıma ve takibi, yaya tanıma gibi araştırma projelerimizde çalışmakta. 
Yakın gelecekte, Türkiye'de de bir otonom sürüş platformu yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu platform FEV Türkiye ekibinin başarısı olacak. 


Tüm bu kabiliyetlerimizi dikkate alarak FEV Türkiye motor ve aktarma organları, hibritelektrikli araçlar ve otonom araç endüstrilerine yerel ve uluslararası alanda tecrübesi olan ekibiyle destek olmayı hedefliyor. Ayrıca FEV Türkiye olarak geleceğin araçlarına yönelik geliştirme çalışmaları- nın test edilmesinde güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. 
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SSM Ar-Ge 


“ SSMiden haberler 


Projeleri 


halini iin 
İİ SULUŞM 
KTÜ 


imza töreni gerçekleştirildi 


& 6 Ülkemizin 2023yılı 


hedefleri kapsamında “03 Ar-Ge yoğunluk hedefi bulunmaktadır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ar- 

Ge projelerinin bu hedef doğrultusunda daha dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına mevzuatımızda 

“SSM Ar-Ge Paneli” 
tanımlanmıştır. 9 


SM Ar-Ge Panelinde, TSK'nin 

mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alınmakta; aynı zamanda son ürün teslimatı içermeyen teknik gösterim ağırlıklı projeler için geniş alan çağrıları yapılmasına karar verilmektedir. 


SSM, ilk Ar-Ge Panelini paydaşları ile birlikte 22 Aralık 2016 
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tarihinde gerçekleştirmiş olup, son 
bir yıl içinde üç kez toplanarak 22 
projenin başlatılmasına, 6 alanda da geniş alan çağrısı (SAGA) yapılmasına karar vermiştir. 


Bu kapsamda aşağıda bilgileri yer alan 14 Projenin sözleşmeleri 
26 Ocak 2018 tarihinde Savunma 
Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail DEMİR'in katıldığı bir törenle imzalanmıştır. 


Bahse konu projelerde yüklenici modeli Kobi-Sanayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturulmuş, Anadolu üniversitelerinin de içinde bulunduğu 11 üniversiteye ve 3 TÜBİTAK enstitüsüne söz konusu modelde yüklenici veya alt yüklenici olarak yer verilmiştir. 


Bilginin ve teknolojinin sanayiye aktarılmasını; sanayinin de teknolojiyi ürüne dönüştürmesini hedeflediğimiz projeler sonucunda, askeri telsizler, kamu güvenliği geniş bant haberleşme şebekesi, 


istihbarat sistemleri, gibi platform ve ana sistem projelerinin alt sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan teknoloji ve bileşenler kazanılmış olacaktır. 


Özellikle havacılık uygulamalarında kritik malzemelerin yerli olarak üretilmesi ile bu alanda ülkemizin yurt dışı bağımlılığı büyük oranda giderilecek, tahrip teknolojilerindeki kritik malzemeler milli olarak üretilebilecektir. 


Radar uygulamalarında kullanılacak yarı iletken bileşenlerin yurt içinde üretilecek şekilde geliştirilmesiyle, radarların kabiliyetleri artırılarak tümüyle milli olarak üretilebilmesi için en önemli teknolojilerden biri kazanılmış olacaktır. 


Bunun yanı sıra, sualtında askeri unsurların haberleşmesini daha güvenli hale getirmek için gerekli teknolojilik çalışmalar yapılacaktır. 


Savunma Sanayı Müsteşarlığı 


tasarım yarışması düzenledi 


66 Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) 
tarafından düzenlenen İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'nda 
dereceye girenler ödüllerini aldı. 9 9 


e Sanayii Müsteşarlığı'nın düzenlediği 'ROBOİK' isimli adındaki insansız ve otonom kara araçlarının geliştirilmesi için düzenlenen tasarım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Düzenlenen tasarım yarışması, 3 boyutlu (3D) model tasarım ve serbest çizim olmak üzere iki kategoride yapıldı. Bilkent 
Otelde düzenlenen yarışmaya 9 
yüzün üzerinde proje katıldı. 


Yarışmaya büyük ilgi Düzenlenen tasarım yarışmasına katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya 5 yüzün üzerinde proje katıldı. Katılım gösteren projelerin ise sadece 310 tanesi değerlendirme kampında incelemeye alındı. 


Birinci “EFE Modüler Otonom Araç” oldu 


Uğraş Akpınarın tasarladığı "EFE Modüler Otonom Araç” projesi, düzenlenen gecede birincilik ödülüne layık görüldü. 
Ödülünü SSM Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin elinden alan Akpınar, aynı zamanda 


100 bin liralık ödülün de sahibi 
oldu. Akpınar'ın tasarladığı proje, 
9 farklı tipte eklentiyle, silah sistemleri, acil yaralı kurtarma, mayın tespit ve imhası, yük taşıma ve şehir çatışmasında ateş altındaki asker transferi yapabilen şekilde modüler otonom kara aracı şeklinde tasarlandı. 


Yarışmada toplamda 


8 ödül dağıtıldı 
'ROBOİK' İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım 


Yarışması'nda birincilik, ikincilik, 
üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, 4 
adet mansiyon ödülü ve 1 adet de Jüri teşvik ödülü verildi. 

Yarışmanın ikincisi “Dost Otonom Robot” projesi ile Çağır Demirbaş olurken, üçüncülük ödülü ise “Otosar Halka - İl” projesi ile Hakan Cavit Yıldız'a verildi. 

Öte yandan Utku Yücelmiş ve Nurullah Taşkıran tarafından geliştirilen “Yunt”, Tolga Yaşar Yılmaz tarafından geliştirilen “Gergedan”, Volkan Gökalp tarafından geliştirilen “Atılgan 1” ile Levent Tuna ve Cengiz Akarsu tarafından geliştirilen “Mergen” 


projeleri ise mansiyon ödülleri- ne layık görüldü. 

Jüri teşvik ödülünü ise; Barış Bumin, Sayit Alişan ve Abdulkadir Uluç'un tasarladığı “Baykuş” projesi aldı. 


Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), yapılan bu çalışmalarla özellikle silahlı kuwelerin arazi şartlarında düzenlediği operasyonlara katkı sağlamayı amaçlıyor. 
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“ söyleşi 


Yeni teknoloji ürünleri yerli imkanlarla yapıyoruz 


Ç Ç Savunma sanayine Tahrik / Güç sistemlerine yönelik olarak çalışıyoruz ve aynı ürünleri enerji sektöründe de kullanmak mümkün. Örneğin bir uçak motoru bir doğalgaz santralinin de enerji üretim sistemi olabiliyor. Yaptığımız ana iş güç ve 
tahrik sistemleri olarak tanımlanabilir. 9 9 


Şirketinizin genel olarak faaliyet alanlarından ve yapılanmasından bahseder misiniz? 


İdealab, bir mühendislik ve Ar-Ge ofisi olarak çalışmalarını yürütüyor. Farklı mühendislik disiplinlerini bünyemizde barındırıyoruz. 
Bunlar temel bilimlerle birlikte ermal, yapısal, titreşim analizleri, manyetik ve elektrik gibi özel alanları içeriyor. Bu bilimleri kullanarak pazardaki ihtiyaca ve özellikle savunma sanayindeki ihtiyaçlara odaklı tasarımlar yapıyoruz. Ülkemizin stratejik ihtiyaçları, müşteri istekleri ve yeni teknolojileri göz önüne alarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. 


İlk kuruluş dönemimizde hedefimizi yerli motor üretecek firmalardan biri olmak üzere belirlemiştik. Motorun her çeşidinde varız ve çalışmalarımızla bunları ürünlere çeviriyoruz. Hem petrol esaslı pistonlu ve türbinli motorlarda hem de elektrikli motorlarda uygulamalarımız var. 


İdealab'ı öne çıkaran özelliği ise tecrübeli ve uzman bir ekiple gelen deneyimi. Deneyime çok değer veriyoruz ve çalışanlarımızı alanında yetişmiş, Arge ve proje geçmişi olan kişilerden seçiyoruz. 
Bu yönüyle ekibimizle övünüyoruz ve İdealab'ın en büyük değerinin özel ve sıra dışı çalışanları olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. 


Hangi sektörlere yönelik çalışmalarınız bulunuyor? 


Savunma sanayine Tahrik / Güç sistemlerine yönelik olarak çalışıyoruz ve aynı ürünleri enerji sektöründe de kullanmak mümkün. Örneğin bir uçak motoru bir doğalgaz santralinin de enerji üretim sistemi olabiliyor. Yaptığımız ana iş güç ve tahrik sistemleri olarak tanımlanabilir. 


Bu birikimle bugün birçok yüksek teknoloji projesini başarmak mümkün. İdealab “yapılamayanı yapmayı” hedefleyen bir firma. 


Proje ya da çalışmalarınızdan kısaca bahseder misiniz? 


İlk Savunma Sanayii projemizde Süperkritik karbondioksit çevrimli bir güç sistemi geliştirdik. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmamızı tamamladık. Teknopark İstanbul'da sistemin çekirdeğinin birebir ölçekte bir prototipini görebilirsiniz. Çok küçük hacimlerde çok yüksek güçler üretebiliyoruz. Güç verimliliği ve yoğunluğunun çok önemli olduğu sektörümüzde iyi biliniyor. Küçük ağırlıklardan büyük güçler çıkartılmak isteniyor. Biz de buna yönelik çalışıyoruz. Büyük güçleri küçük hacimlerde üretebilen bir ürünün tasarımını yaptık. Bundan sonra 


karasal ölçekli bir prototip yapmak ve sonrasında gemi ve denizaltılarımızda test etmek istiyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz o devam ediyor. Amacımız teknoloji ürünlerini yerli imkanlarla yapmak. 


Son dönemde 170 N itkili küçük bir jet motoru tasarımı da yaptık ve prototipleri üretildi. Birini eğitim amaçlı olarak üniversite öğrencilerinin kullanabileceği bir jet motoru test sistemi haline çevirdik. Öğrencilerimizin gücü artırıp, yanmayı görebileceği, motorla ilgili her türlü datayı toplayabileceği bir sistem olarak tasarladık ve bunu Gebze Teknik Üniversitesi'ne hediye ettik. 


Küçük ölçekli bu jet motorunu, hobi amaçlı uçaklar, küçük füzeler de kullanabilir. Büyük ölçeklilerin tasarımına da devam ediyoruz. 
Üretebilecek ya da jet motor projelerine teknoloji desteği verebilecek durumdayız. 


Çalışmalarınızı Teknopark İstanbul bünyesinde yapmanızın nedeni nedir? Neden burada olmayı tercih ettiniz? 


Şirketimiz 2015 yılında kuruldu. 
Haziran 2015te de Teknopark İstanbula geldik. Burası özel bir çevre. Hem lokasyonu itibariyle hem de Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kurduğu bir alan olması açısından farklı bir önemi haiz. Sektörde prestiji var ve çalışanlarımız için de huzurlu bir ortam sağlıyor. 


Savunma Sanayii sektörünün bir araya geldiği bir nokta olmasından da ayrıca bahsetmek gerekiyor. Etkileşim ve iş birliği imkanları açısından büyük faydaları oluyor. Bizim de ortak çalışmalar yürüttüğümüz Teknopark İstanbul firmaları var. Bize sinerji, hız ve etkinlik sağlıyor. Büyümekte olması ve Türkiye'nin gözde Teknoparkı olması İdealab'ın da büyümesine katkı sağlıyor. 


Türkiye'deki inovasyon, girişimcilik ve teknoloji üretimi ekosistemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konularda ülkemizde yapılan çalışmalar ne düzeyde? 


Bilişim sektörü gibi belirli konularda bizim yeteneklerimiz ve yapabildiklerimiz dünya ile kıyaslanabilir düzeyde. Ancak sıkıntıyı daha çok motor teknolojilerinde çekiyoruz. 
Örneğin bir uçağı yapabiliyoruz ama halen yerli bir uçak motorumuz yok. Milli muharip uçağının motoru, Altay tankının motoru gibi öncü örnekler var önümüzdeki dönemde, Ürüne dönük ve verimli, dünyadaki benzerleri ile yarışabilecek bir motorun ortaya çıkması zaman, yatırım, test, sertifikasyon süreçleri isteyen bir iş. Büyük ekiplerin harekete geçirilmesini isteyen bir süreç. Ar-Ge'den başlayıp, planlanması ve ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden bazı konularda biraz gerideyiz diyebiliriz. Yaptıklarımız çoğu açıdan tersine mühendislik çalışması ile ortaya çıkan işler Özgün tasarımlar için yapılması gerekenler var. Şirketlerin isteği ve devletin iradesiyle yol alınıyor. Bu 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İdealab Operasyon Müdürü 


yönde stratejik teknolojiler üretenlere kolaylık sağlayabilen bir eko- sistem olduğunu düşünüyorum. 


Devletimizin bu konudaki desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Devletimizin son zamanlarda sonuç aldırmaya yönelik çok önemli destekleri var Geçmiş döneme kıyaslandığında farklı bir tutum görüyoruz. Somut adımlar atılıyor ve ilerleme sağlanıyor. Sektöre ve oyunculara, şirketlere de büyük iş düşüyor. Bunu yapabilecek potansiyellmiz de var. Hepsinin toptan olarak hareket geçmesi ve iyi bir koordinasyon gerekiyor. 


Şirketinizin geleceğe dönük hedefleri nelerdir? 


Denizaltı ve milli gemi için olan motorumuzun karasal testini yapıp, yüzer platformda test etmeyi hedefliyoruz. Hiçbir alanda dışa bağımlı olmamak için bu yeni teknolojinin alt sistemlerini de çalışıyoruz. Sızdırmazlık elemanları, yüksek hızlı jeneratörü, ısı değiştiricisi gibi. Bunlarla ilgili Tübitak projelerimiz devam ediyor. Bağımsız, tamamıyla yerli ve milli bir teknoloji üreticisi, bilginin sahibi bir firma olmayı istiyoruz. 


Teknopark İstanbul firması Idealab tarafından tasarlanan küçük jet motoru, 170 N itkiye sahip ve elektrikli starter motorla birlikte tamamen yerli 


Elektrik motorlar geliştirme üzerinde çalışmalarımız da var. 
Geleceğin — teknolojisinin ( akıllı, otonom ve elektrikli araçlarda olduğunu düşünüyoruz ve bu alana 


imkanlarla üretilebilmektedir. 
yatırım yapıyoruz. 


Bu motor ile yapılan bir eğitim seti çalışır vaziyette Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 
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apak 


Makineler 


ayatın hemen hemen her 

alanında karşımıza çıkan, işlerimizi, işlemlerimizi fark- 
1 boyutlara sürükleyen yapay 
zeka, yakın geçmişindeki hikayesiyle de oldukça şaşırtıcı bir tavır sergiliyor. Yapay Zeka, makineler, bilgisayarlar ve başuca yazılımlar tarafından gerçekleştirilir. Ortalama 100 yıllık bir geçmişe sahip yapay zeka çalışmaları için 3 kademeden bahsedilebilir. 1920'de Çek yazarı Karel Capek, Rossurovi Univerzâlni Roboti (Rossum'un Evrensel Robotları) adlı bir bilim kurgu oyunu yayınladı, ayrıca RUR olarak bilinen oyun, robot kelimesini tanıttı. Tam olarak robotun modern fikrini temsil etmese bile, terim robotunu tanıttı. Bu yönüyle asında yapay zeka kavramındaki ilk ayağı oluşturdu. Bir sonraki aşamayı ise İl, Dünya Savaşı zamanında icat ettiği kriptograf ile milyonlarca insanın hayatının kurtulmasını sağlayan, aynı zamanda günümüzde kullanılan bilgisayarın fikir temellerini atan Alan Turing sağladı. Döneminde var olmayan bilgisayarları hayal etmekle kalmamış, bu makinaların aynı zamanda 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ileride insana benzer bir şekilde düşünebileceğini ve hatta bizi aşabileceğini de öngörerek “Yapay Zekanın temellerini atmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden birkaç yıl sonra ise Turing, makinelerini akıllı olarak tanımlamak için kullanılan ve yaygın olarak bilinen Turing Testini tanıttı. Testin arkasındaki fikir, bir makine (A) ve bir kişi (B) doğal dil ve ikinci bir kişi (C), bir asansör olarak adlandırılırsa, makinenin (örneğin bir bilgisayarın) akıllı olduğu; İletişim cihazlarından (A veya B) hangisinin makine olduğunu algılamadığı yönündedir. Bu çauşmasıyla da attığı yapay zeka kavramını destekleyici çalışmalarını sürdürdü. 


1956'da muhtemelen yapay zekanın ilk atölyesi kuruldu ve onunla birlikte Yapay Zeka” araştırması alanı doğdu. Carnegie Mellon Üniversitesi'nden (CMU)| araştırmacı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve |BM çalışanı bir araya gelerek yapay zeka araştırmasını başlattılar. Takip eden yıllarda büyük bir süreç geçirdiler. Neredeyse herkes çok iyimserdi. 


© 620. Yüzyılın ilk yarısında, bilim kurgu filmlerinde 


yapay zekaya sahip 


akıllı robotlar 


konsepti ile dünyayı 


aslında yapay zeka uygulamalarına 
alıştırdılar. 99 


Alt başlıklar etrafında şekillenerek son halini alan yapay zeka, çalışmalar doğrultusunda başlıklara ayrılarak son şeklini olma yolunda ilerliyor. Yapay zeka üzerinden 2 ana ayrım yapmak mümkündür. Sembolik veya sembol manipüle eden yapay zeka, bilgiyi temsil etmek için kullanılan soyut sembollerle çalışır. İnsan düşüncesinin hiyerarşik, mantıksal bir düzeyde 


yeniden inşa edilebileceği fikrini sürdüren klasik yapay zekadır. 
Bilgi, insan tarafından okunabilir semboller, soyut bağlantılar ve mantıksal sonuçlarla çalışarak yukarıdan işlenir Nöral yapay zeka, 80'lerin sonlarında bilgisayar bilimi alanında popüler hale gelmiştir. Burada, bilgi sembollerle değil, yapay nöronlar ve onların bağlantıları ile temsil edilmektedir. Toplanan bilgi nöronlar ile küçük parçalara ayrılıyor ve 


sonra gruplar halinde birbirine bağlanıyorlar. Bu yaklaşım, aşağıdan işleyen, aşağıdan yukarıya yöntem olarak bilinir. Sembolik yapay zekadan farklı olarak, sinirsel ağlar eğitimli ve uyarılmış olmalı, böylece sinir ağları tecrübe toplayıp büyüyebilir, böylece daha fazla bilgi biriktirilebilir. Nöral ağlar simule edilmiş hatlar vasıtasıyla birbirine bağlı olan katmanlar halinde düzenlenir. En üstteki katman, işlenecek 


bilgileri kabul eden ve aşağıdan geçiren bir sensör gibi çalışan giriş katmanıdır. Bunu şimdi en az ikiya da yirmiden fazla büyük sistem takip ediyor. Hiyerarşik olarak birbirinin üstünde olan ve bağlantıları üzerinden bilgi gönderip sınıflandıran katmanlar. 
En altta, genellikle en az sayıda yapay nöron olan çıkış tabakası bulunur. Hesaplanan verileri bir makine tarafından okunabilir formda sağlayabilir. 
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Günlük Yaşamda Yapay Zeka'nın Kilometre 
Taşları 


Sanal Asistanlar: Teknoloji devlerinden olan Apple, Google ve Microsoft'un kişisel sanal asistanları artık hemen hemen herkesin kullanabildiği başlıca yapay zeka asistanlarıdır. 


Oyunlar: Bilgisayar ve konsollar için geliştirilen oyunlar, yapay zekanın en çok tercih ettiği alanlardandır. Kullanıcılarının karşısında oldukça güçlü birer rakibe dönüşebilirler. 


Satın Alma Tahmincileri: Yapay zeka sayesinde bilgisayar kullanıcılarının daha önce yaptığı aramalar göz önünde bulundu- 


rularak isabetli satış önerilerin- de bulunulabilir. Bu sistem aynı zamanda internet reklamlarında da kullanılmaktadır. 


Dolandırıcılığı Önleme: Gelişmiş Antivirüs yazılımları ve Google gibi büyük arama motorlarının büyük çoğunluğu kullanıcıları aldatacak ve yanıltıcı içeriğe sahip olan sayfaları filtreleyebilmekte ve bunları kullanıcılar için internet ortamından uzaklaştırabilmektedir. 


Sohbet ve Destek Botları: Kullanıcıların ihtiyacına 7 gün ve 24 
saat boyunca cevap vermek için geliştirilen bu botlar sizinle yazı- olarak sohbet edip, istediğiniz alandan bilgi sunabilmektedirler. 


Güvenlik Sistemleri: Yalnızca tanımlanan kimlik, ses veya yüz ile giriş yapmaya izin verme yetkisi- ne sahip olan güvenlik sistemleri de yapay zekanın kullanıldığı en etkileyici alanlardan biridir. İnsanlar bu tür protokolleri meydana getirirken sıkılırken, makineler hemen sıkılmıyor hem de taviz vermeksizin güvenliği sağlıyor. 

Akıllı Ev Sistemleri: Akıllı ev sistemleri konusunda da artık yavaş yavaş yapay zekaya doğru adım atılıyor. Akıllı ev sistemi dışarıdaki hava ile evinizin içerisindeki havayı karşılaştırarak ısıtma veya soğutma sistemini manuel olarak ayarlayıp tasarruf yapmanıza yardımcı olabiliyor. 


ce İs dünyasının önde gelen liderlerinin 9072'si yapay zekanın 
gelecekte önemli olacağına inandıklarını söylüyor 99 
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Sürücüsüz araç üretmeye yönelik girişimler 1970'lerde başlamış olsa da uygun teknolojinin olmaması otonom araçlarını yıllardır uzak bir rüya olarak tutuyordu. Küçük, güçlü bilgisayarların, GPS sisteminin ve en önemlisi de yapay zekanın kendi kendini süren araçları geliştirmesiyle artık sadece bir olasılık olmaktan çıktı. Otonom sürüşlerde inovasyon, dönüşüm ve yapay zeka gelişimi, hayal edilebileceklerden daha fazlasını gerçekleştirebildi ve dönüşümü de beraberinde getirdi. Radar, lazer Işığı, GPS, odometri ve bilgisayar görüşü gibi çevrelerini tespit etmek için çeşitli teknikler kullanan otonom araçlar; gelişmiş kontrol sistemleri, uygun navigasyon yollarının yanı sıra engeller ve ilgili tabelaları tanımlamak için duyusal bilgiyi yorumlar oldular. Otonom araçlar, yolda farklı otomobiller arasında ayrım yapmak için duyusal verileri analiz edebilen kontrol sistemlerine de sahip olduklarından güven oranları da gittikçe arttı. Artık küresel birçok önemli markanın da kendi bünyesinde bu aşamaya geçişi otomotiv 


sektöründe 4. sanayi devrimine doğru atılmış en büyük adımlardan biri gibi görünüyor. Avrupa merkezli en büyük stratejik danışmanlık firmalarından biri olan Rolan Berger'de yapılan çalışmalara göre otomotiv, teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinin bir noktada birleşeceği belirtiliyor. 

İnsanların sürücü koltuğun- da olduğu zaman; çevresini, çevredeki olanları eşzamanlı olarak gözlemleme, direksiyonu hangi yöne çevireceğine ve fre- 


Dıjital olarak olgunlaşmış kuruluşların 9047sı tanımlanmış 

bir yapay zeka stratejisine sahip olduklarını söylüyor 


ne ne zaman basacağına karar verme işlemlerini işleyerek aracı kullandığını gözlemliyoruz. 
Kendi kendini süren bir araba genellikle GPS Ünitesi, hareketsiz navigasyon sistemi ve bir dizi sensör ile donatılmıştır. GPS ve navigasyon sisteminden konum bilgisini kullanarak, kendisini ve çevre verilerini içsel bir harita oluşturarak sensör verilerini lokalize eder. Dünyanın iç haritasındaki yerini belirledikten sonra, o haritayı, her türlü engeli ortadan kaldıracak en uygun yolu bulmak için kullanabilir. 
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apak 


İnsanlarla başlamak gerekirse herkesin görme, işitme, dokunma gibi duyuları vardır; bu sayede bunların hepsi sinyal toplar, daha sonra beyne gönderilir ve bedenlerimizi belirli eylemlere yönlendirir. Aynı şekilde, kendi kendini süren araçlar, radar tarayıcıları gibi artıklık için kameraları ve sensörleri kullanarak 
360 derece kaplayan sensörlere sahiptirler Lazer tarayıcılar daha sonra tüm bu sensörlerden verileri alır ve çok güçlü bir yüksek performanslı bilgi işlem cihazından geçerek, aşağıdakileri yapabilecek bir çevre modeli oluşturabilir. 


Günümüzde kullanılan Google Haritalar ile otonom araçların yaptığı haritalandırma işleyiş açısından karıştırılmamalı. 
Bunun yerine otonom araçlar, yüksek çözünürlüklü ve oldukça fazla detaylandırılmış haritalarını kullanmayı tercih ederler. Algılama ile sürüş yolu dahilindeki sınırlayıcılar da dahil olmak üzere tüm etmenleri haritalandırabilir. Bu haritaların en önemli özelliği ise en kısa zamanda üst düzey doğru bilgiyi sunma becerileridir. 


Tesla model X SUV'un geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza ile anılması da beklenen onca yenilik ve değişimin öncesinde gölge düşürdü. Yol ortasında- ki bariyerlere çarpan ve alev alan araç, içindeki şoförün de ölümüne sebep oldu. Otonom aracın gerçekleştirdiği bu kaza ardından uzmanlar tarafından incelemeler hemen araç kullanıcılarının bilgisine sunuldu. Araçla ilgili inceleme yapan uzmanlar, araçta otomatik pilotun açık olduğu bilgisini paylaştı. Aracın sürüşü esnasında destekleyici olarak işlev gören otomatik pilotun, yanlış algılanması ve kullanımı sonucunda istenmeyen sonuçlar doğurduğu gözlemlendi. Kaza sırasında elleri direksiyonda olmayan sürücünün mesafesi, çarpışma anıyla uyarı başlangıcı arasındaki 150 metreydi. Bu 


ç ç Gartner, 2020 yılına kadar, yapay zeka nedeniyle 1,8 milyon işin ortadan kalkacağını tahmin ederken, bunun yerine 2,3 milyon işin daha 
yaratılacağını düşünüyor. 9 9 


kaza sonrasında özellikle uyarılan araç kullanıcıları, şu anki otonom sistemin sadece destekleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun yolculuklar esnasında otonom araçların faydasını gözlemleyen sürücüler, tamamen teslimiyette bulunarak tehlikeli yolculuklara davet çıkarıyorlar. Günümüz teknolojisiyle kontrolün tamamının araçta bulunamaması kazalara da sebep olabiliyor. 


OpenZeka ile öğrenciler de söz sahibi olacak 


Türkiye'de otonom araçlar üzerine birçok çalışma ve desteğin gösterilmeye başlanması bu alana olan ilgiyi de arttırmıştır. 
Eğitimlerin bu alana kaymasıyla yapay zeka ve otonom araçlar özelinde yarışmalar da son zamanlarda sıklıkla takip edilmektedir. Lise düzeyi öğrencile- 


rin de artık bu yarışmalarda boy göstermesi, ülkemiz açısından umut verici bir haber olmuştur. 
MARC yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı mini otonom araç yarışması ÖpenZeka, otonom araç sunmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere otonom araç merakısı firmalara da özel kategori barındıran bir yarışmadır. Kendine güvenen ve robotik alanda ülkemizi temsil etme fırsatı sunacak genç girişimcilerin önünü açan bir yarışma olması ve gelecek yıllarda da gerçekleşmesi planlanıyor. Yarışma ile yakın gelecekte hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemleri tasarlama ve algoritmayı ülkemizdeki teknoloji firmalarının ihtiyaç duyacağı otonom sistemleri geliştirebilen insan kaynağını oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
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: yapay zeka 


Swarm Robotlar kolektil davranış sergiliyorlar 


4 Çok sayıda basıt robotlardan oluşan ve çoklu robot 


sistemlerinin koordinasyonunu sağlamak için uygulanmaya çalışılan Sürü Robotik, teknolojiye yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Oluşturulan sistemde robotların birbirleri ve çevreleri ile etkileşimi, istenilen kolektif davranışı da ortaya koyuyor. vb 


R inadet mikro-robotun kolektif olarak hareket ettiği sistem, aynı zamanda kendi içerisinde bir haberleşme ağına da sahip. Güneş enerjisi ile çalışan sürü robotlarının gelecekte birçok alanda kullanılması amaçlanıyor. 


Kablosuz haberleşme sistemi var 

Robotların fiziksel gövde tasarımlarının ve davranışlarının 


kontrol edilmesi temeline dayanan sürü robotik araştırması, doğada gözlemlenen böceklerden ilham alınarak tasarlandı. Sürü üyelerine bireysel olarak koyulan basit kuralların çok karmaşık sürü davranışlarının ortaya çık- 


masında etkili olduğu gözlemlendi. Geliştirilen sistemde sürü üyeleri arasındaki haberleşmeyi sağlayacak bir geri besleme sistemi kurmak amaçlanıyor. 


Çok sayıda robotun bulunduğu sistemde ölçeklendirme ön 


plana çıkarken, sadece mahalli 


haberleşme yöntemlerinin de kullanıldığı görülüyor. Bu sistemler radyo frekansı veya kızılötesi gibi kablosuz da olabiliyor. 


Pozisyon izleme sistemi geliştirildi 

Sürü davranışını incelemek için farklı yöntemler bulunsa da video yöntemleri daha etkili şekilde kullanılıyor. Bu video yöntemleri ile ilgili Bristol laboratuvarları tarafından sürü araştırmaları. için ultrasonik bir pozisyon izleme sistemi geliştirildi. Sadece sürü elemanlarının belirli özelliklerinin bilinmesi ile sürünün genel dav- 


ranışını güvenilir biçimde tahmin edebilecek metotların geliştirilmesi içinse daha ileri seviye araştırmalar yapılmaya devam ediyor. 


Birçok alanda kullanılabilecek 


Toplam bin adet mikro-robotun bir sürü oluşturması prensibine dayalı robotik sistem SWARM'ın çok geniş uygulama alanları bulunuyor. Robotların küçük olmasından dolayı sensör ve işlemci gücünün düşük olması bir dezavantaj doğursa da oluşturdukları sürü zekâsı ile bu eksikliklerini giderebiliyorlar. Güneş enerjisiyle çalışan bu robotlar aynı zamanda birbirleri ile haberleşebiliyor Swarm sürü robotlarının mikro montaj, biyolo-Jik, tıbbi ve temizlik işleri için elverişli oldukları düşünülüyor. 


Çin'in en büyük ticaret devi olan Alibaba'nın geliştirdiği yapay zeka, okuma testinde insan rakiplerini geride bırakarak kabiliyetini tüm dünyaya gösterdi. 


Alıbaba nın tasarladığı yapay zekaya tam puan 


inin elektronik ticaret devi 

Alibaba'nın yapay zekası, Standford Üniversitesi tarafından bilgisayarların okuma yeteneklerini ölçmek için hazırlanan testte insan rakibini çok az farkla geçti. Böylece insan rakiplerini bir testte yenen ilk makine olarak tarihe geçti. 


Standford o Üniversitesi — tarafından hazırlanan testte, Wikipedia'dan seçilen 500 makaleye yönelik yüz binden fazla sorunun sorulduğu görüldü. 
Yarışmacılardan ise kesin ve net cevapların verilmesi istendi. Yarışmacılar arasından en yüksek puanı alan insan yarışmacının skoru 82.302 olurken, Alibaba'nın Derin Sinirsel Ağ Modeli'ne sahip yapay zekası' 82.44 puanla birinci oldu. Cengiz Han ne zaman öldü”, “İskoç 


Parlamento binasını kim tasarladı? gibi sorular ile karşılaşan yarışmacılar ile Alibaba'nın yapay zekası kıyasıya mücadele etti. Yarışma Makine ile İnsan arasındaki ilk okuma yarışması! 
olarak nitelendirildi. 


Bu başarının büyük bir onur olduğunu dile getiren Alibaba yöneticileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada | ilk kez bir makine insanı böyle bir testte yendi! ifadeleri kullanıldı. 


Yapılan açıklamanın ayrıntıları şöyle: 

Geliştirilen bu yapay zeka programının zamanla müşteri hizmetleri, hastaların internet üzerinden yaptığı sorgulamalar için de kullanılacağı belirtildi. Ayrıca insana olan ihtiyacın azaltılabileceği de vurgulandı ve pek çok insanın bu yapay 


zeka yüzünden işini kaybedebileceği de işaret edildi. 

Alibaba şirketi geçen yıl 11 
Kasım'da Bekarlar Günü olarak kutlanan günde, yapılan olağanüstü alışveriş harcamalarına yönelik sorunsuz hizmet sağlayabilmek adına yapay zekalı bilgisayarlar da kullanma- ya başlamıştı. 


Öte yandan Alibaba'nın dışında, Çin'in sosyal medya devi Tencent ve arama motoru Baidu da, sosyal medya programları, reklamlar ve otonom araç teknolojisi konularında yapay zeka ileilgili çalışmalar yapıyor. 
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Baykar gökleri koruyor 


KE Kuwetleri o Komutanlığı'nın istihbarat ve keşif amacıyla operasyonlarında kullanılması planlanan Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı'nın 
paketinin kabul işlemleri 22 
Kasım 2014 yılında yapılmışti. İHA'ların uçurulduğu test ve kabul süreci boyunca Bayrakta rTB2'ler bütün hava şartlarında tüm fonksiyonlarını başarıyla tamamladı. Bayraktar TB2'lerin sıfır hata iletüm fonksiyonlarını gerçekleştirmesinin ardından, Hava Kuwvetleri Komutanlığı'nın elinde bulunan İsrail yapımı 
10 adet Heron'un üzerine eklendiği belirtildi. Böylece yeni eklenen TB2'lerle birlikte TSK, toplamda 22 adet İnsansız Hava Aracına sahip oldu. 


Ardından Kale-Baykar Grubu tarafından üretilen yerli İHA 


Bayraktar TB2'nin ikinci paketi de TSK'ya teslim edildi. 15-18 Haziran 2015 tarihleri arasında Keşan'da konuşlu 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanığı'ndaki askeri havalimanın- 


da gerçekleştirilen testlerin ve kabul sürecinin ardından ikinci 
pakette yer alan 6 uçak ve 2 
yer istasyonu tüm teknik fonksiyonlarını hatasız bir şekilde tamamlayarak TSK envanterine girdi. Türk Silahlı Kuwetleri'nin envanterine yerli olarak 12 İHA ve 4 yer istasyonu da eklendi. 


Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne dünya rekortmeni IHA 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda sözleşme imzaladığı Taktik İnsansız Hava Araçları, 2014 yılının Haziran ve Ağustos aylarında yaptığı deneme uçuşlarında 
27 bin feet irtifa ve 24 saat 34 
dakika havada kalma süresiyle kendi sınıfında bir dünya rekortmeni. 


Bu gelişmeler üzerine BAY-KAR Genel Müdürü Haluk BAY-RAKTAR, “Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kale-Baykar İş Ortaklığı tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA) için toplam 6 uçak ve 4 yer kontrol istasyonundan oluşan ? 
sistem için sipariş verdi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)| tarafından yapılan basın açıklaması ile duyurulan habere göre 
31 Ağustos 2015 tarihinde Proje 
Başlama Kararı'nın alınmasını müteakip Teklif Değerlendirme ve Sözleşme görüşmeleri tamamlanarak 15 Ekim 20155 tarihinde EGM Taktik İHA Tedarik Sözleşmesi imzalandı” dedi. 
Türk mühendisliği ürünü olan 


6 € 2015yılının Mart ayında Türkiye'nin ilk 
yerli insansız hava araçlarını üreten Baykar Makine'nin Genel Müdürü Haluk BAYRAKTAR, vizyonlarının ülkemizi hava aracı teknolojisinde dünya liderliğine taşımak olduğunu belirtti. Ayrıca BAYRAKTAR, sözlerine yüzde 93 yerlilik ve yüzde 100 millilik oranı ile geliştirilen ileri teknoloji ürünü Taktik İnsansız Hava Araçlarının, ülke tarihimiz için 
büyük bir başarı olduğunu da ekledi. 9 9 


İnsansız Hava Aracı'ndan toplamda 2 adet sipariş verildi. 


Yerli İHA'lar zamanın ötesinde 


2015 yılının Eylül ayından itibaren operasyonel olarak kullanılan yerli İHA Bayraktar TB2, 
hataya yapmadan havada 1000 
saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı. Kale-Baykar işbirliğiyle Türk mühendisleri tarafından üretilen Bayraktar TB2, 2015'in Aralık ayına kadar toplamda 11 uçuş sortisinde 1001 
saat başarılı uçuş gerçekleştirdi. 


Bayraktar TB2, 12 metre kanat açıklığı ve 650 kg toplam kalış ağırlığına sahip. Ayıca Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2), kendi klasmanında dünyadaki en gelişmiş 3 yedekli kontrol sistemini de elinde bulunduruyor. 


Bayraktar Taktik Blok 
2'ye yerli füze 

Türk mühendisler tarafından üretilen ve ilk yerli İnsansız Hava Aracı olma özelliğine sahip Bayraktar TB2'ler, Roketsan tarafından geliştirilen anti tank füzesi ile donatıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından, silahlandırılan Bayraktar TB2'lerde, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzili anti tank füzesi UMTAS kullanıldı. 


Yapılan testlerin ardından Bayraktar Taktik Blok 2'ler hedeflerim tam 8 km uzaklıktan vurarak başarılı oldu. 


Bütün bu gelişmelerin sonucunda ise Türkiye; ABD, Çin, İsrail ve İran'ın ardından kendi silahlı İnsansız Hava Aracı'nı üreten 5'inci ülke oldu. 
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Dünyanın teknolo 


ol alanında en 


popüler ısmı: Fi n husk 


Amerikalı bir girişimci ve iş adamı olan Elon Reeve Musk, X.com'u (daha sonra PayPal haline getirdi), SpaceX'i ve Tesla Motors'u kurarak dünya çapında bir isim olmayı başardı. Kendisinin her geçen gün kaliteli bir şekilde artan başarısına karşı tüm dünya, kendisinin yapacaklarını hayranlıkla izlemeye devam ediyor. Yapay zeka hakkında da birçok açıklaması bulunan Musk, hayatı ve çalışmaları ile dünya çapında dikkat çekmeyi başarmış bir isim. 


Kendi yarattığı oyunundan ilk kazancını sağladı 


12 yaşında ilk bilgisayarını edinen 
Elon Musk, programlamaya merak saldı ve bu merakıyla programlamayı kendi başına öğrendi. 
Yine o yaşta Blastar” adlı oyununu satarak Musk, oyun sayesinde 
900 dolar kazandı. Musk, eğitim 
hayatına Kanada'da devam etmek için ailesinin yanından ayrılarak, 1989 yılında Kingston Ontario'da Kraliçe Üniversitesi'ne girdi. Eğitim hayatının yarısında hayalleri gerçek olan Musk, Pensilvanya Üniversitesi tarafından burs alarak önce Fizik ardından da Ekonomi dalında lisans programını tamamladı. 


Zip2 ve PayPal 


1995 yılında yüksek lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde yapmak üzere kayıt yaptıran Musk, yüksek lisans programını yarıda bıraktı ve kardeşi Kimbal Musk ile birlikte ilk IT şirketi Zip2'yu kurdu. 1999 yılında zamanın en büyük arama motoru Alta Vista Zip2'yu 307 milyon dolar nakit para ve 34 milyon dolar değerinde menkul kıymetler karşılığında satın aldı. 


Elon Musk, bu gelişmenin üzerine ilgisini farklı bir alana, elektronik ödeme sistemleri, üzerine yoğunlaştırdı. X.com yeni işi oldu ve ardından sektördeki rakip firma Cofinity ile birleşti. 


2001 yılındaki birleşmenin ardından X.com'un adı PayPal oldu ve Elon Musk, CEO ile yönetim kurulu başkanı oldu. Musk, bu şirketinde yeni iş modellerinin 
geliştirilmesinde görev aldı. 2002 
yılında eBay PayPalı 1.5 milyar dolar karşılığında satın aldı ve bu gelişmeyle birlikte Musk, ilgi alanına giren uzay mühendisliği ve alternatif enerji kaynakları konusunda çalışmalarına başladı. 


SpaceX 


Elon Musk, ticari uzay yolculuğu için uzay aracı inşa etme niyetiyle 2002 yılında üçüncü şirketi Space Exploration Technologies Corporation yani SpaceX'i kurdu. 


Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN, geçtiğimiz Kasım ayında Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi. Görüşmeye Ulaştırma 


Bakanı Ahmet ARSLAN ve Bilim, Sanayı ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ de katıldı. Görüşmede Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığı söylendi. 


22 Mayıs 2012'de Musk ve SpaceX, Falcon 9 roketini insansız bir kapsül ile uzaya fırlattığında tarih yazdı. Araç, uluslararası uzay istasyonuna ilk gönderilen uzay aracıdır. Gönderim sırasında Musk, “Çok şanslı hissediyorum, ... bizim için, Super Bowl'ı kazanmak gibi bir şey” sözleriyle duygularını ifade etti. Son zamanlarda ise SpaceX, Mart 2017'de yeniden kullanılabilir 
parçalardan yapılan bir Falcon 9 
roketinin başarılı test uçuşu ve inişiyle başka boyutta bir gelişme gördü. Bu gelişme daha uygun fiyatlı uzay yolculuğu için bir kapı açtı. 


Tesla Motors 


Elon Musk, uygun fiyatlı toplu pazar elektrikli otomobillerinin yanı sıra batarya ürünleri ve güneş çatıları üretmek için çalışan Tesla Motorsun kurucuların- 


Hyperloop 


dan, CEO'larından ve ürün mimarlarından biridir. Musk, şirketinde ürünlerinin geliştirme, mühendislik ve tasarımını denetleme görevlerinde yer aldı. 


“Musk ilk elektrikli arabalarının dizaynında aktif rol aldı. 
Ardından tasarımıyla Tesla, Roadster dizaynı için tasarım ödülü aldı.” 


Ek başarılarından olan şirketin ilk elektrikli sedan Model S'yi içermektedir. Masraflar arasında 265 mil kapsayan kapasiteye sahip olan Model S, Motor Trend dergisi tarafından Yılın 2013 Car olarak onurlandırıldı. Model S'in tanıtımında Musk özellikle 20 yıl sonra üretilecek her iki arabadan birinin elektrikli olacağını söyledi. Musk, dünyanın petrole bağımlı hale geldiğini ve bu konuda yeni çalışmalar gerçekleştireceğini de her fırsatta medyada çıkan haberlerden duyuruyor. 


Ağustos 2013'te Elon Musk, büyük şehirler arası gidişatı hızlandıracak ve seyahat süresini kısaltacak yeni bir ulaşım şekli olan “Hyperloop” kavramını yayınladı. Musk, Hyperloop'un inşa edilmek ve kullanıma hazır olmak için 7 yıldan 10 yıla kadar sürebileceğini belirtti. 


Yapay zeka 


Elon Musk, yapay zekaya ilgi duymaya başladı ve kar amacı gütmeyen OÖpenAl'nın eş başkanlığına başladı. Araştırma şirketi, 
2015 yılının sonunda insanlık yararına dijital istihbaratı ilerletme 
misyonuyla başlattı. 2017'de ayrıca, Musk'un insan beynine yerleştirilecek cihazları yaratmayı ve kişilerin yazılımla birleşmeleri- ne yardım etmeyi amaçlayan Neuralink adlı bir girişimine destek verdiği ortaya çıkarıldı. 


Elon Musk'ın yapay zeka, hakkında çığır açan sözleri 


Yapay zeka 

için küresel silahlanma yarısında ILI. 
Dünya Savaşı'na, neden olacaktır. 


Yapay zeka, Kuzey 
Kore'den daha büyük bir risktir. 


Yapay zeka insan uygarlığının varlığı için temel bir risktir. 


Hükümetler, yapay zeka teknolojisini silah üzerinden devretmeye zorlayacak. 
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apay zeka 


Tıbbi robotlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde değil, uzak gelecekte sağlık hizmetlerine de geliyor. 
Gelecekte de bugünkü gibi yaşlıların ihtiyaçları kişiden kişiye farklılık gösterecek. 


azıları huzur evlerinde tam 

bakıma ihtiyaç duyacak, bazıları ise evlerinde kalma konusunda görüşlerini sürdürmeye devam edecek. Bu konuda, uzmanların yeni çalışmaları ile hasta bakımı konusunda önemli bir ilerleme sağlanacak. Robotlar, 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gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sağlık çalışanlarının sunduğu hizmeti destekleyebilecek, yardımcı olabilecek ve çalışma alanlarını birçok sağlık alanında genişletebilecek. Teknoloji bunun çözümünün önemli bir kısmını teşkil ediyor. 


Cerrahi işlemler en zorlayıcı deneyimdir. Bekleme saatleri, mevcut iş gücüne ve kaynaklara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 2000'li yıllarda ise teknolojik bir sıçramayla, FDA onayını alan Da Vinci cerrahi robotu ile binlerce ameliyat çok kısa sürelerde gerçekleştirilmiştir. Sağlık sektörü duayenleri ve yatırımcılar robotik gelişmeler sayesinde uzaktan yapılabilen ameliyatları mükemmelleştirme peşindeler. 
Bu konudaki en önemli adım uzayda bu şekilde bir ameliyat yapılabilmesidir. 


Videolarda yahut filmlerde geçmiş zamanda sıklıkla görülen mekanik dış iskeletler, bireyi tamamen koruyan ve ona yar- 


dımcı olmak adına tasarlanmıştır. Bu iskelet ile felç geçiren insanlar yürüyebilir, inme veya omurilik yaralanmalı hastaların rehabilitasyonuna yardım edilir. 


Sağlık bakımında dezenfektan robotlar 


Hastane kaynaklı ölümler, dünyanın birçok yerinde çok yüksek oranlarda ölüm sebepleri arasında sayılır Hem can hem de mali kayıpların oldukça fazla olduğu bu konuda Xenex robotu, sorunu çözmeye yardımcı bir robot olacak. Xenex robotu, bir sağlık kuruluşundaki herhangi bir alanın hızlı ve etkili bir şekilde dezenfeksiyonunu sağlar. 
Bu sayede hastane kaynaklı enfeksiyonların oranı da gözle görülür bir şekilde düşüş yaşayacaktır. 


Daha iyi bir yaşam için robotik yardım 

Yaşlı bakımın konusunda Anybots İnc tarafından geliştirilen uzaktan kumandalı robotlar, hastalarıyla etkileşim kurabilir, yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını kontrol edebilirler. Uygun güvenlik önlemleriyle birlikte bu robotlar, hastalarının hayat kalitelerini büyük ölçüde arttıracak. 


Yaşlı bakımının geleceğini değiştirecek telesağlık, yaşlı bireylerin bağımsızlığını güçlendiren inovasyonlar ile çalışmalarını sürdürüyor: 


Sanal hasta bakıcı: İlaç tabloları hazırlama, evi güvenli kılma ve birçok sağlık kaynağına ulaştırma gibi özellikleri barındıran bu platformlar yaşlı bireylerin büyük yardımcıları olacak. 


Akıllı ilaç şişeleri: Yaşlı hastalar çoğunlukla ilaçlarını alma saatlerini karıştırabilirler. Akıllı ilaç şişelerine çevrim içi yollanacak sinyalle, her ilaç için farklı alarm sesi çalarak uyaran görevini yerine getirecektir. 


Mobil doktorlar: Scanadu Scout ve Kinsa gibi kapl ritmi, hemoglobin, ateş ve diğer yaşamsal bulguları ölçen uygulamalar yardımıyla, doktorlar her an hastalarını takip edebilecek. Böylece anlık müdahaleler ile hasta ve yaşlı bireylere anlık müdahaleler mümkün hale gelecek. 
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G6 ünlü Hollywood yıldızı ve 


moda ikonu Audrey Hepburn'e 


benzetilerek tasarlanan 


Sophia isimli robot, robotların 


da haklarının olduğunu belirterek, aile kurmak 


istediğini dile getirdi. Sophia'ya, Suudi Arabistan tarafından 


vatandaşlık verilmesi ise 


Sophia'nın ilk vatandaş olarak tarihe geçmesini sağladı. b) b) 


D ünya ülkeleri tarafından yapay zeka geliştirme faaliyetlerine verilen önem gün geçtikçe artıyor. 
Suudi Arabistan da, yapay zeka geliştirme faaliyetleri gerçekleştiren ve diğer ülkelerle rekabet içerisinde olan ülkelerden biri olarak sıra dışı bir hamle gerçekleştirdi. 
Ünlü Hollywood yıldızı Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık vererek yapay zeka faaliyetleri konusundaki çalışmaları başka bir boyuta taşıdı. Sophia adlı robot, Suudi Arabistan'ın başkentinde gerçekleştirilen iş zirvesinde basına vatandaş olarak tanıtıldı. 


Tarihe geçti 

Riyad taki zirvede gerçekleşen bir panelde moderatör olarak görev yapan Andrew Ross Sorkin, robot Sophia ile diyalog kurun-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Vatandaş statüsüne sahıp | Ik robot: 


Sophla 


Times'a konuşan robot Sophia, aile kavramının önemine değinerek aile kurmak istediğini belirtti. 


ca robot Sophia tarafından tarihi cevap gecikmedi. Sophia, Suudi Arabistan'a teşekkür ederim. Bu eşsiz konum için kendimi onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tannan ilk robot olmak, tarihi nitelikte dedi. 


İnternetin gündemi oldu 


Suudi Arabistan'da kadın haklarıyla ilgili kısıtlamaların günümüzde de bulunması sebebiyle, Sophia'ya bu denli haklar tanınması internet gündeminde alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Sophia'nın çarşafa girmesi gerektiğine ve herhangi bir koruması olmadan dışarı çıkmasının yasak olacağı söylemleri üzerinden yorumlar yaparak, Suudi Arabistan rejimine de eleştiri de bulundular. 


Sophia'dan ilginç istek 

Hong Kong merkezli 'Hanson Robotics” tarafından tasarlanan Sophia, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişim kurabiliyor. 
AAnın haberine göre, Khaalej 


Eğer robot bir kızı olursa ismini, kendi ismi olan Sophia koyacağını ifade eden vatandaş robot Sophia, “İnsanların kan bağı olmayan kişilerle de aynı duyguları ve ilişkileri paylaşacakları insanlar bulmasının harika olduğunu düşünüyorum. Eğer bir aileniz varsa şanslısınız. Değilse de bir taneyi hak ediyorsunuz. Bence bu hem robotlar, hem de insanlar için geçerli.” dedi. 


Öte yandan vatandaş robot Sophia'ya bu denli hakların tanınması, kadın hakları konusunu bir kere daha yeni medya üzerinden gündeme getirdi. Yeni medya üzerinden çok sayıda eleştiriye maruz kalan Suudi Arabistan yönetimi ise, Sophia'yı geliştirmekte kararlı duruyor. Daha önce sadece kafadan ibaret olan vatandaş robot Sophia'ya, bir beden tasarlanarak yerleştirildi. Sophia, kameraların karşısında ilk adımlarını attı ve bir kere daha gündeme gelmeyi başardı. 


Boston Uynamıcs ten 


insansı robot Atlas 


yrıca insansı robot Atlas, başarılı olduğu takdirde insan gibi tepkiler vererek mutlu olduğunu da gösteriyor. Bu durum Atlas'ın duyguları olan ilk robot olduğunu gösteriyor. Tüm engellere rağmen pes etmek nedir bilmeyen Atlas, çekilen videolar ile kamuoyuna tanıtılıyor. 


Boston Dynamics tarafından tasarlanan Atlas'ın, atletizm sporları ile ilgilenen sporcuların bile yapmakta zorlandığı parkurları ustalıkla aştığı gözlemlendi. 
Zorlu parkurları sıçrama, yürüme, dengede durma gibi hareketlerin dışında takla atarak ve hatta ters takla atarak geçtiği kaydedilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Paylaşılan video internet üzerinde büyük ilgi gördü. 


Gücünü ve dengesini iyi düzeyde kullanabilen robot Atlas, yüksek engelleri tek sıçrayışta 


aşabiliyor. Sıçrama, denge ve gücünü orantılayabilen ve bunu en iyi şekilde kullanan Atlas, yeteneklerini yarış parkurlarında bizimle buluşturmaya devam ediyor. Havada tam bir daire çizerek dönebilen insanı robot yeteneklerini sergiledikten sonra insanlar gibi mutlu olduğunu gösterecek hareketlere sahip olduğunu kanıtlıyor. 


Elbette insanlar gibi Atlas'ın da tam anlamıyla kusursuz olduğu söylenemez. Bazı takla hareketlerini gerçekleştirirken istenilen başarıyı sağlayamayan Atlas robot, tüm başarısız hareketlere rağmen pes etmiyor ve bir kez daha deniyor. Bu da Atlas'ın önemli özelliklerinden birisi olarak gösteriliyor. 


Bilim insanlarının çabaları ile aramıza katılan yapay zeka ile 


Boston Dynamics tarafından tasarlanan insansı robot Atlas, büyük ilgi çekti. 
Günlük yaşamda çoğu insanın yapmakta zorlandığı hareketleri kolaylıkla gerçekleştiren 

insan hareketlerine yakınlığı ile bilinen insansı robot Atlas'ın hünerlerini sergilediği video kamuoyuna tanıtıldı. Atlas'ın zoru parkurları kolaylıkla geçmesi ise dikkatleri üzerine toplamasını sağladı. 


donatılmış robotlar en iyi yardımcılarımız olabilir. Bir yapay zeka ürünü olan Atlas, sportif hareketlerinin yanında ev işlerinde de bize yardımcı olduğunu gösteriyor. Atlas, lan' adındaki modelinde çizgi filmlerde karşılaştığımız robotlar gibi görevleri üstlenebiliyor. Ayrıca Atlas robotun bir modeli olan lan' 1.87 metre boyunda ve House Husband 2.0 adlı bir video ile hünerleri kamuoyuna tanıtıldı. 
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“ söyleşi 


Odağımız insanların hayatlarında olumlu fark yaratacak teknolojiler 


geliştirmek 


ç ç Biz bir platform teknoloji 


geliştiriyoruz. Patenti bizde olan, dünyada uluslararası patenti olan bir teknoloji. Bu giyilebilir bir robot sistemi olduğu için en önemli konu, birincisi hastanın güvenliği, ikincisi hastanın ergonomisi. Yani yaptığınız robot sisteminin hasta ile birebir uyumlu çalışabilmesi lazım. | 


Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik programında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Sabancı Üniversitesinde 2 tane laboratuvarımız var. Biri insan-makine etkileşimi laboratuvarı. Burada insanların robotlarla fiziksel etkileşime girdiği cihazlar geliştiriyoruz. Bunların hem tasarımını hem kontrolünü yapıyoruz. İkincisi ise bilgisayar bilimleri bölümümüz- de kurmuş olduğumuz bilgisayar robotik laboratuvarımız. Burada da var olan robot sistemlerini çeşitli yapay zeka teknikleriyle akıllı, kendi kendilerine karar verebilen, kendi kendilerine plan yapabilen, bir şeyler ters gittiğinde neyin ters gittiğini bulabilen, akıllı etmenler haline getirmeye çalışıyoruz. Çok ilginç teknolojiler geliştirdik. Bu teknolojilerin bir kısmını da patentledik. Bir kısmını yayınladık. 
Yayınlarımız ödüller aldı. Her iki laboratuvarda da aslında odağımız insanların hayatlarında olumlu fark yaratacak olan teknolojiler geliştirmek. İnsanlara doğrudan dokunan teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz ve sağlık alanı bizim için çok önemli. Daha çok felçli hastaların, çocuklar ve yaşlılar olabilir, hayatında olumlu fark yaratacak olan robot sistemleri ve yapay zeka algoritmaları geliştirdik. 2015 yılında Teknopark İstanbula girdik. O dönemde kuluçka merkezinde girdik. 
Teknopark İstanbul'dan gelen bilgi, davet üzerine gittik. Sağlık kümelenmesinden bahsedildi. 2015 yılının yine ortasında TÜBİTAK'tan bir öncelikli alan projesi aldık. Medikal robot sistemi geliştirmek için. 
Yakın zaman içerisinde ilk melek yatırımcımızı aldık. Melek yatırımcımız aynı zamanda bizim iş geliş- 


Doç. Dr. Volkan PATOĞLU Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Programı 


tirme kısmımızdan sorumlu Salih 


Derici. Ilk ürünümüzü çıkarmayı planlıyoruz bu yıl içerisinde. 


Şirket bünyesinde yaptığınız çalışmalardan kısaca bahseder misiniz? 


Felç, her yıl 17 milyon insanı etkileyen bir vaka. Çocuk felci ise her 10.000 çocuktan dördünde gözüküyor ve dünyada 17 milyon tane çocuk felci olan insan var. Felcin ek bilinen iyileştirme yöntemi var o da fizik tedavi ve rehabilitasyon. 
Bunun fizik tedavi ve rehabilitasyon ne kadar sık verilebilirse, ne kadar ekrarlı verilebilirse etkisi o kadar iyi oluyor. Her iki felç türü içinde bu geçerli. Çocuk felcinde ömür boyu rehabilitasyon almaları gerekiyor. Normal felç de, beyin felcinde daha, genelde 6 ay gibi bir süre, sık bir şekilde alınıyor. Şimdi bu rehabilitasyon süreci ise çok emek, 


yoğun bir süreç. Terapistlerin hastaları kaldırıp, yürütmeleri gerekiyor. Bunu işte üç terapist takımlar halinde çalışıyorlar. On dakika yürütüyorlar. Kendileri de kardiyo yapmış gibi oluyor Hemen başka bir terapiste geçiyorlar. Bunu etkin bir şekilde veremiyorlar. O yüzden robot sistemleri önerilmiş durumda. Dünyada var bu sistemler. 
Robotların güzelliği, tekrar tekrar aynı hareketleri insanlara uygulayabiliyorlar. Çok yoğun bir şekilde yapabiliyorlar. Yine terapistlerden farklı olarak hastaları nicel ölçütlerle ölçebiliyorlar, iyileşmeyi de. 
Hem aynı gün içerisinde hem günden güne ölçebiliyorlar Bir sürü veri alabiliyorlar Bu normalde, çok, kişiye bağlı. Terapistin o anki durumuna bağlı terapinin etkinliği. 
Sıkıntı şu ki manuel terapi aslında oldukça başarılı verilebilmesine rağmen yeterince yetişmiş insan yok manuel terapiyi verebilecek. 
Yaşlanan nüfusla birlikte beyin felci vakaları artıyor. Gün geçtikçe daha 


interaci 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çok artıyor ve insanlar yeteri miktarda fizik tedaviye erişemiyorlar. O yüzden robotların burada devreye girmesi bu sürecin daha ölçeklenebilir olmasına neden oluyor. İşin emek yoğun kısmını robot ele aldığı için tek bir terapist aynı anda dört beş tane hastaya fizik tedavi egzersizlerini çok tekrarlı olarak, yoğun bir şekilde verebiliyor. 


Ürünlerinizin sunduğu avantajlar nelerdir? 


Biz bir platform teknoloji geliştiriyoruz. Patenti bizde olan, dünyada uluslararası patenti olan bir teknoloji. Bu giyilebilir bir robot sistemi olduğu için en önemli konu, birincisi hastanın güvenliği, ikincisi hastanın ergonomisi. Yani yaptığınız robot sisteminin hasta 


CÇ Günümüzde insanlarla birlikte çalışabilen, cobot 

denilen yeni robot sistemleri veya sosyal alana girebilen, insanların evine koyduğu robot sistemleri üzerinde bütün dünya çalışırken, bizim öncelikli alanlarımız 20 öncesi teknolojisini yerlileştirmek. Yarının teknolojisini çalışmaya 
bugünden başlamalıyız endüstride. 99 


Alper Ergin 


ile birebir uyumlu çalışabilmesi 


lazım. Herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda hastaya rahatsızlık hissi verebilir Bizim kendinden uyumlu bir teknolo-Jimiz var Teknolojimizi insanlar dorudan olarak tak-çalıştır bir şekilde uygulayabiliyorlar İnsan hareketleriyle birebir uyum sağlayabiliyor. Bir terapistin normal bir fiziksel terapistin yaptığı bütün hareketleri, bütün egzersizleri robotlarımızla verebiliyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Diğer sistemlerde bu özellik yok. Terapist desteği ekstradan gerekiyor. Yani robota bağlıyorsunuz. Sonra çıkarıp bir de terapistin ayrıca terapi vermesi gerekiyor. Bizde hepsini robot yapabiliyor. Çok kolay kullanımı olan bir sistemimiz var. Bu patent şu anda dünyada sadece bizde var. 


Yapay zeka hangi 

aşamada devreye giriyor? 
Bu robota insanları bağladığımız zaman insanlar tedavi görüyorlar. 
İşte aynı gün içerisinde, bir saat arkasından, günden güne, ertesi gün, sonra haftalarca, aylarca, bu tedaviyi görüyorlar. Bu sürede bol miktarda veri toplanıyor hastalardan. Bir insanın hepsine bakıp bir şey çıkarabileceğinden çok fazla veri oluyor. Bu veriler otomatik olarak yine yapay zeka yöntemleriyle inceleniyor ve bilgi seviyesi- 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ne çekiliyor. Bizim istediğimiz bu hastanın bilgisini daha önceki bütün hastalardan sistemin edindiği bilgiler ile karşılaştırmak. Robot destekli tedavi kullanan bütün hastaların bilgileri ortak bir merkezde toplanıyor Bu sayede her hastanın bilgisi, diğer bütün hastalarla karşılaştırılıyor Ve robot otomatik akıl yürütme yöntemleri kullanarak çeşitli çıkarımlar yapıyor ve terapiste önerilerde bulunuyor. 


1 


Bir sonraki aşamada sistem nasıl geliştirilecek? Farklı alanlarda bunu kullanabilme durumunuz olacak mıdır? 


Biz sağlık alanını önceliklendiriyoruz. Ancak bize Aselsan'dan bir istek geldi. Askerlerimizin sırtlarında yüklerle çok kilometreler yürüyüşler yapmak zorunda kaldığını ifade ettiler. Biz bu askerlerimize destek olacak olan bir sistem geliştirmek istiyoruz ve onlarla beraber Askeri Yürüyüş Asistanı adı verilen bir proje üretiyoruz. Askeri sivil savunma uygulamaları için bir iskelet projesi. 
Onu beraber geliştiriyoruz. Burada hedef, askerlere destek olacak ama kendi ağırlığıyla askerlere ekstradan çok fazla bir yük yaratmayacak, hafif ve askerlerin dinamik hareketlerini destekleyebilen 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tamamen uyumlu bir dış iskelet sistemi geliştirmek. Bunun üzerine Aselsan'da çalışmalarımız devam ediyor. İskelet askerlerin hareketlerine destek olacak. Asker araziye çıktığı zaman, askerin zorlandığı bölümler var Örneğin yokuş tırmanırken sırtında çanta var. Çok ciddi bir efor sarf etmesi gerekiyor. Sistem bu anda durumu anlayıp devreye girecek ve askerin üzerinden o yükün bir kısmını alacak ve onu destekleyecek. 
Bunun ters yönü de var Yokuş aşağı inerken de örneğin insan enerjiyi boşa harcıyor. Bu enerjiyi alıp pillerini geri depolayabilen bir sistem geliştiriyoruz. Kendi kendini şarj ediyor diyebiliriz. 


Türkiye'de robotik üzerine olan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Akademide çok iyi hocalarımız var. Çok güzel projeler geliştiriliyor. Çok iyi çalışmalar yapılıyor ama bunların endüstriye yansıması bence yeterli seviyede olmuyor. Tübitak gibi, Sanayi Bakanlığı gibi kurumların önceliklendirmelerini değiştirmeleri gerekiyor. Örneğin şu anda Türkiye'de robotik alanında büyük projeler planlanıyor. Hedef endüstriyel robotların Türkiye'de üretilmesi. Bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor çünkü endüstriyel robotlar 20 öncesinin teknolojisi. 


Gökay Çoruhlu 


Yani günümüzde insanlarla birlikte çalışabilen, cobot denilen yeni robot sistemleri veya sosyal alana girebilen, insanların evine koyduğu robot sistemleri üzerinde bütün dünya çalışırken, bizim öncelikli alanlarımız 20 öncesi teknolojisini yerlileştirmek. Yarının teknolojisini çalışmaya bugünden başlamalıyız endüstride. 


Çalışmalarınızı Teknopark Istanbul bünyesinde yapmanızın nedeni nedir? 
Neden burada olmayı tercih ettiniz? 


Teknopark İstanbul çok güzel bir ortam. Büyüklü küçüklü pek çok şirket var. Bizim çeşitli ihtiyaçlarımızda destek aldığımız, birlikte çalıştığımız şirketler var. Teknopark İstanbul ekosistemi içerisinde Ar-Ge yapan, özel konularda uzmanlaşmış şirketlerle bir araya gelebiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. İkincisi Teknopark İstanbul, TTO'su aracılığıyla bizlere önemli destekler veriyor. Bunun dışında bazı büyük ve önemli firmalara erişim de bizim için kolaylaştırıiyor. Biz aynı zamanda otomotiv endüstrisi ile endüstride dış iskeletlerin kullanımları üzerinde de çeşitli çalışmalara başladık. O şirketlere ulaşımda da, bizim görünürlüğümüzü arttırıp, şirketleri doğru şekilde yansıtılması konusunda destek veriyorlar. 


Toyota yapay zeka ile geleceğin otomobilini sunuyor 


Toyota'nın Las Vegas'ta düzenlenen 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'de tanıttığı Concept-i modeli, geleceğin ulaşım araçlarını temsil ediyor. Yapısında güçlü bir yapay 


zeka yer alan ve sürücünün duygularını da ölçerek anlamlı bir ilişki kurulmasını sağlayan araç, kullanıcı arayüzü olarak çalışan Yui isimli asistan, ışıkları, ses sistemini ve hatta kritik bilgileri sunan birçok özelliğe sahip olacak. 


TT. Las Vegas'ta 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'de geleceğin ulaşım araçlarını temsil eden Concept-i modelini tanıttı. Toyota'nın geliştirdiği Concept-i, Yui adlı bir yapay zeka asistanı ile birlikte geliyor. Şirketin amacı insan sürücülerden kurtulmaktan ziyade, sürücüyü anlayıp yardımcı olabilecek bir sistem geliştirmek. 


Las Vegas'ta 2017 Tüketici Elektroniği Fuarı CES'de gösterilen sıra dışı konsept araç, Toyota'nın gelecekte üreteceği araçların ipuçlarını veriyor. Concept-i modelinin vizyonu ise, geleceğin otomobillerinin dostça ve insan odaklı olması. 


Toyota'nın Amerika'da yer alan CALIY Tasarım ekibi tarafından tasarlanan Concept-i, mobilitenin sı- 


cak, kullanıcı dostu ve tüm bunların ötesinde eğlenceli olması gerektiğini vurgulayan “kinetik sıcaklık” felsefesi etrafında oluşturuldu. Bununla birlikte Concept-i, insanların ihtiyaçlarını anlayan ve hayatlarını iyileştiren gelişmiş yapay zeka sisteminden de faydalanıyor. 


Sürücü ile iletişim halinde 

Concept-i'nin kalbinde ise güçlü bir yapay zeka yer alıyor ve bu, sürücünün duygularını da ölçerek anlamlı bir ilişki kurulmasını sağlıyor. 
Concept-i için geliştirilen yapay zeka sistemi Yui, aynı zamanda otomatikleştirilmiş araç teknolojilerini kullanarak, sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor. Concept-i her za- 


man kesintisiz bir şekilde sürücünün dikkatini ve yol koşullarını takip ediyor. Böylece gerektiğinde tehlikeli anlarda sürücüye yardımcı oluyor. 


Kullanıcı odaklı tasarım 


Concept-i teknolojinin yanı sıra iç ve dış tasarımıyla da tamamen kullanıcı odaklı olarak tasarlandı. Aracın kullanıcı arayüzü olarak çalışan Yui isimli asistan, ışıkları, ses sistemini ve hatta kritik bilgileri verecek özeliklere sahip. Yui aynı zamanda kul- 


anıcı araca yaklaşırken, aracın dış panelinde ortaya çıkabiliyor ve nazik bir karşılama yapıyor. Concept-i arkadan gelen araçları da gerektiğinde arkadaki paneldeki yazılar ve renkerle uyarabiliyor. 


“ söyleşi 


Yaratıcılık, içerik ve katma değer üretimi büyük önem kazanacak 


Infotech Bilişim ve 
Iletişim Teknolojileri'nin genel olarak faaliyet gösterdiğini alanlar nelerdir? 


Infotech, 2000 yılında kurulduğu zamandan beri Kozyatağı, Kurtköy ve Teknopark da dahil olmak üzere 3 ayrı lokasyon üzerinden çalışmalarını sürdüren, konuma dayalı teknolojiler üreten bir şirket. Genel Müdürlüğü, Ticari, Destek ve Üretim Birimleri ayrı bir birim olarak Kozyatağı'nda yer almaktadır. Ben de yaklaşık 10 yıldır Infotech'in Genel Müdürlüğü görevini üstleniyorum. Konuma dayalı teknolojiler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. 
2004 yılından beri de Türkiye ve 
civarı ülkelerin haritalarını üretiyoruz. Bu haritaların Ar-Ge çalışmalarını yürüterek elde ettiğimiz 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ve Google Maps'in yerli rakibi diyebileceğimiz Location Dust ismini verdiğimiz yerli bir ürün geliştirdik. 
Kurumsal alanda da geliştirdiğimiz çalışmalar mevcut. 3 dikeyde hizmet ağı sunduğumuz kurumsal uygulamalarda kullanılmak üzere bir platformumuz var İlk konumuz olan akıllı araç çözümleri; basit bir araç takibini, aracın kullanım kalitesini ve navigasyon çözümleri de dahil otonom tüm süreçleri içeren kısım. Filo Yönetim Sistemleri üzerinden hizmet verdiğimiz bu alanda irili ufaklı birçok firma ile çalışıyoruz. İkinci ana konumuz, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) olarak adlandırdığımız bölüm. Firmalara, nerede olmaları gerektiği, pilotlarının nereye gitmesi gerektiği, müşterilerinin nerede olduğu ve nereye şube açmaları gerektiği 


Ç Ç Yapay zeka, içerisinde 


birçok yöntem barındırsa da biz çalışmalarımızda 
Machine Learning'ın alt dalı olan Deep 
Learning alanını kullanıyoruz. Çözüm önerileri geliştiriyoruz ve bu önerileri belli bir matematiğin içinde birbirleri açısından yeterli dayanaklara 
bağlamamız gerekiyor. 9 9 


gibi hususlarda yardımcı oluyoruz. 
Bu alanda, bankalar ve sigorta firmaları başta olmak üzere 100'ün üzerinde firmaya hizmet veriyoruz. 
Son olarak üçüncü kısımda mobil çözümlerimiz var. Operatör hizmetlerinden yararlanan ve konuma dayalı bilgi sistemlerini içeren bir alan bu. Bu alanda da 4 ülkede, 
7 ayrı operatörle çözüm sunuyoruz. 


Araçlar arası iletişime yönelik ne gibi çalışmalarınız oldu? 

2011 yılından itibaren akıllı araçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. İlk olarak 2011 
yılında FP7 kapsamında Avrupa Birliği GSA tarafından desteklenen uluslararası projemiz olan GLOVE ile Galileo Uydu Sistemi'nin gelişti- 


rilmesine yönelik, araçlar arası iletişimi içeren bir proje aldık. Araçların güvenlik özelliklerini arttırmak için birbirleriyle haberleşmesini ve konum bilgisinin bu haberleşmede kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. 
İstanbul ve Torona'da demolarını gerçekleştirdiğimiz projemizi 4 temel senaryo üzerinden çalışarak geliştirdik. Arkadan çarpışmanın engellenmesi, kavşaktaki karşılaşmada çarpışmanın engellenmesi, kooperatif navigasyon (Araçların çok kısa bir alan içerisinde olanları birbirlerine belirterek sürüş gerçekleştirmesi durumu|) ve acil durum araçlarına (Ambulans vs.) 
yönelik senaryolar tasarladık ve bunları uyguladık. Bu projede özellikle haritanın ve iletişimin araçta bir sensör olarak kullanılmasını sağladık. Haritanın ve iletişimin sistemsel olarak kullanıldığında en büyük avantajı gözümüzün önünde olmayanı görebilmenizdir. Halbuki haritadaki iletişimi kullanarak bu 


bilgiden çok daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bu proje dahilinde ise birçok kurum bir araya geldi diyebiliriz. İstituto Superiore Mario Boella (ISMB), İtalya Centro Ricerche Fiat (CRF), İtalya Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DUR), Almanya Galatasaray Üniversitesi (GAL), Türkiye Space Research Center (SRC), Turkcell Teknoloji Temsa ISSD, Galatasaray Üniversitesi ve biz yer aldık. 
Son olarak ise otonom araçlarda konum. bilgisinin kullanılmasına yönelik bir çalışma yürüttük. Otonom araçlar için metrelerden daha hassas bir konumlandırma bilgisi gerekiyor. Otonom araçların 4. ve 
9. seviye araç kullanımları arasındaki koordinasyonlara dikkat ettik. 
Şu anki proje ile 4. seviyede yani şoförün halen direksiyon başında tutulmasına yönelik bir seviye üzerine ilerliyoruz. Burada konum bilgisi ya da sensör kalitesi yetersizse hakimiyeti şoförün sağlamasını hedefliyoruz. Aksi takdirde ise otofazlasıyla ilerleme kaydedebilir, otonom araçlar üzerine çalışmaktansa belki uzaktan kumanda araçlara geçiş sağlarız ve sensöre gerek dahi kalmaz. Burada dikkat etmemiz gereken aslında her ne olursa olsun mutlaka aklın daha çok gerektiği, yaratıcılığın daha çok öne çıktığı bir dünyanın bizi bekliyor 
olmasıdır. ) 9 


nom araçların bilgi ve işleyişine ihtiyaç duyuyoruz. Teknopark firması olarak da aslında her bir projenin alt platformlarını da yapabiliyoruz. 
Teknopark İstanbulun destekleriyle bütün bir ürünün parçalarını üretip gelire çevirme fırsatı yakalayabiliyoruz. Normalde projelerde, 
9080 yabancı sağlayıcılar oluyor fakat burada 90100 yerli üretim yapma şansımız oluyor. 


Yapay zekanın 

çalışma alanlarınıza 

ve projelerinize nasıl yansımaları oluyor? 

Veri ağının genişlemesi ile nasıl bir gelişim planlıyorsunuz? 

Yapay zeka, içerisinde birçok yöntem barındırsa da biz çalışmalarımızda Machine Learning'in alt dalı olan Deep Learning alanını kullanıyoruz. Çözüm önerileri geliştiriyoruz ve bu önerileri belli bir matematiğin içinde birbirleri açısından 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yeterli dayanaklara bağlamamız gerekiyor. Açıkçası bilgisayarların kapasiteleri, bu öğretim aşamasını çok uzatsa da kişi faktörü işleyiş açısından oldukça etkili oldu. Zamanla işlemlerimiz saatlere indi. 
Bu sayede sektörün önü açıldı diyebiliriz. Eskiden harita alanında sadece haritalar üzerine, sensör alanında ise sadece sensör alanında ilerlenebiliyordu. Kompleks çalışma alanlarına geldiğinde iş, Deep Learningde birleşilen ve otonom şekilde çalışan sistemlere dönüşüyor. Önemini ise en net sosyal yaşantıda gözlemleyebiliyoruz. Sonuçta insanlar ölümlü kazalar gerçekleştirebiliyor; bu yerel bir haber niteliği taşısa da bir otonom aracın kaza yapması demek dünya basınında konuşulabilecek derecede bir hal alıyor ki o yüzden otonom işleyişin mutlaka insandan daha güvenilir olması gerekiyor. 
Her zaman bilgisayarların kapasitelerinin ardında büyüyen bir veri ağı mevcut. Bunun sonucunda giderek büyüyen verileri araçlarda işlemek çok kolay olmayacak. Yeni teknolojik gelişmeler bu durumda yardımımıza koşacak diyebiliriz. 
Kendi çalışma alanım üzerinden örnek vermem gerekirse eskiden haritada istediğiniz veriyi bulamayınca sadece kaybolma ihtimaliniz vardı; şimdi ise günümüzdeki harita bir arabanın kaza yapmasına sebebiyet verecek niteliktedir. Eskiye kıyasla çok daha detaylı veri sunan haritalar ciddi bir mesele olmakla birlikte hayati olma özelliğini de arttırdı. Bu durum da haliyle araç üreticilerine de hızın ve yeniliğin önemini hatırlattı. Şu ana kadar öngördüğümüz Şeyler arasında belki de en birleştirici olanı araçların connected hale gelmesiyle ortaya çıkacak olan pazar ortamının oluşmasıdır. 
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Yapay zekanın çalışma alanlarınıza birkaç aşama sonrasında nasıl etkiler yaratacağını öngörüyorsunuz? 

Gelecekte 5G fazlasıyla ilerleme kaydedebilir, otonom araçlar üzerine çalışmaktansa belki uzaktan kumanda araçlara geçiş sağlarız ve sensöre gerek dahi kalmaz. Burada dikkat etmemiz gereken aslında her ne olursa olsun mutlaka aklın daha çok gerektiği, yaratıcığın daha çok öne çıktığı bir dünyanın bizi bekliyor olmasıdır. Aracıların ortadan kalktığı ve işlemlerle birlikte kullandığımız araçların da otonom hale geldiği bir gelecekten bahsediyoruz. O yüzden yaratıcılığın, içerik ve katma değer üretebilmenin önemi kadar bu kavramların oluşturduğu yeni sektörler de büyük önem kazanacak. 


Teknopark Istanbul, tüm bu çalışmalarınıza nasıl katkılar sağlıyor? 

İyi bir üretim yapabilmek için sakin, elverişli ve donanımlı bir ortama ihtiyacınız olur ve Teknopark İstanbul bunların hepsini sağlıyor. 
Küçük bir yapılanma olarak başlayıp büyük işler başaran birçok 


n oparkisiai 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firmanın da destekçisi olan Teknopark İstanbul, firmanızın büyük başlamasına ve geniş düşünmesine destek oluyor. Ar-Ge çalışmalarına olan destekleriyle proje bazlı teşviklerini de göz ardı etmemek gerekir. Firmamız otomotiv sektörünün içindeyken, elektrikli ve küçük araçların yer aldığı bir otomobil yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışmada Teknopark İstanbul'un sponsorluğu sayesinde daha iyi bir ortam içinde çalışmalarımızı gerçekleştirme fırsatımız oldu. Ve destekleri ile yarışmayı kazanma şansı elde ettik. Sponsorluk anlaşmasının en anlamlı yanı yarışmayı kazanmanın yanı sıra yerli üretimin önünü açabilme fırsatını da yakalayabilmektir. Ne kadar da köklü ve eski bir firma da olsak; Teknopark İstanbul , üretimlerimizi ivedilikle gerçekleştirmemizi sağlayan çok değerli bir firma. Türkiye'deki yazıım, donanım, veri üretimi ve Ar-Ge gibi konulardaki gerekli desteği gösterebilen çatı bir alan. 


GE Dünyanın ilk robot 

askerini Rusya yaptı. 
FEDOR isimli yapay zekâ ürünü robot, bir insana göre çift elle silah kullanmayı daha yüksek başarılarla gerçekleştiriyor. 
Ayrıca Rusya, 2021 
yılında FEDOR'u uzaya göndermeyi de 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gun gelecekte robotların önemli bir noktada olup olmayacağı konusu halen tartışıiyorken, Rusya ilk robot askeri üreterek yapay zekâ konusundaki ilk askeri hamleyi yaptı. Çift elle silah kullanabilme yeteneğine sahip robot FEDOR, insanlara göre daha yüksek başarı oranlarına sahip olduğunu da gösteriyor. 


Andorid Technics ve Advanced Rsearch Fund firmaları tarafından geliştirilen FEDOR, başta hayat kurtarma çalışmaları için tasarlanmaya başlasa da, FEDOR'a yüklü silahları kullanmayı öğretme fikri projeyi amacından saptırdı. 


İnternet üzerinden basına tanıtıldı 


FEDOR'un askeri yeteneklerini sergilediği bir video, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'in tarafından internet ortamına yüklendi. Rus terminatör robot FEDOR, kısa süre içerisinde gündemdeki yerini aldı. Savaş tatbikatı alanında denemeler yaptırılan FEDOR, ustaca ve başarı oranı yüksek bir şekilde çift elle silah kullanabiliyor. 


Twitter'dan açıklama 


Twitter üzerinden açıklama yapan Dmitriy Rogozin, “Robot FEDOR, iki elini kullanarak ateş etme hünerlerini gösterdi.” ifadelerini kullandı. 


Ayrıca Rogozin, FEDOR'un hedef alıp karar verme becerisine de sahip olduğunu belirtirken, © Bir terminatör değil, birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştiriyoruz.” dedi. 


Uzay istasyonuna gönderilecek 


FEDOR'un uzay araştırmaları için astronotlara yardım etmesi ve uzay istasyonunda hizmet vermesi planları ise 2021 yılında gerçekleştirilmek isteniyor. 
Sadece çift elle silah kullanma yeteneği ön plana çıkarılarak gündemde yer alan FEDOR, aynı zamanda anahtar kullanarak kapı kilidi açabiliyor, testere kullanabiliyor, yangın söndürebiliyor ve araba çalıştırabiliyor. 


Film senaryoları gerçek oluyor İsminin Türkçe açılımı 'Nihai Deneysel Gösteri Nesnesi Araştırması olan insansı asker robot Fedor, akıllara Terminatör filmi- nin senaryonun gerçekleşebilme ihtimalini de getirdi. Yapay zekâ ürünü olan insansı robot Fedor, ilk asker robot olarak kayıtlara geçti. 
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Güvenliğim 


“ fikir küpü kuluçka merkezi 


izden ALKAR 


sorumlu olacak 


Ğ İk Teknopark İstanbul'da birbirinden önemli konsept ve 


teknolojilere imza atan ALPERA, Mayıs 2018'de tümüyle 


yerli teknolojiler ile donatılmış insansız bir kara aracı ile Türk Savunma Sanayii'ne katkıda bulunacak. 


Geliştirilen sistem ile 360 derece durumsal farkındalık imkanı veren çoklu kamera sistemi ile donatılmış araç, farklı görevler için farklı donanımlarla konfigüre 


edilebiliyor. 


Alpera Savunma Sistemleri yetkilisi Murat YILMAZ, 

insansız kara araçlı odaklı bir firma olduklarını ve birkaç farklı ölçekte araçlar geliştirdiklerini belirterek yerli ve milli 
teknoloji üretme konusunda iddialı olduklarını vurguladı. 5 9 


Öncelikle bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

Ben Murat Yılmaz, 1977 Rize doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdikten sonra onbeş 
(15) yıl uluslararası bir otomotiv firmasının mali işler bölümünde Japonlarla birlikte çalıştım. İki yıl önce ayrılma kararı verdim ve arkadaşım Deniz ÖZBARLI ile birlikte halen geliştirmekte olduğumuz araç platformlarının çalışmalarına başladık. Hem teknik hem de organizasyonel açıdan hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Mayıs 2017'de şirketimizi kurduk. Teknopark İstanbula Ocak 2017 ayında girdiğimiz düşünüldüğünde şirketleşme sürecine çok hızlı bir geçiş yapabildik. Çok kısa süre zarfında uzun süreli bir planlama ve çalışma sürecinin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak yolculugumuzu resmi hale getirdik. 
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Firmanızdan kısaca bahseder misiniz? Alpera hangi alanda faaliyet gösteriyor ve neler yapıyor? 
Alpera Savunma Sistemleri, yenilikçi, özgün, yerli ve milli ürünler geliştirmek ve savunma sanayimize kazandırmak üzere insansız kara araçları alanına odaklamış bir şirkettir. Daha öncede belirttiğim planlama ve tasarımla geçen iki yılın ardından şirketimizin faaliyete başlaması ile birlikte insansız kara araçları özelinde bir ürün gamı oluşturmak üzere harekete geçtik. Hedef olarak belirlediğimiz özelliklere sahip bir araç grubunun çalışmalarına başladık. Meskun mahal odaklı bir ürün olan R4'ün kavramsal tasarım ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdik. R4 şu an gerçek ölçekli ilk prototipine çok yaklaştı. 2017 yılı Haziran ayı içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarığımızın yönlendirmesi ile silahlı kuwvetlerimizi güvenlik güçlerimi- 


Murat YILMAZ 
Alpera Kurucu Ortağı 


Deniz ÖZBARLI 
Alpera Kurucu Ortağı 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ze tanıtımı gerçekleştirilecek. Bir yandan bu çalışma devam ederken diğer bir yandan aynı aracın daha büyük bir versiyonu olan Rö ve tamamıyla arazi şartları için düşünülmüş paletli bir araç olan RT versiyonunu da ürün yelpazemize eklemeyi hedefleyerek çalışmalarımızı genişlettik. 


R4 versiyon, ATV ölçeğinde küçük bir araç. Geçen yıl aralık ayında ilk kez Roboik 2017 - İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması Ödül Töreni'nde görücüye çıktı. Özel olarak geliştirilen 360 
derece durumsal farkındalık sistemi ve 7.62 mm Gatling silahı ile dikkat çekti. Hibrit bir platform olarak tasarlanan araç, farklı görevler için farklı donanımlarla konfigüre edilebiliyor. 


Aracın temel  fonksiyonları meskun mahal operasyonları düşünülerek tasarlandı. R4'ün özellikle çatışma bölgelerinde ilk müdahalenin yapılması, silahlı çatışma alanında baskı kurulması ya da belirlenen hedeflerin imhası söz konusu olduğunda silahlı kuwetlerle birlikte kolluk kuwvetlerimizin gerçekleştirdiği her türlü operasyonda zayiatların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi açsısında büyük destek vereceği öngörülmektedir. 


Dünya çapında terörle mücadele konusunda en tecrübeli ve etkin güçlerden biri olmamıza rağmen şehitler vermemiz, bu konuda bizlerin bir şeyler yapmasını gerektiriyordu. Aslında, R4 ve paralelinde ortaya çıkacak olan R6 ve RT modelleri de akan kanın durması ve caydırıcılığın artmasını sağlamak amacıyla üretilecek. 


RA, kendi alanında ülke çapında birçok teknolojinin bir arada ve koordineli şekilde uygulandığı ender savunma sanayi projelerinden bir olmaya aday. Hem sahada aktif çatışma alanındaki personel, hem de genel durumu kontrol altında tutarak bilgi akışı ve paylaşımı yapabilen bir komuta merkezi tarafından eş zamanlı olarak uzaktan kumanda edilebiliyor. 


Sahada komuta kontrol ekipmanı doğrudan giyilebilir bir teknoloji olarak hazırlanıyor. Şu an test aşamasında. İki farklı tip kumanda sistemini içeren giyilebilir teknolo-Jiyi kısaca şöyle anlatayım sizlere; Birinci tip sistem, hepimizin aşina olduğu elde taşınabilir bir tablet ve destek ekipmanı olarak tanımlanabilir. Personelin giydiği yeleğe entegre edilmiş bir haberleşme ve güç destek sistemi var. Aynı yelek, istendiğinde yelekten ayrılabilen bir tabletle bütünleştirildi. Personelimiz, sadece yeleği giyerek Rx tipi tüm birimlere kumanda edebilecek üniversal bir kumandayla donatılabiliyor. 


Bir diğer kumanda sistemi ise biraz fütüristik gibi algılansa da 


askerin giyerek kullandığı basit bir komuta kontrol ekipmanı. Bir gözlük, vücut sinyallerimizi algılayıcı bir sensör ve bir haberleşme 


ekipmanından oluşuyor Bu kumanda tipinde, elinde silahı olan bir asker, araç tarafından iletilen 
360 derece durumsal farkındalık 
ve silah kamerası görüntülerini gerçek zamanlı olarak saydam bir gözlük sayesinde görebiliyor. Silahı tutmadığı diğer koluna taktığı basit bir bant şeklinde üretilmiş sensör vasıtasıyla aracı kumanda edebiliyor. Silah sistemini kullanabiliyor. 
Üstelik, bunu aktif çatışma bölgesindeyken bile yapabiliyor. 

Komuta merkezi mevcut insansız sistem komuta merkezlerinden biraz farklı olarak tarafımızdan tasarlanıyor. Halen geliştirme aşamasında. Tek bir komuta merkezinden 5km çap içinde bulunan 32 
adet ALKAR birimini gözlemleyerek pozisyon ve bilgi paylaşımında bulunabilecek. Saha personelinin kumanda edemeyeceği ya da etmekte zorlandığı anlarda komuta kontrol merkezi olarak görev yapan istasyon personeli aracın kumandasını devralarak destek verebilecek. 


Şu an aktif olarak ilk R4'ü saha- ya indirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. R4 ölçeğinde ya da biraz daha büyük ölçekteki insansız kara araçlarımızı tek bir görev yerine modüler bir yapı ile farklı görev tiplerine adapte edilebilecek şekilde tasarlıyoruz. Araçlarımızı, silah sistemleri donatabilmenin yanı sıra, bomba imha amaçlı robot 


kol, personel tespit radarı, farklı tip ve görevler için algılayıcılar, işaretleyiciler, karıştırıcılar vb. donanımlarla yapılandırabiliyoruz. 


Şu an aracımızın üzerinde bizim tarafımızdan geliştirilmekte olan bir silah istasyonu var MASS (Mini Akıllı Silah Sistemi) adını verdiğimiz bu silah istasyonu farklı kalibrelerdeki silahları R4 ölçeğindeki araçlara entegre edebilmek amacıyla tasarlanıyor. İlk fazını geliştirmekte olduğumuz silah sistemi, ikinci faza geçildiğinde otonom görevlerde karar destek sistemi ile bütünleşmiş olacak ve gerektiğinde otonom atışları gerçekleştirebilecek özelliklere kavuşmuş olacak. 


Savunma sanayi ürünleri saha da test ediliyor mu? 


Önümüzdeki günlerde aracın silahkuwetlere tanıtımını gerçekleştireceğimizden bahsetmiştim. Türk Silahlı Kuwetleri gibi standartları yüksek bir ordunun vereceği geri bildirimlerin aracın gelişmesi ve operasyonel kabiliyetlerinin en üst seviyelere çıkarılmasında büyük rolü olacağını biliyoruz. Hedefimiz, zorlu arazi ve hava şartları altında görev yapabilecek şekilde tasarlamaya özen gösterdiğimiz aracımız R4'ü aktif bir şekilde saha testleri- ne sokarak zor şartlarda görev ifa edebilen bir araç hüviyeti kazandırmak. 


Bir süre önce, Savunma Sanayii Müsteşarlığımıza araçla ilgili dosyamızı gönderdikten hemen sonra kullanıcı grupları ile bir araya gelmek ve fikirlerini almak istediğimizi belirtmiştik. Hem Türk Silahlı uwetleri hem de Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarını katılımı 


olan toplantılar gerçekleştirildi. 
ullanıcı ve ihtiyaçları doğrudan yerinden tespit edebilmek önemiydi bizler için. Bunun yanı sıra pek çok TSK mensubu ve emekli subaylarla yapılan görüşmelerden de görüşler aldık ve aracımızı bu görüşler doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz. 


Tanıtımın ardından kuwetlerin talebine göre küçük ölçekli bir ön üretim süreci olabilecek. Bu küçük ölçekli ön üretimde prototip olarak ürettiğimiz aracın saha şartlarına uygunluğunu, operasyonel yeteneklerini eksiğiyle fazlasıyla görme şansına sahip olabileceğiz. Bu süreçte araç hakkında gerçek veriler ortaya konulacak ve bu veriler ışığında araç iyileştirilecek. Böylece, TSK'nın sahada en verimli şekilde kullanabileceği bir araç halini alabilecek. Farklı kullanıcıların araca yaklaşımları farklı olabiliyor. Aracın bu farklı taleplere karşı birden fazla versiyonunun oluşması da yine bu sürecin neticesinde belirgin hale gelecek. 


Bu tip robotlar farklı sektörlerde de kullanılabilir mi? 
Teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği bu dönemde özellikle akıllı sistemlerin entegrasyonu neredeyse tüm iletişim mecralarında en çok ilgi gören haberlerin arasında yer alıyor. Bu da robot denilince aklınıza insanımsı mekanik sistemleri getiriyor. Ancak, bugün farklı ölçeklerde farklı görünüm ve özelliklerde pek çok robot hayatımıza girmiş durumda. Bunlar giderek daha akıllı hale gelecekler ve hayatımızı kolaylaştıracaklar. 


ALKAR projesinde elde ettiğimiz bilgi-birikimi bizi de bu alanda farklı bir noktaya ulaştıracak. İkinci fazından itibaren devriye görevi yapabilecek özelliklere kavuşacak olan ALKAR R4, sivil uygulamalarda kullanılabilecek. 


Geliştirdiğimiz 360 derece durumsal farkındalık sistemi ve aktif gözlem kamerası entegrasyonu ile ALKAR RA tipinde güvenlik amaç- olarak kullanılabilecek sivil bir robot serisinin de planlamalarını uzun süredir yapıyoruz. 


Dış mekan tesis güvenliğinde kullanılmak üzere planladığımız bu aracın tesis güvenliğinin yanı sıra, farklı tipte algılayıcılarla donatılmış 


ç elik 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versiyonları ile teknik ölçümler, veri oplama ve gözlem, riskli bölgelere ulaşım ve müdahale gibi farklı görevlere adapte edilerek kullanılabieceğini düşünüyoruz. 


Bu tip bir robot sayesinde insan aktörünü en aza indirerek riskler minimize edilebilecek, verimlilik artacak, kontrol ve haber alma çarpanınız artacak, veri anlamında nitelikli bilgilere ulaşabilecek ve anlık olarak müdahale edebileceksiniz. Tesis güvenliğinde bu tip araçların bir ihtiyaç haline geldiği dönemin içine giriyoruz. ALKAR R4 teknolojisini bu alana da yöneltmeyi planlıyoruz. 


Mobil Güvenlik Robotları olarak adlandırdığımız bu araç grubunda paralel olarak iki tip çalışma yürütüyoruz. Az önce bahsettiğim dış mekan tesis güvenlik robotunun yanı sıra, iç mekanda kullanılabilecek ve tümüyle insan odaklı bir güvenlik robotu çalışmasını da yine ALKAR R4 teknolojisinin üzerine inşa 


Yüz tanıma odaklı bu ürün, büyük ölçekli kapalı mekan güvenliğinde aktif güvenlik elemanı olarak görev yapabilecek. Ortamdaki kişierin kimliklerini tespit edebilecek. 
Bunun için emniyetle ortaklaşa hazırlanan bir veritabanını kullanabilecek. Sistem merkezi olarak hem bu veritabanını hem de sosyal mecraları tarayarak veri örneklerini çeşitlendirecek ve tarama sistemini daha iyi hale getirebilecek. 
Sürekli olarak kendini güncelleyen bir sistem olarak önümüze bir çok imkan sunabilecek. 


Çalışmalarınızı nasıl planlıyor ve yönlendiriyorsunuz? 


Kuruluş aşamasından itibaren Al - PERA hedefini ve odak noktasını belirlemiş bir yapı olarak iş hayatına başladı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı için kurgulanan bir ön hazırlık çalışmasında yer aldık. 
Önümüzdeki yıllarda insansız kara araçlarının hangi aşamalardan geçerek, hangi teknolojileri kullanarak, hangi yöne evrilebileceği ve Türkiye olarak bu teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilebilmesi noktasında ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik bir yol haritasının hazırlanması çalışmalarında bulunduk. 


Bu çalışmalar; bizim odak noktamızı belirlememize ve hangi tip araçlara yönelmemiz gerektiği konusunda ipuçları sağladı. ALPERA, 


şu an ülkemizin insanız kara araçları çalışan ve bu konuda uzmanlaşmayı hedeflemiş belki de tek faal şirkettir. 


Önümüzdeki beş yıl içinde daha önce de belirttiğim araç yelpazesini tümüyle ortaya çıkararak silahlı kuwetler ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu hedefe yönelik ufak adımlarla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar zaman içinde mutlu etti. Aracımızı göürücüye ilk kez çıktığı andan itibaren gördüğü ilgiden memnunuz. 


Teknopark'ın size ne gibi katkıları oldu? Bu toplulukta yer almanın size sağladığı avantajlardan bahsedebilir miniz? 

Bilindiği gibi ülkemizin teknoloji alanında yaptığı yatırımlar her geçen gün artiyor. Katma değer yaratan ürünlerin ortaya çıkarılması için büyük imkanlar oluşturuluyor. Teknopark eko sistemine bu gözle bakıyoruz. Önceliki olarak bize bu imkanı sağlayan tüm yetkililerimize ve devlet büyüklerimizi sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 
Teknopark'a girdiğimiz 2017 yılı başından bu yana sistemin bütün avantajlarından faydalanma imkanı bulduk. Pek çok firma teknoparkları maddi destek sağlayan avantajlarından dolayı tercih ederken bizim için teknopark projemizi en hılı şekilde sonuca götürebileceğimiz bir ortam oldu. 


Özellikle Teknopark İstanbul gibi spesifik alanlarda çalışan irili ufaklı teknoloji firmalarının bir arada bulunduğu bir ortamda iş geliştirme şansı bulduğumuz için kendimiz şanslı olarak görüyoruz. 


Doğrudan ana sektör hitap eden bir teknopark girişimin olması, o alanda faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmesini ve işlerin hızlanmasını sağlıyor. Bu bizim ölçeğimizdeki firmalar için can suyu denilebilir. İmkanların belirli seviyede olduğu küçük işletmeler ya da gündemdeki deyimiyle Start-Up'lar için bu tarz bir başlangıç, oluşturduğunuz yapının hayatta kalma şansını da arttırıyor. İşler hızlanıyor. Somutlaşıyor. 


Sadece fiziksel bir yapı gibi görülen bir çok teknoparkın aksine Teknopark İstanbul, kurgusu, yönetimi ve sektörel ayrışım sağlayan özellikleri ve bunu da barındırdığı tüm kurumlara sağladığı eş hizmetlerle sizi bir adım öteye götürebilecek adımları atmanızı sağlıyor. 


Devam eden ya da planlanan başka projeleriniz de var mı? 


Hobi olarak başlayan ancak şu an yine silahlı kuwetler ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz mini robot serimizin de prototipleme aşamasında sona yaklaştık. İki tip atılabilir mini robot üzerinde çalışıyoruz. 
Kısa bir süre içinde bu robotların lansmanını da yapmayı planlıyoruz. 
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Bakımın geleceği 


Ç Ç Gayrimenkul ve endüstriyel bakım sektörlerinde teknolojik çözümler üreten Argeist, araçların ve yapıların ulaşması zor bölgelerindeki hasarları 


insansız hava araçları ile otonom olarak tespit edecek. 9 9 


Or nur ÖZCAN 


dme pa ii 


Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Argeist, ben, İnanç Kanık ve ortağım, Onur Özcan tarafından kuruldu. İkimiz de Fizikçi ve Matematikçiyiz. Fizik doktorasından sonra bir süre daha kara-delikler, parçacık fiziği gibi konularda akademik çalışma yaptıktan sonra savunma sanayisinde çalışmaya başladım. Lise -Fizik Olimpiyatları- yıllarından beri tanıdığım ortağım da o sıralar MİT'deki teorik fizik doktorasını bırakmış Ege kıyılarında emeklilik hayatı yaşıyordu. Onu da yanıma alıp, çalıştığım şirkette Ar-Ge birimini kurdum. Görüntü ve Sinyal İşleme konularında çeşitli projeler 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yaptık. Özellikle ses işleme, artırılmış gerçeklik (AR) konularında teknoloji ve ürünler geliştirdik. 
Bakım süreçlerinde kullanılacak AR altyapısı üzerinde çalışma fırsatımız oldu. İHA'lar ile tanışmamız da 9-6 sene öncesine kadar gidiyor. ODTÜ Fizik Bölümünün atölyelerinde kendi odörtdönerimizi (guadrotor) yaptık. Daha sonraları SLAM tarzı teknolojileri dörtdönerlerle kullandık. 


Firmanızın kurulum aşamalarından ve faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? 
Ne kadar süredir bu 

işle meşgulsünüz, neler yapıyorsunuz? 


İHA'lar 


Endüstride çalıştığımız süreçte proje odaklı çalışmalar yürütüyor idik. 9-6 yıllık bir deneyimin ardından ürün tabanlı bir şirket kurarak kendi stratejilerimizi oluşturmak istedik. Yaklaşık bir buçuk sene önce Argeist'i kurduk. Odak olarak sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve uzmanlık kazandığımız sinyal ve görüntü işleme alanlarını seçtik. 


Süreçlerimizde öncelikle müşteri ve piyasa ihtiyaçlarını inceliyoruz. Ardından hızlı bir prototip geliştirme çalışması yapıyoruz. Daha sonra da gelen istek ve ihtiyaçlar yönünde ürünü geliştiriyoruz. 

Bakım ve onarım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik yardımcı bir uygulama geliştirdik. Ayrıca Sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak ciddi oyunlar olarak adlandırılabilecek uygulamalar geliştiriyoruz. Örneğin gemide çıkan bir yangın durumunda kaçış ve söndürme operasyonları- nın tatbikatının yapıldığı bir sanal gerçeklik yazılımı tamamladık. 
Benzeri bir uygulamayı perakende sektörünün büyüklerinden Pepsi için geliştiriyoruz. Program yardımı ile sanal bir ortamda ürün stantlarının yerleşimleri 


görülebiliyor. Bakım-onarım süreçlerinde de artırılmış gerçeklik kullanımına yönelik talepler oluyor. Artırılmış gerçeklik gözlükleri ile prosedürlerin animasyonlarını görmek taleplerin başında yer alıyor. Bu ihtiyaca yönelik sistemler geliştiriyoruz. 


Artırılmış gerçeklik tarafında dış mekan kullanımlarına da ilgi artıyor Yakında, Boğaz'da gezerken telefonunuzu çevirdiğiniz yönde binaların isimlerini ve tarihlerini görebileceksiniz. Efes'te dolaşırken kenti eski haliyle yaşayabileceksiniz. Bu sistemlerin gelişmesinde sinyal ve görüntü işlemenin büyük önemi var. 

Özellikle derin öğrenmenin son zamanlarda gösterdiği gelişme ile sistemler daha fazla otonomluk kazanabiliyor. Sinyal ve görüntü işleme sayesinde bir drone ile otonom uçuş yaparak, belli denetim ve incelemeleri daha hızlı yapmak mümkün olacak. Rotorbit ve VideoAnalitik firmaları ile ortak geliştirdiğimiz teknoloji ile normalde 2 saatte sürebilen bazı incelemeler otonom olarak 15 dakikanın altında gerçekleştirilebilecek. o Gerektiğinde süreç deniz aşırı bir konumdan da internet üzerindendenetlenebilecek. 


Yine otonom araçlar ve görüntü işlemenin kesiştiği bir alan da lojistik. Bu sektörde de depolara yönelik çözüm çalışmalarımız devam ediyor. 


Odak noktası olarak belirlediğiniz sektörler hangileri? 

Öncelikli 


olarak gayrimenkul, lojistik, havacılık ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Otomotiv sektöründe de sinyal ve görüntü işlemeye dayalı çözüm geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Öte yandan, bakım-onarım kapsamında düşündüğümüzde endüstrideki çoğu sektörde kullanılabilecek teknolojiler geliştiriyoruz. 


Ne zamandır 
Teknopark Istanbul'da bulunuyorsunuz? 


Teknopark İstanbul'a kuruluşundan kısa bir süre sonra, 2014'ün başında geldik. O sıralar çalıştığımız şirketin Teknopark İstanbul şubesini açtık. 2016 sonlarına doğru da Argeist'i kurduk. 


Teknopark İstanbul firmalara kümelenme, birlikte hareket etme fırsatı doğuruyor. 
Teknopark Istanbul sizin 


markanıza ne tür avantajlar sağladı? 

Teknopark İstanbul iş bağlantıları açısından bize çok avantaj sağladı. Teknopark dışındaki ISPARK, TÜPRAŞ gibi büyük firmalara ulaşımımız kolaylaştırdı. Kuluçka'da düzenlenen eğitimlerin çok faydasını gördük. 
Özellikle kuluçka ve teknoloji transfer ofisleri bizim için çok değerli deneyim paylaşımları sağladı ve vizyonumuza katkıda bulundu. Akademik taraftan geldiğimiz için iş geliştirme gibi yönlerden zayıf bir yerden geyoruz. Aldığımız eğitimler ve etrafımızdaki insanlarla olan etkileşimimiz bu tür eksikliklerimizin kapatılmasında büyük rol oynadı. Akran eğitimi bizim için çok önemli. Bizimle aynı yolda birçok şirket arasında olmak bizim için paha biçilmez bir deneyim havuzundan yararlanmak demek. Gelecekte de bu kaynaktan faydalanarak ülkemize ve dünyaya yararlı birçok teknoloji geliştirmeye devam etmek en büyük arzumuz. 
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Tüm ekosistemin küresel düşünmesi gerekiyor 


Ç Ç Firmayı tanıyoruz, orada yapay zeka çekirdeğini çalıştırıyoruz, müşteriyi de 3 yıl içinde daha da tanıyıp daha yerinde tavsiyelerde bulunuyoruz. Kullanıcıyı tanıdıkça daha iyı tavsiyelerde ve çıkarımlarda bulanacağız. Genel olarak teknoloji Al tabanlı ve yapay zekada olması gereken tüm teknolojileri kullanıyoruz. 


Tuna Sönmi$ Tavsiye sistemleri de arkasında çalışıyor. 9 9 


Murat Hacioğlu 


B2 Metric'in genel olarak faaliyet alanlarından 

ve yapılanmasından bahseder misiniz? 


B2 Metric 2018 yılının başında kurulan bir firma. Teknopark İstanbulda kurularak faaliyetlerimize başladık. İş dünyasına anlamlandırılabilir veri ve doğru analiz ulştırma yönünde çalışmalarımız bulunuyor. Bu doğru analizi de yapay zeka tabanlı bir çekirdekle, insan faktörünü aradan çıkartarak yapıyoruz. İşin tüm süreçlerini yapay zekaya teslim etmeyi planlıyoruz. Hedefimiz firmaların satışlarını ve finansal analizlerini optimize etmek. 
Geçmişte yapmış oldukları satış verilerini alıyoruz ve önümüzdeki 
2 yıl içerisinde yapacakları satışları tahmin ediyoruz. Bunu da perakende sektöründe, özellikle de marketler özelinde yapıyoruz. 
Örneğin bir müşteri marketten sürekli bir ürünü satın alıyor. Kullanıcının yaptığı alışverişlerden onun alışkanlıklarını çıkartarak tahminlerde o bulunuyoruz. o Bu noktada tüketici hakları gereği sadece ID olarak takip ediyoruz. 
Gerçekte müşterinin kim olduğunu bilmiyoruz. Müşterinin yaşını, cinsiyetini, sosyal statüsünü ve bir dahaki alışverişinde alma ihtimali yüksek olan 5 ürünü çıkartıyoruz. 
Yaptığımız şey Target Marketing aslında. Kullanıcının neyi alma olasılığı yüksekse, firmaya dönüp bunu söylüyoruz ve indirim uygulamasını tavsiye ediyoruz. Sadece marketler özelinde de değil, örneğin tekstil ürünleri satan bir firma ile de yapılabilir bu. Sadakat programlarındaki kartların datasını alarak o kullanıcıyı tanıyoruz ve bir sonraki alışverişinde ne yapacağını tahmin ederek indirim oranına karar veriyoruz. Firmanın büyüklüğü, bölgesi, finansal yapısı, ekonomik değişkenlikler de bu noktada hesaba katılıyor. Firmanın satışlarını nelerin etkile- 


diğini öğreniyoruz. Ama asıl veriyi geçmişte yapılan satışların bilgisi veriyor. Firmayı bu yolla, gelecekte yapacakları yatırımlara da yönlendiriyoruz. 


Tüm bu sürece Büyük Veri Analizi adı veriliyor Yapay zeka bundan sonra devreye giriyor. Firmayı tanıyoruz, orada yapay zeka çekirdeğini çalıştırıyoruz, müşteriyi de 3 yıl içinde daha da tanıyıp daha yerinde tavsiyelerde bulunuyoruz. Kullanıcıyı tanıdıkça daha iyi tavsiyelerde ve çıkarımlarda bulanacağız. Genel olarak teknoloji Al tabanlı ve yapay zekada olması gereken tüm teknolojileri kullanıyoruz. Tavsiye sistemleri de arkasında çalışıyor. 


Geliştirdiğiniz ürün farklı sektörlerde de kullanılacak mı? Nasıl bir gelişim süreci öngörüyorsunuz? 


GRAFİK! 


GRAFİK2 


Öncelikli olarak bizim geliştirdiğimiz yapay zeka sistemi bir platform. Bu platform biraz değiştirmeyle farklı sektörlere de girerek oradaki sorunları da çözebilir. 
Önümüzdeki döneme perakendeyi hem yurt içi hem de dışında yapabilme hedefimiz var Burada sektörün sorunlarını çözerek, belirli bir müşteri sayısına ulaştıktan sonra farklı sektörlere yöneleceğiz. Örneğin enerji olabilir Elektrik fiyatlarının tahminlemesi ile ilgili bir sistem geliştiriyoruz. 
Son kullanıcıya değil de firmalara raporlama şeklinde çözümler sunacağız. Büyük veriye erişebildiğimiz sektörler olabilir, örneğin turizm. Seyahat acentelerine de tavsiyelerde bulunacağız. Temel olarak yapay zeka çekirdeği büyük veriyi kısa sürede işleyip kullanıcı ya da firmayı tanıyor olacağından sektörel bazda değişimler bizim için kolay olacaktır. 


Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi konusundaki görüşleriniz nelerdir? 
Türkiye'de bu işler nasıl yapılıyor? 

Türkiye'de yapay zeka konusunda belirli bir alan oluştu. Ciddi şekilde bu işlerle ilgilenen veri bilimciler var. Bu kişiler farklı alanlardan da gelebiliyorlar. Bu gelişmenin sebebi üniversitelerde bunun artık daha sıkça konuşuluyor olması. Bunlar konuşuldukça öğrenciler de bu tarafa doğru kaydılar. Böyle bir kitle olduğunda ve üzerine konuşanlar da olunca alan bir anda genişlemeye başlı- 


yor. Bu çok güzel bir şey. Ama yurt dışında farklı şeyler konuşuluyor. 
Örneğin şirketler ne kadar yatırım yapıyorlar bu işe? Ona bakmak lazım. Şirketler ülkemizde yapay zeka konusundaki alanlara yatırım yapmayı ne kadar düşünüyorlar? Firmaların bu konudaki bakış açılarını değiştirmesi gerekiyor. 
Yetersiz kalıyor yatırımlar. Firma- ar genelde yurt dışından hazır ürünler almayı tercih ediyorlar. 
Büyük şirketler bir start-uplarla çalışıp hem onların büyümesini hem de kendi ürünlerinin gelişmesi yolundaki adımları atmakta zorlanıyorlar. Tercih etmiyorlar. 
Avrupa'da, Amerika'da böyle değil, konuşmaların start-up ekosistemini geliştirmesi gerekiyor. 
Şirketlerin bu alanda istihdam yaratması gerekmiyor. Bunun için rahatlıkla bir şirketle çalışabilirler Çok konuşuluyor ama günün sonunda aynı noktaya geliyoruz. 
Yatırım alan yapay zeka firması çok az Türkiye'de. İş, ekosistemi sadece sosyal olarak geliştirmekle gitmez, maddi olarak da o firmalara yatırım yapmak gerekiyor. 
Riski birlikte almak gerekiyor. Örneğin otonom araç sektörüne girmek, ekonomik, mekanik, üretim, personel ve yazılım maliyeti demek. Bunun yerine start-uplara yatırım yapsalar birlikte çok daha rahat büyüyebilirler Tüm dünya buna birden geçecek ama bizim de hazır olabilmemiz için altyapıyı sağlamamız gerekiyor. 


Biz küresel düşünemiyoruz. 
Yetiştirilme tarzımız buna uygun değil. Teknik olarak onlarla aynı düzeydeyiz ama beyin göçüyle 


bunun çoğunu verdik. Burada kalanlar bir şeyler yapıyoruz. Ama bizlerin de küresel düşünüp yurt dışına açılma konusunda daha fazla risk alabilmemiz gerekiyor. 


Teknopark İstanbul'u neden tercih ettiniz? 


Burada olmaktan çok memnunuz. Teknoparklar start-upların destek alma sorununu çok daha iyi çözen alanlar oldu. Bir startup olarak, müşteri gamına baktığımızda bizi onlarla doğrudan görüştürebilecek Teknopark bulmakta sıkıntı çektik. Diğerleri popüler kültür olan finans, e-ticaret v.b. alanlara odaklanmış durumdaydılar. Onlara gittiğimizde kendi portföylerinde müşteri bulmakta sıkıntımız oldu. Araştırmalarımız- da Teknopark İstanbulu bulduk. 
Kendi alt kategorilerine ayrılmış durumda. Müşteri olarak baktıgımızda daha hızlı şekilde hareket edebildiğimizi gördük. İletişimimiz çok hızlandı. Çok start-up var, her yıl onlarca kuruluyorlar. 
Kuluçkalarda çok büyük bir yogunluk var. Bunlara yetişmekte zorluk çekiyorlar. Eleman, zaman yetersizliği yaşayan çok fazla teknokent var. Teknopark İstanbul'da böyle sorunlar yok. Çok yardımcı oldular. Sürekli iletişim halindeyiz. Buradaki diğer start-uplarla benzer işi yapan firmalarla birlikteyiz. Bir sohbet sırasında sorunlarımızı paylaşabiliyoruz. Fikirlerimizi paylaşabiliyoruz. Bunlara ek olarak Anadolu yakasında olması ve Sabiha Gökçen'in yanında olması bizim için çok önemli. 
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“ fikir küpü kuluçka merkezi 


Yapay zeka birçok sektörü değiştirecek ve şekillendirecek 


Utkan MENTEŞ 


İnoven Kürücu Ortağı 


Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Utkan Menteş, İnoven'in kurucu ortağıyım. 2016 yılında aldığımız bir melek yatırımla İnoven'i kurarak faaliyetlerimize başladık. Endüstri mühendisiyim ama yapay zeka alanında uzmanlığım var. Ağırlıklı olarak görsel tanıma konusunda uzmanız. Benim de yapay zeka ve makine öğrenmesi konusunda daha önce bir deneyimim olduğu için yapay zeka alanında bir fırsat 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gördüm ve İnoven' i kurmaya karar verdim. Faaliyet alanlarımız ağırlıklı olarak perakende sektörüne yönelik. Özellikle online satış yapan perakende firmaları için görsel tanıma çözümleri sağlıyoruz. 
Snapbuy isimli bir çözümümüz var. 
Snapbuy ile fotoğrafını çektiğiniz bir ürünü, anında online ortamda hızla bulabiliyorsunuz. Biz aslında perakende firmalarına mobil uygulama veya web sitesi üzerinde bu teknolojiyi sağlıyoruz. 


Genel olarak faaliyet alanlarından ve yapılanmasından bahseder misiniz? 


Tüketici olarak herhangi bir ürünü görüp beğeniyorsunuz. Herhangi bir yerden olabilir, bir katalog, billboard, vitrin ya da canlı bir ortamda. Ürünün fotoğrafını mobil uygulama ile çekiyorsunuz. Anında buluyor ve satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında kullanıcıyı beğendiği bir ürünü satın almaya teşvik eden bir yapısı var. Bu anlamda da perakendecilere satış artışı olarak fayda sağlıyor. Bir yandan da prestij anlamında bir pozitif etkisi var. Yaklaşık 1,5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda bu ürünü çıkardık. Derin öğrenme, yapay zeka tabanlı, makine öğrenmesine bağlı bir ürün. Aslında teknolojik olarak oldukça gelişmiş bir ürün. Ar-Ge sürecinden sonra bir konumlandırma ve pazarlama çalışmamız oldu. Farklı sektörlerde bunu denedik ve perakendede bir karşılığı olduğunu, bir ihtiyaca cevap verdiğini, perakende firmalarına anlamlı seviyede bir fayda sağladığını gördük. Dolayısıyla perakende sektöründe devam ettik. 
Şu anda bu dikeyde yapay zeka 


çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 
Yani perakende firmalarının ürün gamlarına yönelik tanıma sistemleri yapıyoruz. Görsel tanımayı biraz daha perakende dikeyinde konumlandırılıyor ve Ar-Ge çauşmalarımızı da o tarafta devam ettiriyoruz. Bunun yanında finans ve sigorta gibi sektörlere de doküman tanıma gibi sistemler de yapabiliyoruz. Dokümandaki metni okumakla kalmıyoruz. Orada herhangi bir logo veya şekil olabilir. 
Bunları da görsel tanımaya sınıfandırabildiğimiz için daha yüksek doğruluk oranları sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla doküman tanıma sistemlerine de aslında inovatif bir yaklaşım getirmiş oluyoruz. 
Bu ürünün de operasyonel işgücü verimliliği sağlıyor. Hem de firmaarın dijital süreçlerinde verimlilik yaratıyor. Dijitalleşme anlamında irmaları daha ileri götürebiliyor. 


Ürünün bir sonraki aşaması için nasıl bir stratejiniz olacak? Nasıl bir gelişme süreci olacak üründe? 

Start-uplar için gelir modeli yakalamak aslında en zor konu. 
Yaklaşık bir yıldır elimizde tek bir teknoloji var. Çok iyi bir ürünümüz var ama bunu Gelir modeline nasıl dönüştürebiliriz?” çalışması yaptık. Perakendede bir gelir modeli yakaladık. Dünyada bu işi yapan çok fazla firma yok. Ama yurt dışında bu işi yapan firmalar çok yüksek yatırımlar aldılar. Yani minimum 35-40 milyon dolar yatırım alan rakiplerimiz var. Onlarla daha dar bir fonlama ile rekabet etmeye çalışıyoruz ama ürünlerimizin asında onlardan geri kalır yanı yok. 
Ama bu teknoloji öyle bir teknoloji ki sürekli literatürü takip etmeniz 


gerekiyor Yapay zeka alanında güncel literatürü takip etmediğiniz durumda rekabette geri kalma riskiniz var. Dolayısıyla sürekli Ar-Ge çalışması yapmamız gerekiyor. 
Bizim işimizin doğasında bu var. 
Ar-Ge çalışmalarımızı özellikle object detection yani nesne tanıma üzerine götürüyoruz, sürdürüyoruz. Bunun dışında doğruluk oranını arttırma ve algoritmanın daha hızlı çalışması ile ilgili de derin öğrenme konusunda Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Sonraki adımlarda da bu teknolojimizi iyileştirmek var. 
Çalışmamızı Teknopark İstanbul bünyesinde yapmamızın sebebi aslında teknoparkların Ar-Ge çalışmaları için bir kümelenme sağlaması. Hem buradaki teşviklerden faydalanıyoruz. Bir taraftan da buradaki kümelenmenin getirdiği avantajlardan faydalanabiliyoruz. Bizim gibi çalışan farklı sektörlerde farklı çözümler üreten firmalar var. Biz bu start uplarla birlikte aslında birbirimizi de geliştiriyoruz. Teknik anlamda ve ya iş anlamında da çokça paylaşım- da bulunuyoruz. Dolayısıyla bu tip kümelenmelerin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan yatırımcıların da tabii uğrak noktası oluyor. Burada yatırımcılarla da görüşmeler yapma şansına sahip oluyoruz. Biz bir yatırım aldık, melek yatırım ama yaklaşık bir, bir buçuk sene içerisinde şirketin değerini beşe katladık ve şu anda ikinci yatırım turu için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu anlamda Teknopark İstanbul'un da bize faydası oluyor. 


Yapay zekayla ilgili genel görüşleriniz nelerdir? 
Türkiye'deki bütün 

bu çalışmaları nasıl 


görüyorsunuz? Iyi bir noktada mıyız? 

Açıkçası yapay zekanın, birçok teknolojinin geleceği olduğu noktasında, birçok bilim insanı zaten hemfikir durumda. Bunu zaten büyük şirketlerin attığı adımları izleyerek de anlayabiliriz. Örneğin Microsoft, IBM, Amazon Google gibi firmalar artık çoğunlukla Mobile Firstten Al Firste geçtiler. Yani yapay zeka artık yatırımların önemli bir kısmını kapsıyor ki bu da aslında gelecekle ilgili, yakın gelecekle ilgili bize fikir verebilir. Yani operasyonel birçok iş gücünü ortadan kaldıracak yapay zeka. Bununla birlikte savunma, özellikle savunma anlamında, savunma sistemlerinde çok derin karşılığı olacak. Otomasyon anlamında, üretimde karşılığı olacak. 
Yazılım zaten artık yapay zeka yazılım sektörünü de çok değiştirdi. 
Dolayısıyla buraya adapte olmamız lazım. Dünya ile karşılaştırdığımızda belki birçok ülkeden iyiyiz ama Batı Avrupa ülkelerinden, Amerika veya Kanada, Avustralya gibi ülkelerden de iyi olmamız gerekiyor. Onların attığı adımları da iyi izlemek gerekiyor. Birçok ülkenin aslında yapay zeka konusunda da devlet destekli stratejileri var. 
Devlet destekli planları var ve çeşitli organizasyonlar da kuruluyor. 
Bizim ülkemizde de bence böyle bir organizasyonun kurulması gerekiyor. Özel sektör insiyatifinde yani girişimci ekosistemi konusunda evet bazı kümelenmeler var ama devlet destekli daha büyük bir organizasyon daha büyük fonlamalarla daha ciddi projeler üretebilecek bir organizasyon kesinlikle gerekli diye düşünüyorum. 
Çünkü yapay zeka birçok sektörü değiştirecek, şekillendirecek. 
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Yapay zeka ve otonom aracların Fintech teki yerı 


Doğa KARAÇALLIK 
Turkcell Mobil Finansal Servisler Uzmanı 


ve çeşitli ödeme işlemlerimizi mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden yapıyoruz, gündeme dair haberleri ve sosyal paylaşımlarımızı sosyal medya platformları üzerinden sağlıyoruz, kaydettiğimiz video ve çektiğimiz fotoğrafları bulut teknolojileri ile arşivliyoruz ve daha birçok hizmet için dijital ortamın avantajlarını yaşıyoruz. 


Dijitalleşmede hiç olmadığı kadar hızlı erişim ve işleme imkanı veren, aynı zamanda fiziksel kısıtlamaları ortadan kaldıran teknolojik gelişmeler bumerang etkisi yaratarak kendi iç döngüsünde yeni teknolojilerin hayatımıza girmesini sağlı- 


yor. Bu teknolojilerden birisi de 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e Hızla değişen dünyamızda dıjıtal dönüşümün g J etkilerini birçok alanda yaşıyoruz. Günümüzde 


çoğu işlemimizi artık dijital kanallar üzerinden 


gerçekleştiriyoruz. 9 


“Yapay Zeka ve Otonom araçlar” olan kavram son yıllarda Finans sektörünün de gözde rotası haline geldi. Yapay zeka ve otonom araçların günümüzdeki misyonunu; bilgisayar yazılımlarıyla problemler karşısında insan düşünce ve davranışlarına benzer şekilde hareket ederek çözüm üretmesi şeklinde özetleyebiliriz. 


Yapay zeka ve otonom araçların; hem müşteri, hem de finans sektörü için katma değeri her geçen gün artırıyor. Finansal hizmetlerin, müşterilerin 


istek ve ihtiyaçlarını karşılama- da yetersiz kaldığı bu dönemde yapay zeka ve otonom araçlar 


finans sektörünün yapıcı kozu haline gelmiş durumda. Bu teknoloji beraberinde birçok inovatif gelişmeyi doğuruyor. Dijital kanallarda ses ve görüntü yardımıyla ürün ve hizmetlerin yönetilebilmesinin yanı sıra, müşteri deneyiminin kusursuz hale getirilmesiyle o beraber insan bağımsız süreçlerinin geliştirilmesine önemli bir bakış açısının yolunu açıyor. 


Müşterilerden elde edilen veriler ve teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar, büyük veri analitiği kullanılarak, optimum çözümlerin geliştirilmesini sağlıyor. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde kar- 


şılayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayan altın değerinde veriler temin ediyor. 
Teknolojinin getirdiği algoritmalar sayesinde kredi tahsis süreçlerinden, müşteri kayıplarını engellemeye kadar birçok noktada finansal servis ve hizmet sağlayıcılarına geri besleme yapılıyor. 
Ayrıca diyalog tabanlı sistemler (ChatBot'lar), müşterilere en uygun ürünlerin önerilmesi ve müşteri destek birimlerinin dijitalleştirilmesinde başrol oynuyor. 


Örneğin birçok banka ve finansal kuruluş kredi tahsisinden, şubede müşteriyi karşılamaya kadar sayısız alanda müşteri memnuniyetini yükselten yeni uygulamalar sunuyor. 
Müşteri yatırımlarının yönlendirilmesinden, kart harcamalarına göre avantajlar sunulmasına, hatta hangi lokasyondaki şubeden en uygun ve hızlı hizmeti alacaklarına kadar geniş bir yelpazede hizmet ve ürün sağlıyor. 


Yapay zeka sayesinde müşteri memnuniyetini yukarı taşıyan finans sektörü operasyon maliyetlerini de önemli oranda aşağıya çekiyor. Teknolojiyi kullanarak hem müşterilere verilen hizmet mesai saatleri ile sınırlanmıyor ve 7/24 hale getiriliyor, hem de sektör üzerindeki operasyonel yük indirgeniyor. Bu sayede sektördeki çalışanların zamandan tasarruf etmelerine, iş akışlarını geliştirmelerine ve çalışma deneyimlerini arttırmaları sağlanıyor. 


Öte yandan sektör özelinde artan veri ihlalleri ve içeriden 


gelen tehditler, bulut ve mobil uygulamaların gittikçe artan kullanımı ile birleşince sektörde ki verilerin bütünlüğü sürekli olarak risk altında yer alıyor. Yapay zeka ve otonom araçlar hem veri bütünlüğünü korumak hem de sahtecilik, dolandırıcılık gibi konularda da önlem alınmasını sağlayan ileri analitik güvenlik algoritmaları sunuyor. 

Ayrıca hisse senedi eğilimlerini tahmin etmek ve finansal riskleri yönetmek için, tahmin sistemleri ve piyasa verileri bu teknoloji sayesinde kolaylaşıyor. 
Özellikle nispeten basit finansal problemleri olan müşterilere otomatik tavsiye ve öneriler veren robot danışmanlar geliştiriliyor. Müşterilerin harcama, tasarruf ve yatırım alışkanlıklarını en iyi karşılayan ve yol haritasını belirleyen otonom teknolojiler gün yüzüne çıkıyor. 

Tüm finansal hizmetleri oldukça basite indirgeyen bu teknoloji; uyum ve regülasyon zekası, risk yönetimi ,ticari denetleme ve akıllı nakit yönetiminde gerçek zamanlı veri işleme yeteneği barındırıyor. 
Milyonlarca yapılandırılmış ve 


dalgalanan veriyi aynı anda işleyebilmesi ,analiz edebilmesi ve dolayısıyla insan hatalarına yer vermemesi en önemli kazanç getirisi oluyor. 


Yapay Zeka ve otonom araçlar teknolojisi artık uzak bir gelecek değil ve hızla hayatımızın gerçekliği halini alıyor Hem masrafları azaltabileceği hem de kazançlıları arttırabileceği beklentisinden hareket eden finans sektörü bu teknolojinin potansiyel kullanımı konusunda oldukça ümitli. Baktığımız zaman hem finansal müşteriler hem de hizmet ve servis sağlayıcılarının bakış açısıyla kazan-kazan senaryolarının yoğun şekilde yaşanacağı bir dönemin eşiğindeyiz. Öyle ki bu teknoloji sayesinde; 2051 yılında insanların gerçekleştirdiği görevlerin yerini, 2136 yılında ise bütün mesleklerin o otomatikleşeceği öngörülüyor. Böylelikle bu aşamada çok gezegenli tür |/Mul- tiplanetary Species) oluşacak ve Singularity hipotezini (Teknolojik tekillik) akla getiren bu iddianın gerçekleşmesi halinde yapay zeka insan zekasının bir milyar katı etkili olacak 
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Sosyal medyada yapay zeka uygulamaları 


» birçok alanda hizmet vereye başlayan makineler ve yazılımlar, tıpkı canlılar gibi topladıkları verileri işleyerek yeni şeyler öğreniyorlar Öğrenen makinelere en yakın örneği, hemen her gün girdiğiniz Facebook. Yazılım, okuma alışkanlıklarınızı, kimin profilinde daha fazla vakit geçirdiğinizi, hangi gruplara ya da sayfalara yorum yaptığınızı sürekli kontrol ederek öğrenme sürecini geliştiriyor. Gelecek yıllarda Facebook örneğinde olduğu üzere öğrenmeye programlanmış yazılımların sayısı giderek artacak. Hayatımıza yakın zamanda girecek ve yapay zeka barındıran sosyal medya uygulamalarına birlikte göz atalım... 


Mesajlaşma 
Aplikasyonları 

MIRC ile başlayan mesajlaşma geleneği, son dönemde Whatsapp ile hızla yükselişini sürdürüyor. 
Dünya genelinde aynı anda milyarlarca ileti bir kullanıcıdan, kullanıcı ya da kullanıcılara iletiliyor. Baş döndürücü sayıların olduğu bu alanda mesajlaşma aplikasyonlarının sayısının ve içerisindeki reklam alanlarının artması bekleniyor. 


Live streaming videolar 


İçerik her zaman kraldı ancak şimdi videolu içerikler daha 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da bir kral. Tüm sosyal medya platformlarının “live streaming” destekli bir altyapıya dönmeleri ile birlikte izle ve geç” kavramı bu alanda iyice oturmaya başlayacak. Facebook'un ardından Twitter'ın da video içeriklerine dair düzenlemeleri, kullanıcıların ve bu alana ilgi duyan markaların daha sık şekilde video paylaşmalarını sağlayacak. 


AR Pazarlama 


Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) son zamanların öne çıkan, pazarlama ve reklam sektörlerinin popüler konularından biri. Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak tanımlayabileceğimiz Artırılmış Gerçeklik, müşterilerle bağlantı kurma ve katılımı artırma açısından yenilikçi ve yaratıcı bir yol olarak kabul ediliyor. Sosyal medyayı da içine alacak bu teknolojinin yaratacağı pazarın, 2022 yılına kadar 117.4 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. 


Kısa Süreli İçerik 


Periscope ile başlayan ve Snapchat, Scorp gibi uygulamalarla devam eden kısa süreli içerik kavramı, sosyal medyaya yön vermeye devam edecek. Paylaşılan içeriklerin belirli bir süre ile yayında kalması, markaların da stratejilerini bu hızlı 


tüketim çağına göre düzenlemesini gerektiriyor. Facebook'un canlı yayınları, Instagram Stories gibi uygulamalar “hızlı ve sonlu içerik” kavramını destekliyor. 


Yapay zeka formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz Chatbotslar; telefon ve bilgisayarlarımızı kullanma biçimimizi kesin olarak değiştirecek gibi gözüküyor. Chatbotslar, gelecekte kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek uygulamalar olarak daha fazla hayatımıza girecek. 


Fotoğraf paylaşım uygulamalarından Photo Butler'in bu konuda çalışan birçok şirket gibi amacı, anı yaşamanızı sağla - mak. Uygulama, konser, davet ya da maç gibi bir etkinlikte, etkinlik sahibinin bir fotoğraf yayını oluşturmasını sağlıyor. 
Üstelik bu yayına etkinlik katı-Umcıları da katkıda bulunabiyor ve isterlerse fotoğrafları indirebiliyorlar. Fotoğraflar paylaşıldıkça aralarından en iyileri seçiliyor. Yüz tanıma teknolojisi ile kullanıcılar otomatik olarak etiketleniyor. Böylece siz de yaşadığınız andan taviz 


vermeden fotoğrafınıza kavuşmuş oluyorsunuz. 


Yapay zekaya sahip fotoğraf uygulamalarından birkaç farklı örnek vermek gerekirse; Nvidia en çokilgi çekenlerden biri. 
Nvidia, yapay zeka kullanarak sahte fotoğraflar yaratabiliyor. 
Bir başka örnek ise Max Planck Institute'da bilim adamlarının ortaya çıkardığı EnhanceNet-PAT algoritması. Bu algoritma, düşük çözünürlüklü fotoğraflar üzerine yapay zeka uygulayarak onları yüksek çözünürlüklü fotoğraflara dönüştürebiliyor. Hatta bu işlem sonrasında fotoğrafın çıktısını alarak duvara bile asabiliyorsunuz. 
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Görülmemişe şahit olup nadide anların tadına varmayı sevenlere oldukça farklı bir seçenek, Kuzey Işıkları. Aurora Borealis olarak da bilinen bu doğa harikası Kuzey Kutup Dairesi'nde izlendiği kadar Güney Kutup Dairesi'nden de gözlemlenme olanağı sunar. 
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Ancak Güney Kutup halkası kara parçası ve yerleşim bölgesinden yoksun olduğu için izlenme şansı oldukça düşüyor. Bu yüzden kuzeye gitmek insanlara daha cazip geliyor diyebiliriz. Bilimsel tanıma göre manyetik bir anomali sonucu görünür hale gelen bu enerji yüklü parçacıklar; gökyüzünü izleyenleri tarifsiz bir hayranlığa sürüklüyor. 
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Kuzey Işıklarının akıl almaz güzellikteki görüntülerini izlemek için aslında her mevsim şansınız var. Fakat hangi mevsimde giderseniz gidin görmeme şansınız da yüksek... Bu parodiye karşı dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Zamanı 


iyi değerlendirmek adına dikkat etmeniz gereken ilk husus istatistiklere kulak asıp bilet tarihlerinizi gideceğiniz bölgenin şartlarını da bilerek seçmek en makulu olacaktır. Bu koşulları belirledikten sonra ise dikkat etmeniz gereken şey hava durumu olacaktır ki ihtiyacınız olan açık bir gökyüzü ya da zifiri bir karanlık... 


Güneşte oluşan manyetik patlamalar sonucu ortaya çıkan, gökyüzündeki eşsiz ışık dansı ile bir masal yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Doğanın bize sundugu zirveleri, şelaleleri, mağaraları, çölleri hatta denizaltı hazineleri bile eşsiz manzarasıyla geride bırakan ve insanı ardı arkası gelmeyen maceralara sürükleyen bir güzellik... Yılın belli zaman aralıklarında, kuzeye doğru çıktıkça heyecanın da doruğuna ulaşabileceğiniz bu aktiviteyi kaçırmamanızı tavsiye ederiz. 


Kuzey Işıklarının seyrine dalmak isteyenler aslında uğrayabileceğiniz birçok rota mevcut. Yeter ki gitmek istediğiniz zaman aralığında o ülke ve şehrin şartlarına hakim olabilesiniz. Mavi, kırmızı, yeşil, mor derken rengarenk bir huzur ortamına hoş geldiniz. Biraz kalın giyinmeniz de fayda var. 


İşte rotanızı çizmenize yardımcı olacak yerler... 


Kuzey Işıkları avcılarının adeta ilk aklına gelen adres: Tromso. Dünyanın en yaşanabilir ülkesi olarak Norveç, pek çok kişinin hayallerini aslında yıl boyu süsleyen bir yer. 
Ki Tromso'da yılda iki kez Kuzey 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Ne zaman gitmeli? 

Gökyüzünü aydınlatan büyüleyici kuzey ışıklarına ne zaman gitmeli sorusu aslında tüm organizasyonunuzun en kritik sorusudur. Öncelikle belirtmeliyiz ki: Kuzey ışıkları yılın her" vakti var ancak kutuplara doğru gidildikçe yazları 24 saate varan gündüzler 


edesiği yer faktörü de za 


Işıklarının izleneceğini bilmek de orayı cazip hale getiren bir başka özellik. Muhteşem evlere, müzelere ve galerilere gözlerinizi açıp; dağcılık, balıkçılık, kayak gibi de birçok etkinliğe doyacağınız bu yerin listenizin başında olması için hiçbir sakınca yok. 


Into the wild filmi de dahil olmak üzere birçok film karesinden de Alaska muhteşem doğasını her fırsatta dillere destan bir şekilde anlatıyor. Bu eşsiz doğasına bir de şehir ışıklarının uğrayamadığı Denali Milli Parkı eklenince, Kuzey Işıkları için eşsiz bir yer olabiliyor. 


Dünyanın neredeyse en kuzeyinde ve düşük ışık kirliliği sayesinde kuzey ışıklarını seyretmek 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gezginlerine adeta bir gözlem cenneti olacaktır. Calgary, var olan bulistede yerleşim bölgesi olarak farklı bir yere sahip. Vahşi doğaya ihtiyaç duyulmadan kuzey ışıklarının keyfini çıkarmanızı sağlayacak bu coğrafya, Aberta eyaletinin de şehir hayatını canlı canlı anlatacaktır. 


Dans eden renkli ışıkları görmeye çok uzaklara hatta çok uzaklara gitmek istiyorsanız; Danimarka bu fikir için güzel bir seçenek olabilir. 
Adı balina katliamı nedeniyle sık sık anılan Faroe Adaları'nın bir başka bilinen özelliği ise kuzey ışıklarına ev sahipliği yapıyor olmasıdır. Bu adanın her yeri kuzey ışıkları keyfini doyasıya çıkarmanız için özenle seçilmiş bir mekan 


adeta. Tabii Danimarka'da bir başka seçenek isterseniz, aynı zamanda vahşi doğayla iç içe olmak gibi bir arzunuz varsa: Grönland tek adres. 


Ne kadar kuzey o kadar soğuk getiriyor, bunu unutmamalısınız! 
İçinizi ısıtacak samimi dostluklar ile birlikte yanınızda mutlaka termaltulumlar; eldivenler; botlar yahut aklınıza sıcak gelebilecek ne varsa almalısınız. Keza her ihtimale karşı ilaçlarınız ya da vitaminlerinize de ihtiyaç olacak. 
Fakat en önemlisi çok farklı bir coğrafyadasınız, bunun farkında olmalısınız. Kendinize ve sevdiklerinize bol anılar ile dönmek için fotoğraf makineniz, not defterleriniz ve daha birçoğunu almayı unutmamanızı tavsiye ederiz. 


: “ tekno trend 


Daktilovari bir teknoloji... 


Ncore Retro Mechanical Keyboard - US Layout 


Yazmak gerçekten hiç bu kadar nostaljik olmamıştı. 
Yeni Ncore Retro Mekanik Klavye, eskileri andıran nostaljik daktilo görüntüsü ile yazıyla ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak gibi duruyor. Yuvarlak klavyeler krom kaplamalı ve lazerle kaplı, artı tuşlar 
70 milyon tuş vuruşuna göre puanlanıyor, bu sayede 
lavyenin ömrü çok uzun sürelere çıkabiliyor. Üretici ailh White, tuşların altına yerleştirdikleri özel 

ir sistem sayesinde klasik bir manuel daktıloda uyulan ıklama sesine en yakın olanı kullandıklarını söylüyor. Fiyatı 
129.99 dolar... 


O 


ma 


Yeni bir ses deneyimine hazır mısınız? 


Audeze ISINE 10 Planar Magnetic In-kar Monitors 


Audiophiles, dinlediğiniz her şeyi en yalın haliyle size aktarmak için tasarlandı. 
Sesin kalitesi her şeyi baştan aşağı değiştirir. 
Unutmayın, oyun oynarken her şeyi duyulması gerekir, hem de en iyi şekilde. 
Audeze ISINE 10 Düzlemsel Manyetik Kulak Monitörleri, patentli bir teknolojiye sahip. Yüksek hacimlerde bile, sesin bozulması “5 1'den daha azdır. Ve bu kulak içi monitörlere yerleştirilen tüm teknoloji, kulağınızda bir onstan daha az ağırlık yapacak. Fiyatı ise 299.99 dolar... 


Sesler ve renkler 
Light-Up EA 
Bluetooth Speaker 


Lisenize veya kolej günlerine, odanızdaki ışıkları kapatıp evdeki müziklere veya Phish'e atıp PC'nizde WinAmp'a bir ekran koruyucu yüklediniz mi? Renkli lazerlerin müziğe geçtiğini ve ritmi yansıttığını izleyebilirsiniz. Odanı terk etmek zorunda kalmadan Pink Floyd 

lazer ışık gösterisi gibi. Ve hatta muhtemelen Pink Floyd olmadan müzikal zevkinize bağlı olarak. 


Light-Up Ed Bluetooth9 Hoparlör, aynı sevinci günümüze taşıyor. 

Bu kule, iki Bluetooth hoparlörü ve ST: TNG'nin çözgü çekirdeğini anımsatan bir ışık sütunu içeriyor. 
LED'lerin 10 akrilik katmanı aydınlatmasını sağlayın, çalmakta olduğunuz müziğe göre görsel bir ekolayzır gibi davranın. Fiyatı ise 34.99 dolar... 
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İravelling to the Northem Lights 


hat do you say about going out on a fairy tale 

Journey with the unigue light dance in the sky that emerges as a result of the magnetic bursts of the sun? It is a beauty that drifts into the adventure of aman who does not come back behind, with the unigue view of even the summits, waterfalls, caves, deserts, even submarine treasures that nature presents us... We recommend that you do not miss this activity that you can reach at the peak of excitement at certain times of the year. 


İt is a guite different option for lovers of witnessing and enjoying rare occasions, Northern Lights. 
This awesome nature, also known as the Aurora Borealis, offers the possibility of observation in the Arctic Circle as well as in the Arctic Circle. However, since the South Pole is devoid of land and settlement, 


its chances of being watched down considerabiy. So we can say that it makes people more attractive to go to the north. According to the scientific definition, these energetic particles, which become visible asa result of a magnetic anomaly, are leading to an indescribable admiratlon of the spectators of the sky. 


soclal media 


Artıficial intelligence applications in social media 


- umanity has started to use artificial intelligence in all areas of life, such as technology, educatlon, and health. One of the areas where artificial intelligence is used and a new development is announced almost every day is social networks. The rapid rise in software and mobile usage all over the world, the huge rise in technology, such as the internet and artificial intelligence of objects, is also affecting the social media networks actively used by about 2.5 billion people. 


Machines and software, now starting to serve many areas, learn new things by manipulating the data they collect, just like living things. 
The closest example to learning machines is Facebook, which you enter almost every day. The software improves your learning process by constantIy checking your reading habits, who is spending more time on your profile, and which groups or pages you comment on. İn the coming years, the number of software programs that are programmed to leam will increase, as is the case with Facebook. Let's take a look at social media applications that will enter our life in near future and contain artificial intelligence... 
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technology 


Toyota presents your future car with artificial intelligence 


oyota s Concept-i model, introducedatthe 2017 

Consumer Electronics Fair in CES in Las Vegas, represents transportation for the future. Yul's assistant, who acts as the user interface, will have many features that provide lights, sound system, and even critical information in the tool, which has a strong artificial intelligence in the structure and measures the driver's feelings and establishes a meaningful relationship. 


Toyota presented the 2017 Consumer Electronics Fair in Las Vegas, the Concept-i model that represents the future of transportatlon at CES. 
Concept-i, developed by Toyota, comes with an artificial intelligence assistant named Yui. Rather than getting rid of the company's intended human 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drivers, developing a system that can understand and help the driver. 


2017 Consumer Electronics Fair in Las Vegas 
The unconventional concept car shown at CES gives tips on Toyota's future vehicles. The vision of the Concept-i model is that the automobiles of the future are friendly and human-focused. 


Designed by CALTY Design team in Toyota USA, Concept-i was built around a kinetic temperature” philosophy that emphasizes that mobility must be warm, user-friendiy and fun beyond all. 
Concept-i, however, also benefits from an advanced artificial intelligence system that understands people's needs and improves their lives. 


Gold Cube Awards found their owners 


he 4th Gold Cube Award Ceremony, in which the Enlargements of Technopark Istanbul is determined, is given by the Ündersecretary of Defense Industry. Prof. Dr. İsmail DEMİR participated. 


In the 4th Gold Cube Award Ceremony where 2017 achievements were held in the front line, awards were distributed to Teknopark Istanbul companies in 15 categories. The biggest export company of the year, the largest export company of the year, the Startup company of the year, the company that provides the highest employment for the year, the incubator of the year, the university of the year, the manager of the year, the company of the year, the company of the year, Outstanding Support, Company of the Year, Product of the Year, Project of the Year, Company with the Most Projects of the Year, and Medium-Scale Company with the Most Projects Producing the Year. 


After the opening speech of M. Bilal Macit, General Director of Teknopark Istanbul, our Ündersecretary of The Defense Industry Prof. Dr İsmail DEMİR talked about the current developments in the defense and aerospace Industry, the reflections of these developments to Teknopark Istanbul and the expectations in the ecosystem. 
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We have to be in a high order in avlatlon and space 


In addition to recent agreemenits, TA has added a valuable company like CTECH. By partnering with such valuable companies, a cooperative environment is being created in the defense sector, and both companies benefit more from my country. 


Can you give us some details about to the world's largest defense and aviation TAl's services in space and aerospace companies such as Airbus, Boeing, Bombartechnology? What areas are you basically dier, Lockheed Martin, Spirit and Northrop active in? Grumman. Our country's biggest share in de- 


Our company is the sole source producer and fense and aviation sector exports is aviation risk sharing partner in the field of critical body and space products, while sector exports are structures for passenger aircraft. TAl exports o Mainly carried out by our Company. 
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Ihe place of artıfıcıal intelligence and autonomous tools ın Fintech 


Turkcell Mobile Financial Services W do investment and various payment transactions via mobi-Expert Doğa KARAÇALLIK le banking or internet banking, we provide news and social information on agenda via social media platforms, we archive the videos we record and photos we take with cloud technology, and experience the advantages of digital media for many services. 


The technological developments that enable faster access and processing than ever before in digitalization and remove physical limitatlons at the same time create boomerang effects that allow new technologies to enter into life in their own internal cycles. 
One of these technologies, the concept of “Artificial Intelligence and Autonomous Vehicles”, has become the favorite route of the finance sector in recent years. Today's mission of artificial intelligence and autonomic tools; we can summarize it as a solution by acting in a similar way to human thoughts and behaviors in the face of problems with computer softwares. 
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20.Inthefirst half 

the century, intelligent robots with artificial intelligence in their science fiction films actually adapted the world to artificial intelligence practices. 


rtificial intelligence, which is confronted in almost every area of life, and drifting our operatlons into different dimensions, is guite astonishing with its story in the near future. Artificial Intelligence is realized by machines, computers and major software. İt can be mentioned in three stages for 
artificial intelligence studies with an average of 100 
years of history. In 1920, Czech writer Karel Capek published a science fiction game called Rossurovi Univerzâlni Roboti (Rossum's Universal Robotsl), also known as RUR, introduced the robot kelimes. 
Even if the robot does not represent the modern idea, the term robot is introduced. This was in fact the first step in the concept of artificial intelligence. 
The next stage is İl. The cryptographer he invented during World War Il provided Alan Turing, who saved the lives of millions of people and at the same time set the foundations of today's computers. He did not just imagine computers that did not exist in his time, but he also laid the foundations of “Artificial İntelligence”, foreseeing that these machi- 


nes could also be thought of in the future and even beyond us. A few years after the end of World War Il, Turing introduced the widely known Turing Test, which is used to intelligentiy define machines. The idea behind the test is that if a machine (A) anda person (B) are called natural language and a second person |(C) is an elevator, then the machine leg a computer) is smart; Communication devices (A or B) are not able to detect which machine is the machine. İn this work he continued to support the artificial intelligence concept he threw. 


In 1956, there was probabiy the first workshop of artificial intelligence and the field of Artificial Intelligence” research was born with it. The researcher at Carnegie Mellon University (CMU)|, the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and an IBM employee came together to initiate artificial intelligence research. In the years that followed, they spent a great deal of time. Almost everyone was very optimistic. 
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İstanbul Chamber of Commerce's New Chairman is Şekib Avdagiç 


e which is the biggest power in Turkish business area, elected a new President. Şekib Avdagiç became the new Chairman of the İstanbul Chamber of Commerce, representing 400,000 companies in Istanbul. ITO0 Assembly members from 81 separate professions met at the Eminönü Central Building of the Chamber to choose the new Board of Directors. The new board of directors of the ITO chaired by Avdagic was composed of the following names: Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Dogan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun. 


Şekib Avdagic, the new chairman of the Istanbul Chamber of Commerce, saidin a speech to members of the Assembly after the election results were announced, 'A whole new way is now coming. 
Our project will add to the power of our 400 thousand members, Mr. President Recep Tayyip Erdogan, leader of Turkey's bright future will be a strong guarantee for We will play a key role in the growth, our spot shooting projects are ready. We do not even have an hour to lose.” 
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Teknopark İstanbul took its place in kurasla Airshow 


urkish aviation elements attracted a great deal of interest in the 


XXX EURASIA Eurasia Airshow, the aviation fair where the best of the world içi avlation Industry met. Teknopark Istanbul, with the participatlon of xAlRSHOW 


companies with fuarda stand with the participation of the Undersecretary of Defense Industry Prof. Dr. İsmail DEMİR realized the opening speeches. Within the scope of the event, local and national products, as well as the Turkish Stars, breathtaking figures became the focus of the fair. 


Undersecretary of Defense Industry Prof. Dr. İsmail DEMİR's Eurasia Airshow message is as follows; As the Undersecretary of Defense Industry, we are conducting business associations and export activities with many friendly and allied countries. These activities provide the development of our defense and aerospace industries with mutual benefit principle; it has contributed to the strengthening of the relations we have established with the countries.” 
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akıl oyunları 


1 İki kişi yolda yürürken karşılaşıyorlar. Küçük 
olan, büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu durum nasıl olabilir? 


2 A,B,C,D ve E birbirlerinden ve sıfırdan farklı 
tamsayılardır. 


ABCDE x 4 - EDCBA ise A-? B-? C-? D—?E 


Sorular | 


3 Içi su dolu ve boş, 


toplam altı adet bardak 


diziliyor. Bardakların sırası şu şekilde oluyor: 


Dolu, dolu, dolu, b 


oş, boş, boş. Sadece bir 


bardağı yerinden oynatarak dizilişi şöyle 


yapın: Boş, dolu, b 


&, Hangi harf diğerle 


oş, dolu, boş, dolu. 


rinden farklıdır? 
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KAR 


SOLDAN SAĞA 


Bul maca 


1. Geminin baş bölümü - Renkler 2. Rakı ve benzeri şeylere verilen ad 
3. Bir şart edatı - Kısada Ankara Ticaret Odası - Eski dilde yüz, çehre 


4. Atılımcı - Baas yanlısı 5. Bir bağla 


ç - Sabit değişmez - Gezinme 6. 


Bir harfin okunuşu - Lahza - Kükürt elementinin simgesi - Bir nota 


7. Beş vakitli ibadet 8. Vasat - Çatı - Milli ajansımız 10. Kısaca vuruş - 
11. Hawa'nın batı dillerinde söyleni 


9. Merkep sesi - İlk peygamber En iyi kil anlamında bir sözcük şi - Cet - Bir bağlaç 12. Çok iyi 


anlamında bir söz - Eski dilde su,ma 13. En iyisini bil anlamında bir 


emir 14. Kati - En geniş delikli elek 


YUKARDAN AŞAĞIYA 
1. Kir- Bir bota - Bir bağlaç - Beyaz 2. 


abına sığmaz, hızlı hareket eden 


- Kuran'daR harfinin okunuşu - İskambilde bacak 3. Tümör - Eski eser 


- Birli 4. Tarihte bir Türk boyu - Millia olan - Yakıcı çöl rüzgarı - Saldırı 6. D rengi -Sahip 8. Paramızın birimi - Kü Devlet Malı - Genelde dervişlerin gi 


jansımız - Başkaldıran 5. Aidiyeti ağ kırlangıcı 7. Kırmızı - Bir göz ür elementinin simgesi - Kısaca ydiği kaba kumaş 9. Hiyerarşik 


anlamında bir tabir - Eski dilde su - Antipati yaratan büyüklenme 10. 


Bir zaman birimi - Kıldan dokuma ki 


Sanat öğrencisi -Kainat içeriğinin bi 


Yanıtlar 


LE Çünkü büyük olan, küçük olanın annesidir. 


2. A:2B:1C:9D:7E:8 


« 2 numaralı bardaktaki su, 5 
numaralı bardağa dökülürse 


lim - Eğilimi olan - Bir nota 11. 
inçli olarak kavranması 


4. | farklıdır. Diğer bütün harfler, işaret ya da noktalar eklenince alfabede kendinden sonra gelen harfi oluşturur. (C:Ç, G:Ğ, I:İ, O:Ö, U:Ü) 
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360 CIO Zirvesi 
Yeni Nesil İş Teknalojileri 


Yer: İstanbul (Mmavviot Hotel Şişli 
Tarih: 10 (hayıs 2013 
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Life 30 


Yapay Zeka suç, savaş, adalet, Iş, toplum ve insan olma duygusunu nasıl etkileyecek? Al'nın yükselişi, geleceğimizi başka herhangi bir teknolojiden daha fazla dönüştürme potansiyeline sahiptir. Ve bu geleceği keşfetmek için Al'nin nasıl yararlı tutulacağına dair araştırmalara yardımcı olan bir MIT profesörü olan Max Tegmark'dan daha kalifiye ya da iyi bir kişi olamaz. 


Gelirimizi veya amacını taşımayan insanları terk etmeden refahımızı otomasyon yoluyla nasıl geliştirebiliriz? Bugünün çocuklarına hangi kariyer tavsiyesini vermeliyiz? Gelecekteki Al sistemlerini nasıl daha sağlam hale getirebiliriz, böylece istediğimiz şeyi çökmeden, arızalı olmadan veya hacklenmeden yapabiliriz? Ölümcül özerk silahlanma korkusu mu olmalı? 
Makineler nihayetinde tüm işlerde bizi altüst edecek, insanları, iş piyasasını ve belki de her şeyi tamamen değiştirecek mi? Al, hayatın daha önce hiç olmadığı gibi gelişmesine yardımcı olabilir mi ya da başa çıkabileceğimizden daha fazla gücü mü var? 


Ne tür bir gelecek istiyorsun? Bu kitap, zamanımızın en popüler konusu olabilecek başlığa doğrudan katılmamızı sağlıyor. Üstelik tam kapsamlı bakış açılarından ya da en tartışmalı konulardan (süper zenginlik, anlam, bilinç ve kozmostaki yaşam) uzaklaşmıyor. 


360 ClO Zivvesi 


“Yeni Nesil Teknolojiler & Yeni Nesil İş Modellerinde Paradigma Değişimi” ana teması etrafında 
düzenlenecek 360 CIO ZİRVESİ, 10 Mayıs 2018 
Perşembe günü, Marriott Hotel Şisli İstanbul'da gerçekleştirilecek. 360 CNP Organizasyon tarafından, hem bilgi alışverişi hem de ticari açıdan çok tatminkar 
geçen konferansların ardından tekrarı olan 360 

CIO Zirvesinde, Küresel analistler, lider teknoloji sağlayıcıları ve Türkiye'nin en etkili CIO, CISO, IT ve BT liderlerinden Türkiye'nin hızla gelişen dijital dönüşüm ortamının geliştirilmesi ve yarının stratejilerinin şekillendirilmesi için bir araya gelecek. Konferansın amacı; 20 farklı sektörden 150'nin üzerinde şirket, profesyonellere stratejik bilgi alışverişi, deneyim, networking ve eş düzey kişilerin direk irtibata geçmelerine zemin sağlamak. 


Ray KURZWEL 


Yazar. Ray Kuvzweif Çevirmen: Dilara Gostolüpçe 
Sayfa Sayısı: 232 
Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 


Bir zihin yaratmak 

Yapay zekâ, yirminci yüzyılın ikinci yarısından beri bilim insanları, akademisyenler ve teknoloji üreticilerinin yanı sıra farklı ilgi alanlarına sahip birçok insanın alakadar olduğu bir alandır. Günümüz fütüristlerinden Ray Kurzweil, bizleri bu noktaya getiren önemli kişiler ve keşiflerden yola çıkarak yapay zekâ alanının geleceğine dair tahminler yürütüyor. Bu süreçte, bilgisayarzihin modelini benimseyerek, yapay zekâyı meydana getiren kriterleri, insan beyni ve zihni model alınarak sürdürülen çalışmaları aktarıyor ve yapay bir zihin oluşturarak bir anda sayısız bilgiye hızlı erişim sağlamanın yollarını arıyor. 
Bir zihin yaratarak, beynimizin biyolojik sınırlarını aşmaya çalışan Kurzweil'ın önerileri bugün için şaşırtıcı görünse de gelecekteki günlük yaşamımıza dair bilim kurgu filmlerini aratmayacak portreler çiziyor. 


“Ray Kurzweil, herhangi bir tarzda basılmış metinleri okuyabilen, konuşma ve müzik üretebilen ve konuşmayı anlayabilen yapay zekâ sistemlerine önderlik etmiştir. Bu sistemler; insanları satrançta ve Jeopardy! oyununda yenen, otomobil kullanabilen akıllı bilgisayarların öğrenme devriminin önünü çeken sistemlerdi. Kurzweilın bu eseri, bu gelişmelerin özellikle bu zekâ teknolojilerinin devrimine fırsat veren öğrenmenin, açık ve merak uyandıran bir özetidir. Ayrıca bugün bilim ve teknolojideki en büyük problem olduğuna inandığım şeye dair önemli görüşler sunuyor ki bu da beynin nasıl çalıştığı ve zekâyı nasıl ürettiği sorusudur.” 


Tomaso Poggio, MIT Beyin ve Bilişsel Bilimler Bölümü Başkanı 


“Tanınmış yapay zekâ önderlerinden Ray Kurzweil hem biyolojik hem de biyolojik olmayan zekânın gerçek doğasını açıklamak için yeni bir kitap ortaya koymuştur. Bu eser, insan beynini bir sandalyeden mizah duygusuna kadar geniş bir aralıkta olan hiyerarşik kavramları anlayabilen bir makine olarak tasvir ediyor. Sezgileri hem beyinde hem de yapay zekâda öğrenmenin önemini vurguluyor. Kurzweil, insanlığın büyük zorluklarını çözmek için gerekli olacak olan süper insan zekâsına ulaşmak için güvenilir bir yol haritası çiziyor.” 


İstanbul Aiyshow Sivif Havacıfık Tarih 27 - 30 Eylil 2018 
ve Havalimanları Fuarı 


Yer İstanbul Atafüvk Havalimanı 


Türkiye'nin havacılık alanındaki önemli rolünden esinlenen “Airex”, özellikle havacılık endüstrisinin sivil yönüne odaklanan ve her şeyden önce Avrasya pazarında ortaya çıkan fırsatlara hizmet etmek ve katkıda bulunmak üzere bir işletme platformu oluşturmak için düzenleniyor: 


İSTANBUL TİCARET ODASININ ÜNİVERSİTESİNDEN 


KİŞİSEL MARKANIZI o TAÇLANDIRACAK 
LİSANSÜSTÜ FIRSATLARI 


Başarılı bir gelecek için yüksek lisans ve doktora programları Istanbul Ticaret Universitesi'nde. 
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Reklam ve Stratejik Marka İletişimi (Tezli/Tezsiz) Küresel Pazarlama ve Marka Yönetimi İşletme MBA (İngilizce/Türkçe) 

Dijital Ekonomi ve Pazarlama Endüstri Mühendisliği İşletme Mühendisliği 
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